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FERİDÜDDİN-İ ATTÂR en-NİŞÂBÜRİ'NİN HAYATI 


Ebü Hâmid Feridüddin Muhammed b. Ebü Bekir İbrahim-i Nişâbüri, İranlı meşhur süfi şairlerdendir. Horasan Selçukluları'nın son zamanlarında, büyük bir ihtimalle 537-540 (1142/1145) yılları arasında Nişâbur'da dünyaya gelmiş olmalıdır. Çocukluk ve gençlik devresi hakkında kaynakların verdiği bilgiler çok farklı ve yetersizdir. Eserlerinden elde edilen bilgilere göre; gençliğinde birçok tasavvufi eser okuyup ilim tahsil etmiş ve çeşitli şeyhlere hizmet etmiştir. Anne ve babasını gençliğinde kaybetmesi dışında ailesi ve yakın çevresi hakkında bir bilgi mevcut değildir. 
Muhtârnâme adlı eserinde kaydettiği bir rubâisine göre otuz iki yaşında bir oğlunu kaybetmiştir, dolayısıyla evlenmiş olduğu anlaşılmaktadır". 


1 M. Nazif Şahinoğlu, “Attar, Feridüddin”, DIA, 4/95. 
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Gençlik döneminde eczacılık ve tıp ile meşgul olduğu için “Attar” lakabını almış, ilerleyen dönemlerde bu lakapla meşhur olmuş ve şiirlerinde yine bu lakabı mahlas olarak kullanmıştır.? Her ne kadar hayatı hakkında elimizde yeterli bilgi mevcut değilse de günümüze ulaşan eserlerinden elde edilen bilgilere göre, iyi bir eğitim aldığını, tıp ilminin yanında iyi bir tasavvuf eğitimine de sahip olduğunu söyleyebiliriz. 


Attâr'ın (kuddise sıruhüj tasavvuf terbiyesini kimden aldığı, şeyhlik yapıp yapmadığı kesin olarak bilinmemektedir. Eserlerinden, devrindeki birçok süfi ve şeyhle tanıştığı, onlarla dostluk kurup eserlerini okuyarak tasavvuf merhalelerini aşmaya çalıştığı, bu gayretler sonunda irşad makamına ulaştığı anlaşılmaktadır. Ulaştığı bu makam onun kendisinden sonra yaşayan pek çok süfi, şair ve edebiyatçıya önderlik etmesini sağlamıştır. Bunlar arasında Mevlana Celâleddin-i Rümi, Mahmüd-ı Şebüsteri, Sa'di-i Şirâzi, Hâfız-ı Şirâzi ve Molla Câmi [kuddise sıruhüm) sayılabilir.? 


Attâr'ın (kuddise sırruhül tasavvufu sistemleşmiş bir tasavvuf olmayıp daha çok aşka ve cezbeye dayanan vecdli bir tahakkuk yoludur. Zira eserlerindeki hikayeler içerisinde Nasreddin Hoca'ya, Bektaşiler'e ve halk tarafından söylenegelen hikayelere rastlanır. Bu bakımdan eserleri sadece tasavvufi açıdan değil, folklor bakımından da çok değerlidir.“ 


Attâr (kuddise sırruhül, Ehl-i beyt'e hürmet ve sevgide kusuru bulunmayan, müsamahalı ve taassuba karşı bir Sünni”dir. Hayatının sonlarına doğru Şii olduğu iddiası, yanlış olarak ona isnat edilen eserlerden kaynaklanmak- 


2 Molla Cami, Nefehatü"l-Üns min Hadarâti'!-Kuds, s. 814. 
3 HM. Nazif Şahinoğlu, “Attar, Feridüddin”, DÍA, 4/95. 
4 “Attar, Feridüddin Muhammed”, Türk Ansiklopedisi, 4/188. 
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tadır. Moğol istilası sırasında bir Moğol askeri tarafından şehit edilmiştir. Vefat ettiğinde yüz on dört yaşında olduğu da Molla Câmi (kuddise sırruhül tarafından söylenmektedirö. 


Attâr (kuddise sırruhül, nazım ve nesir türünde önemli eserler meydana getirmiştir. Manzum eserlerinde nazım şekillerinin pek çoğunu kullanmıştır. Daha çok mesnevi ve gazel türünde başarı sağlamış, gazel yazma konusunda yalnız başarılı olmakla kalmamış, kendisinden sonra gelen birçok şairin örnek aldığı en önemli şahıslardan biri olmuştur. Gazel ve mesnevilerinde kendisinden önce yaşayan Senâi-i Gaznevi (kuddise sırruhül dahil tümünü geride bırakmış, bu konuda kendisini bazı istisnalarla yalnız Mevlânâ (kuddise sırruhül aşabilmiştir. Attâr'ın sözü akıcı ve süssüz, dili sıcak ve tatlıdır. Attâr'a göre; duygular âleminin dışında akıl ötesi gerçek, akıl üstü aşk ancak hal ve zevk ile anlaşılabilir8. 


Eserlerinde tabiatı, ruhu ve fikri sürekli cevelan halinde olan Attâr (kuddise sırruhül, nazım ve nesirde önemli eserler meydana getirmiştir. Manzum eserlerinin 100.000 
beyit civarında olduğu söylenmektedir. Attâr'ın (kuddise sırruhüj günümüze kadar gelen, onun olduğunda şüphe bulunmayan sekizi manzum, biri mensur dokuz eseri vardır. 
Bunlar; İlâhinâme, Esrârnâme, Musibetnâme, Hüsrevnâme, Muhtârnâme, Mantıku't-Tayr, Pendname, Divan ve tek mensur eseri olan Tezkiretü”l-Evliya”dır. Kaynaklarda ve çeşitli araştırmalarda Haydarname, Uşturname, Cevherü'z-Zât, Nüzhetü”l-Ahbab, Mazharü”l-Acaib, Lisanü”Il-Gayb, Rumüzü'l-Âşıkin, Şâhbâznâme, Mihr ü Müşteri, Heftabad, Heft Vadi, Tercemetü'-Ehâdis, Si Fasl, Miftahu”l-Fütüh, Bi-ser- 


5 Molla Cami, Nefehâtü'/-Üns min Hadarati"I-Kuds, 815. 
6 M. Nazif Şahinoğlu, “Attar, Feridüddin”, DİA, 4/96. 
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nâme, Bülbülnâme, Mi'râcnâme, Cümcümenâme, Vuslâtnâme, Heylâcnâme, Hayyâtnâme, Vasiyetnâme, Kenzü'ı-Hakâik, Kenzü”1-Esrar, Veledname, Siyahname, İhvânü's-Safâ ve Esrarü”ş-Şuhüd gibi eserler Attâr'a (kuddise sıruhü) isnat edilip çoğu onun adıyla basılmış hatta bazıları Türkçe dahil birçok dile tercüme edilmiştir. Ancak son araştırmalar, ilk beş eserin ona isnadının çok şüpheli, diğerlerinin ise tamamen sahte olduğunu ortaya koymuştur.” 


7 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/96-98. 


FERİDÜDDİN-İ ATTAR”IN 
ESERLERİ 


1. İLAHİNAME 


Altı bin beş yüz beyitlik bir mesnevidir. İlahiname, klasik tarza uygun olarak hamd ve na'tla başlar, ilk olarak halifeler övülür. Sonra sözün üstünlüğünden bahsedilerek asıl kitaba giriş yapılır. 


Eser, çerçeve hikâye olarak, bir hükümdarın altı oğluna dünyada en çok arzu edip elde etmek istedikleri şeyleri sorması, onların da sırasıyla cevap vermelerinden oluşmaktadır. Hikâyede baba oğullarına, her biri insanın ihtiraslarından birini temsil eden arzular etrafında gelişen mevzuların manasızlığını gösterir. İlâhinâme ilk olarak Şemseddin Sivâsi (v. 1597) tarafından manzum olarak Anadolu Türkçesi'ne tercüme edilmiştir. 


8 Feridüddin Attâr, İlâhinâme (çev. Abdülbaki Gölpınarlı), s. XI. 
9 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
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2. ESRÂRNÂME 

Attâr'ın (kuddise sırruhüj ilk tasavvufi mesnevisidir. Tasavvufi ilkeleri hikâye ve efsaneler yardımıyla açıklamak üzere kaleme alınmıştır. Bir rivayete göre Mevlana (kuddise sırruhül, babası ile birlikte Nişabur”da Attâr'la (kuddise sırruhü) görüştüğünde Attâr ona Esrârnâme'yi hediye etmiş, Hz. Mevlânâ da Mesnevi'sinde bu eserden geniş ölçüde faydalanmıştır." 


Tasavvuf ilkelerini “usül” olarak adlandıran Attar Ikuddise sırruhül, yaklaşık 3500 beyit ve yirmi altı bölümden oluşan eserinin her bölümünde usülün birini açıklar. Eserine Tevhid, Na't ve ilk dört halifenin övgüsüyle başlayan Attar (kuddise sırruhül, insanın topraktan yaratılışı ve dünyadaki asıl vazifesinden sonra tasavvufi meselelerden, dünyanın değersizliğinden, dünya ve ahiret mutluluğu için ilim ve amel gerektiğinden bahsetmiştir." 


3. MUSİBETNÂME 


Attâr'ın (kuddise sırruhüj tasavvufi görüşlerini ve fikri dünyasını en düzenli şekilde yansıtan mesnevisidir. 5740 beyit olup, Cevâbnâme adıyla da bilinir. Bu mesnevi Nürâni Visâl tarafından neşredilmiştir. (Tahran 1338/1959)? 


Oldukça hacimli bir içeriğe sahip olan eser kendi içerisinde kırk bölüme ayrılmıştır. Eserde sâlikin önce melekler arasında ve öteki dünyada, sonra da bu âlemde dolaşması, bu yolculuk esnasında peygamberlere başvurması, 


10 Dâvüd İbrâhimi, “Esrârnâme”, DİA, 11/434-435. 

11 Şeyh Feridüddin-i Attâr Nişâbüri, Esrârnâme (tashih: Seyyid Sâdık 
Gevherin), s. 25-26. 

12 a.g.m., s. 97. 
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daha sonra duygu, hayal ve akıl ile ruha giderek bunlara Allah'ı (celle celâluhüj sorması anlatılmıştır. Salikin yaptığı bu sorgulamalardan sonra Allah'a (celle celaluhü) kendi benliğin- de kavuşması hikâye edilmiştir. * 


4. HÜSREVNÂME 


Bu eser Gül ü Hüsrev veya Gül ü Hürmüz olarak da isimlendirilmiştir. Attâr'ın (kuddise sırruhül tasavvufi konuları içermeyen tek mesnevisidir. Mesnevi tarzında yazılmış bu eserde Rum kayserinin gayri meşru oğlu Hüsrev ile Hüzistan şahının kızı Gül'ün aşk maceraları anlatılır. Aşk macerasının Ahvaz'da geçmesi sebebiyle mesnevideki çerçeve hikâye o yöredeki mahalli menkıbeler üzerine kurulmuştur. 


Bu aşk hikâyesi, bugün hakkında hiçbir bilgi bulunmayan Bedr-i Ahvâzi adlı bir kimse tarafından mensur olarak yazılmış, daha sonra Attâr (kuddise sırruhül aynı Konuyu bu eserden nazma aktarmıştır. Eserin eski ve yeni olmak üzere iki versiyonu bulunmaktadır. Eski olanı, Attâr'ın (kuddise sıruhü) meşhur tasavvufi mesnevisi Mantıku't-Tayr'ın nazmedilişinden yani 1187'den önce kaleme alınmıştır ve yenisine göre çok daha uzundur. Özet şeklindeki yeni versiyon ise daha sonra nazmedilmiştir."“ 


5. MUHTARNAME 


Attâr'ın (kuddise sıruhü| 5000'i aşkın rubaisinden seçerek konularına göre elli bölümde tertip ettiği bir rubâiler mecmuasıdır. Eserde, tevhid, naat, ashabın menkıbeleri, 


13 Şeyh Feridüddin-i Attâr Nişâbüri, Musibetnâme (tashih: Nürâni 
Visal), s. 44-45. 


14 M. Nazif Şahinoğlu, “Attar, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
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önemli tasavvufi mazmunlar, manevi ve ahlâki konular, aşk ve aşkın tecellileri ile sevgilinin vasıfları anlatılır. Son bölümde ise şairin şahsi temennileri dile getirilir."” 


Rubâi yazımı süfiler tarafından yoğun bir biçimde kullanılmıştır. Attâr (kuddise sıruhüj, Muhtârnâme adlı rubâiyatında tasavvuf heyecanını dört mısralık bir nazım kalıbı içerisine sığdırmayı başarmıştır. Attâr'ın (kuddise sırruhül yoğun etkisinde kalmış olan Mevlânâ'nın rubâilerinde de bu tesir 
oldukça yoğun olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 


6. MANTIKU”T-TAYR 


Bazı nüshalarında adı Makâlât-ı Tuyür, Makâmât-ı Tuyür, Tuyürnâme şeklinde kayıtlı olan ve nüshalar arasındaki farklılıklar dikkate alındığında 5000 beyti biraz aşan eser otuz bir bölüm halinde remel bahrinde fâilâtün/ failatün/failün vezniyle kaleme alınmıştır. Hamd, tevhid, münâcât, naat ve dört halife ile ashabın övgüsüne ayrılan bir girişin ardından mesnevi, hüdhüde merhaba ile başlar ve 583 yılı Receb ayının 20. günü (25 Eylül 1187) tamamlandığı kaydedilen bir hâtime ile sona erer. 


Mantıku”t-Tayr hacimli bir içeriğe sahiptir. Mesnevi nazım türüyle yazılmış eserin konusu şöyle özetlenebilir: Kuşlar kendi aralarında toplanıp hiçbir ülkenin padişahsız olmadığını, padişahsız ülkede nizam ve intizam kurulamayacağını belirtirler. Aralarında bulunan ve mürşidi temsil eden, Süleyman peygamberin [aleyhisselâm] mahremi ve habercisi hüdhüd bu konuda onlara yol göstereceğini söyler. 


15 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DIA, 4/97. 


16 Feridüddin-i Muhammed b. İbrahim Nişâbüri, Muhtârnâme (tashih: 
Muhammed Rıza Şefii Kedkeni), s. 11-44. 


ESRARNAME ə 19 


Hüdhüdün öncülüğünde toplanırlar. Fakat yolun uzak ve sıkıntılı olduğunu anlayınca bülbül, papağan, tavus, kaz, keklik, hüma, doğan, balıkçıl, baykuş ve diğer bazı kuşlar birer mazeret ileri sürerek yolculuktan vazgeçmek isterler. 
Hüdhüd kuşların hepsine cevap vererek onları ikna eder. 
Sonunda bütün kuşlar hüdhüdün kılavuzluğunda yola çıkarlar. Yolculuk esnasında bitkin ve yorgun düşen binlerce kuş hüdhüdden şüphelerinin giderilmesini ister. Hüdhüd her birinin soru ve itirazlarına cevaplar verir. Tekrar yola koyulurlar. Hedefleri simurga ulaşmaktır. Talep, aşk, mârifet, istiğna, tevhid, hayret, fakr u fenâ denilen yedi vadi aşılır. 
Bu sırada simurg da tecelli eder. Fakat gördükleri simurg kendilerinden başka bir varlık değildir. Simurgda kendilerini, kendilerinde simurgu görüp hayretler içerisinde kalırlar. 
Böylece yolculuk tamamlanmış ve amaca ulaşılmış olur.17 


Türk edebiyatında da önemli bir yeri ve etkisi olan Mantıku't-Tayr'ı Gülşehri manzum olarak 717'de (1317) Türkçe'ye tercüme etmiştir. Mantıku't-Tayr veya Gülşennâme adını taşıyan eserin hâtime bölümünde Gülşehri, Mantıku't-Tayr'ı esas almakla birlikte başka bir eser meydana getirdiğini ve eserinin telif sayıldığını söylemektedir.'8 


Gülşehri Mantıku”t-Tayr”ının konusunu ve esas planını Feridüddin Attâr'ın (kuddise sırruhül eserinden almış, hemen her bölüme Allah'ın [celle celaluhü) adını anarak başlamış, metin içinde yer yer dini lirizmin örnekleri olacak mısralar söylemiştir. Gülşehri (kuddise sıruhü) eserinde Attâr'ı da [kuddise sırruhül bir nevi şeyhi olarak gördüğünü de belirtmeyi ihmal etmemiştir. Bununla beraber Molla Câmi'nin meşhur 


17 H. Ahmet Sevgi, “Mantıku't-Tayr”, DİA, 18/29. 
18 H. Ahmet Sevgi, “Mantıku't-Tayr”, DİA, 18/29. 
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talebesi Ali Şir Nevâi de Lisanü”t-Tayr adlı eserini Mantıku't-Tayr'a nazire olarak kaleme almıştır. Böylelikle Mantıku't-Tayr, tasavvufi Şark edebiyatının vazgeçilmez konu kaynaklarından biri haline gelmiştir. 


Mantıku”t-Tayr, Şemseddin-i Sivasi ve ayrıca Fedâi (v. 1636) adlı Mevlevi bir şair tarafından tercüme edilmiş, manzum olan ikinci tercüme yayımlanmıştır. Eser, Abdülbaki Gölpınarlı tarafından günümüz Türkçe'sine de tercüme edilmiştir (1-2, İstanbul 1962-1963)."9 


7. DİVAN 


Feridüddin-i Attâr'ın (kuddise sırruhül, mesnevilerinde- ki tasavvufi fikirlerini lirik bir tarzda ifade ettiği eseridir. 
10.000 beyitlik divanının henüz ilmi bir neşri yapılmamıştır.” 


Divanda, 872 gazel, otuz kaside ve yirmi terciibend bulunmaktadır. Attâr (kuddise sırruhü) diğer eserlerinde olduğu gibi divanında kaydetmiş olduğu şiirlerinde de hikâye anlatımına devam etmiş olup, bu hikâyelerin büyük bir kıs- mı, süfi vaizlerin anlattıkları dokunaklı hikâyelerin nazmedilmiş şeklinden ibarettir.”" 


8. TEZKİRETÜ”L-EVLİYA 


Evliya mertebesine ulaşmış din ve tarikat ulularının gerçek ve efsaneleştirilmiş hayatlarını ve kerametlerini anlatan eserler oldukça fazladır. Bunların en ünlüsü Şeyh 


19 M. Nazif Şahinoğlu, “Attar, Feridüddin”, DİA, 4/97. 
20 a.g.m., s. 97. 


21 Şeyh Feridüddin Muhammed Attâr Nişâbüri, Divân-ı Attâr, (tashih: 
Taki-i Tefezzuli), s. 25-30. 
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Feridüddin-i Attâr'ın (kuddise sırruhül Tezkiretü'l-Evliyâ adlı eseridir. Attâr'ın (kuddise sırruhül bu eseri çok tanınmış ve birçok dile tercüme edilmiştir.?? 


Tezkiretü”l-Evliya, büyük süfilerin hal tercümelerinden bahseden ve bazı sözlerini nakleden mensur bir eserdir. 
Eserde hal tercümeleri aktarılan büyük şeyh ve süfilerin sayısı yetmiştir. Sonradan istinsah edilen bazı nüshalarına yirmi beş süfinin hal tercümesi daha eklenmiştir. Tezkiretü'-Evliyâ, ilk olarak Aydınoğlu Mehmed Bey zamanında adı bilinmeyen bir kişi tarafından Türkçe”ye tercüme edilmiş, eserin en tanınmış tercümesi ise Sinan Paşa tarafından yapılmıştır. Tezkiretü”/-Evliya”nın son tercümesi ise 


Süleyman Uludağ tarafından yapılarak İstanbul'da 1984 
yılında yayımlanmıştır.? 


Tezkiretü”l-Evliya”nın üslubu, Attâr'ın (kuddise sırruhül manzum eserlerindeki üslupla benzerlik gösterir. Nesri sade, tekellüften uzak, Farsça”nın tabii fesahatine uygundur. Yazılma tarihi konusunda elimizde her ne kadar kesin bir bilgi yok ise de 6. (12.) yüzyıl sonlarında ya da 7. (13.) 
yüzyıl başlarında kaleme alınmış olmalıdır.2* 


Attâr'ın (kuddise sırruhü) bu eseri Türk edebiyatındaki tezkire yazıcılığına da örnek teşkil etmiştir. Edebiyatımızdaki evliya tezkireciliği bir bakıma Tezkiretü”l-Evliya”nın tercümeleri şeklinde gelişmiştir. Çeşitli kaynaklardan istifade etmek suretiyle ilk defa Türkçe bir evliya tezkiresi yazan 


22 Agâh Sırı Levend, Türk Edebiyatı Tarihi Giriş, 1/439. 
23 M. Nazif Şahinoğlu, “Attâr, Feridüddin”, DİA, 4/97-98. 
24 Zebihullah-i Safâ, /ran Edebiyatı Tarihi (çev. Hasan Almaz), 1/235. 
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Köstendilli Mollazâde Süleyman Şeyhi'nin başlıca kaynaklarından biri de Tezkiretü ”I-Evliya”dır.?5 


9. PENDNAME 


Feridüddin-i Attâr'ın (kuddise sırruhül İslâmi ve tasavvufi bir görüşe dayanan pratik ahlâk kurallarını, insanlık duygularını, beşeri faziletlerle muâşeret usullerini, çeşitli hayat tarzlarını, kuvvetli ve ahenkli bir mesnevi şeklinde sunduğu eseridir. Pendnâme İslâmi bir bakış açısına sahip ahlâk ve âdap kaidelerini kısa formüller halinde genç nesillere aşılamak maksadıyla yazılmıştır. Eser yaklaşık 1000 beyitten oluşmaktadır. 


25 Osmanzâde Hüseyin Vassâf, Sefine-i Evliyâ (haz. Mehmet Akkuş — 
Ali Yılmaz), 1, s. XXXIV. 


BİRKAÇ SÖZ 


Feridüddin Attâr (kuddise sırruhül, kaleme aldığı ahlâk ve tasavvuf eserleriyle hem yaşadığı dönemde hem de sonraki yüzyıllarda derin izler bırakmış, kendisinden sonra gelen pek çok süfi şairi etkilemiştir. Bu isimlerin arasında da Mevlânâ, Mahmüd-ı Şebüsteri, Sa'di, Hâfız ve Molla Câmi [kuddise sırruhüm) gibi isimler öne çıkmıştır. 


Etkilediği isimler arasında olan Hz. Mevlânâ [kuddise sırruhül henüz küçük yaşlarda göç yolunda kendisiyle görüşmüş, bu görüşmede Attâr'ın (kuddise sırruhül hediye olarak verdiği Esrârnâme kitabından oldukça etkilenmiş ve kaleme aldığı Mesnevi'sini bu kitaptan beslendiği ruhla yazmıştır. 


Bu büyük mütefekkir tarafından kaleme alınan Esrârnâme isimli bu köklü ve seçkin eser genel hatları ile ahlâk, hikmet, nasihat ve tasavvuf konularını içerir. “Sırlar kitabı” anlamına gelen ve mesnevi tarzıyla kaleme alınmış değerli kitap, yüzyıllardır önemini yitirmeden okunmuş, okutulmuş, pek çok dile çevirisi yapılarak günümüze kadar ulaşmıştır. 


24 ” ESRARNAME 


Esrarname, başta İslam coğrafyası olmakla beraber pek çok ülkede büyük ilgi görmüş olup muhteva, dil ve üslup yönüyle güzide bir eserdir. Şark klasikleri arasında yer alan bu kıymetli kitap, Türk şairlerini de etkilemiş ve Anadolu”da bu tarzda fazlaca eser kaleme alınmıştır. İslam uleması tarafından çok defa şerhedilen ve tercümesi yapılan eserin farklı isimlerce çoğaltılmış nüshaları vardır. Üzerinde çalışma yaptığımız bu değerli kitabın çevirisinde başta Muhammed Rıza Şefii Kedkeni'nin neşrettiği nüsha olmak üzere başka nüshalardan da istifade edilmiş, çalışmanın günümüz zihninin daha rahat anlayabileceği bir üslupta hazırlanması için titiz bir gayret gösterilmiştir. Bu manada yayına hazırlanan esere aslında olmayan bölüm isimleri ve hikâye başlıkları eklenmiş, yine kitabın akıcı hale gelmesi için “Kıssa” ve “Hisse” başlıkları atılarak hem günümüz yayıncılık aklına hizmette bulunulmuş, hem de okuyucular için konuların daha anlaşılır hale gelmesi hedeflenmiştir. 


Yaklaşık 3500 beyit olarak kaleme alınan eseri, modern dünyanın her an üzerimize bıraktığı buhran ve sancıların arasında gönüllere ferahlık ve tazelik vermesi ümidiyle siz değerli okuyucularımız için tercüme edip yayına hazırladık. Baş ucu kitabı niteliğinde olan eser, içindeki hikâye örgüleriyle zihinlerde ve gönüllerde derin ufuklar açacaktır. 


ESRARNÂME 


BİRİNCİ MAKALE 
TEVHİD 


Cana din nurunu veren, hakkı bilsin diye akla yakin bahşeden Allah'ın adıyla... 


Bütün âleme ismini veren Allah Teâlâ'dır; yeryüzü, gökyüzü, alt ve üst Cenâb-ı Hakk'ın kudretiyle meydana gelmiştir. İki âlem de varlık giysisini Rabbü'l-âlemin'in yaratmasıyla kuşanmış da; felek yukarı, zemin aşağıyı almıştır. O'nun huzurunda felek rüküda bekler, yeryüzü secdeye kapanmıştır. O, Hz. Âdem'i [aleyhisselâm] toprak ve kandan meydana getirip “Kaf” ve “Nün” (kün: ol emri) ile gökyüzünü ve yeryüzünü yaratmıştır. 


Arş-ı âlâyı bir dumandan peyda eden de O'dur, bir yağdan gözleri nergis çiçeği gibi açtıran da O... Hak Teâlâ sivrisineğin iğnesinden zülfikar çıkarır, örümceği perdedar yapar. Topraktan Hz. Âdem'e [aleyhisselâm] mana veren O'dur, rüzgârdan da Meryem'e İsa'sını [aleyhisselâm]... Allah (celle celaluhül, kandan misk, kamıştan şeker gösterir, yağmurdan inci, madenden de cevher... . 


O ezelidir ve öncesi yoktur, ebedidir sonrası yoktur. 
Hak Teâlâ zâhirdir, bâtın O'ndan zuhur eder; bâtındır, nurdan da zâhirdir. Yüceliğine başlangıç yoktur asla, mülkünün sonu bulunmaz. Zatını ancak kendi bilir; O, bizim aklımıza gelen her türlü tasavvurdan münezzehtir. 


Fikrimizi ve idrakimizi yaratan Rabbü”l-ölemin”dir, O'nu hakkıyla bilen ve gören yoktur. Zatının künhünü kimse anlayamaz. Budur, dediğin her şeyin dışındadır O. Canımız O'nun yolunda gitse de künhüne menzil bulamaz. 


Ben, kendi canımın nasıl olduğundan habersizim, Allah için O'nun künhünü nasıl idrak edebilirim ki? Canı gizli kıldı da sırrını kimseye beyan etmedi. Tenin gizli canla hayattadır, sen canınla varsın ancak onu bilmezsin. Açık olsun gizli olsun, Hakk'ın sanatı mükemmeldir, kimseye de susmaktan başka bir fayda yoktur bu hususta. 


Binlerce defadır inceden inceye düşündüm de susmak dışında bir yol bulamadım. Madem O'nun zâtına ulaşamıyorsun, “Ahsenü”l-halıkin” olan Allah'ın sanatını gör ve bununla yetin. Yaratılmışlar içinde doğru tabiatlıysan eğer, tabiatların dört duvarından da (ateş, su, hava, toprak) kurtul. Hiç bir şeye muhtaç olmayan Hak Teâlâ'nın kimseye bir işi düşmez, Allah'ın âdetiyle bir şey yapabilir misin sen! 


Su mudur asıl olan? Git doldur bir kaba ve dök onu sonra seyret. Toprak mıdır? Al eline ve kapı önüne bırak. 
Ayak altındaki toprağa önem verme. Hava mıdır asıl olan yoksa? Muhakkak adaletsizdir o, bir rüzgâr götürmüş baksana onu, iyisi mi yok farz et. Ateş midir ya da? Bir avuç su serpiver de üstüne, sönsün, ateşi suyla yak! 


Eğer dürüst meşrepliysen riyasız ol! Yok değilsen, artık Allah eri ol. İki âlemde de tek yaratıcı var. Dört unsur ile işin ne? Bir oku, bir iste, bir ara. Bir gör, bir bil, bir söyle. Hepsi 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birdir, son nedir, baş ne? Görenlerin gözleri şaşı. İyi bakl Her bir zerre Hakk”ı hamd ile tesbih eder. Bu ne büyük ihsandır, nasıl bir lutufl Her zerrenin O”nunla bir sırrı var. Bu nimetler ve ihsanlar ne büyük, hepsi de teker teker O”nun sırrıdır. Ne büyük isim ve ne büyük mana, her şey O”nunla kaimdir. 


Her an şöyle diyorum: “Ey senl Ey her şeyi yaratanl” Alemde bir kıl ucu kadar bir şeyi görmüyorum ki yüzünü senin rızana çevirmiş olmasın. Yüzümüz senin rızana dönük olmazsa, helak edersin bizleri de perişanlığımızı verirsin. Lütfun bizi sarmasaydı, bir zerrede bile payidarlık olmazdı. Her şey seninle böki ve sen gizlisin. Bizlere şah damarımızdan daha yakınsın. Bütün canlar senin hayranlığındadır, sen kalplere nazar edensin. Sana giden yolun sonunu gören yok, nazargah-ı ilahiden haberdar olan kim? 


Alem senin tecellilerinle dolu, sen ise zaman ve mekândan münezzehsin. Her şey sende fâni olmuş, sense görünmüyorsun. Hem gizlisin, hem de tecellilerinle aşikâr. 
Ne bir yerin içindesin ne de bir yerin üstünde... Hitabın var, bildiğimiz hitap gibi değil; görmen de bildiğimiz görme gibi değil. Maksud olan sensin; isim ise sana ulaştıran vesiledir. 
Hazine sensin, bütün âlemse bir tılsımdan ibaret. Zatının huzuru ve nuru her bir zerreye ışık verir. Her zerrede sana çıkan bir yol görürüm; iki âlemde de, “Allah'ın rızası oradadır” (Bakara 2/115) âyetine şahitlik ederim. 


Huzurunda ikiliğe yer yok, tüm âlem senin kudretinle var. Birden yüze kadar, her şey kendisinden geçmiş halde; iki âlem de sana ait, sen kâimsin. Bütün varlık senin tecellin. Her şey sanatının ve kudretinin eseri. Akıl ve can âlemi hayran kalmış, sen bâtın olansın. Âlem senin isimlerinle dolu, ancak senden işaret yok. Akıl seninle görür ama 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sen ayan değilsin. Akıl tefekkür ile sana yol bulur, hayalden ise saklısın. 


Yüce Allahım! Sen nurunla tecelli edensin! Senin kudretinden başka bir şey görmüyorum. Sen varken, başkası da nedir? Güzel söyleyen bir zat, hakkında, “Tevhid, bütün aracıları ortadan kaldırmaktır” demiş. O halde tevhid neden aracı arayayım? Sen matlupsun, ben talip ne diyeyim? 
Senin tevhid ipeğini dokuyorum ve böylece canımı feda etmek istiyorum. Yüz binlerce beden çıkar topraktan, sana geldiğinde tertemiz olur. Şu âlemden niceleri gelip geçti. 
İyisi de kötüsü de hep toprağa gitti sonunda. Her ne kadar hepsinin kendince bir fikri olduysa da bildikleri tek şey, Allah Teâlâ'nın her şeyin sahibi olduğuydu. Ne canın candan haberi var; ne tenin tenden haberi var! Ne kulağın kendi işittiğinden haberi var, ne de gözün kendi gördüğünden... 
Dil konuşmaktan habersiz, beden kendi kuvvetini bilmiyor. 
Ne feleğin bu dönüşten haberi var ne de cin, insan, şeytan ve meleğin kendilerinden haberi... Niceleri bu âlemde gömülüp gitti, niceleri diğer âlemden geldi. Ne gidenin bu sırdan haberi var ne de gelenin bu yoldan... 


Birçokları bu sırrın peşinde kaybolmuş, hiç biri de kıl ucu kadar bu gizeme vakıf olamamış. Bir kapı unutulunca açılamaz ve üstüne bir parmak bile koyulamaz. Fermana uymak gerekir, nitekim sabırlı ve suskun olmadan derman yoktur. 
Teslim vadisinde cesareti olan var mı? Herkes burada korkudan nefesini içinde tutar. Biz, her an susmaktan başka bir yol bilmeyiz, âh çekecek cesarette bir bedenimiz bile yok. 


Rabbü'l-âlemin, Hz. Âdem'den (aleyhisselam) bir katre seçmiş, o damladan da bir halk yaratmış. Niceleri bu damla üzerinde çokça düşündü de, sonunda fıtratın şaşkınlığından aciz kaldı. Akıllar bir damla suya daldı ve hepsi bu suda boğuldu. Binlerce susamış bu vadiden gelir de dergahın önünde diz çöker. Bizler aciziz ve aczimizden şöyle diyoruz: “Ey zatı yüce olan! Sen bilinensin fakat seni hakkıyla bilip tanıyamadık”. Nitekim iki âlem de ancak sözde kalmıştır ve herkes zan perdesindedir. 


“Bizler arayıştayız, eskiden beri O'nun yolunun yolcusuyuz” derler, şu tuhaflığı gör! Bir damla su geldi, denizi parlak inciyle doldurdu. Hayretle bak! Feleğin güneşi el verdi de bir zerre toprak geldi. Küçük bir sivrisinek kadar kavrama yeteneğin yokken nasıl olur da iki âlemi anlayabilirsin? Senin dönüşün her ne kadar kanda olsa da bu senin düşündüğün gibi değildir. Git ve boş hayallerin peşine düşme! Adımını haddini bilerek at. Hayretle üzerine acizlik örtüsünü çek, yüzüne hasret gözyaşları yağdır. 


Ey dost! Hakk'ın kendinden başka layığı yoktur. Bir avuç damar ve deriden ne olacak? Allah Teâlâ bütün noksan sıfatlardan münezzeh, sen ise ancak bir topraksın. Pâk ile toprak arasında nasıl bağ olacak? Âlemden yokluğa bir karınca gittiyse ne çoğaldı ne eksildi? Başını halka gibi öyle vur ki, böyle bir baş yetersiz gelmesin bu kapıya. Unutma! Gökyüzü halka gibi bu kapının dışında kaldığından lacivert giyindi. 


Hakk'ın kendi gibi başka bir dostu olmaz, O'na lâyık olan ancak O'dur, başkası değil. Bir kimse sana, “Kaybetmediğin bir şeyi neden arıyorsun” diye sorduğunda ne söylersin? Önce, bulduğunda gerçekten bulman gerekir ki sonra kaybolunca aramaya koyulasın. 


Böyle hayret içinde uğraşmak saçmalıktır. Bu hasret ile birçok can çıktı bedenden. Bütün sıddıkların yüreği kan 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ile doldu. O'nun sırrının nasıl olduğunu kim bilebilir ki? 
Bak! Binlerce yıldır şeytanın işi Allah'ı (celle celaluhü) tesbih ve takdis etmekten başka bir şey değildi. O'na ibadeti bir yana bırakanlar da kendini beğenmişlikle sonunda iblis gibi perişan oldular. Nitekim şeytanın gönlü sonunda kanlandı, mihnete düştü, bedeni de lânet sofrasına döndü. 


Hak Teâlâ hiç kimseye muhtaç değildir, şayet bizler O'nun bu sıfatına sahip olduğumuz iddiasında bulunursak, feryatsızlık vadisine düşeriz. Bu halimizle gönül kanda gark olur, çünkü bizim feryadımız Hakk'ın istiğnasındandır. 
Eğer muhtaçsızlık sıfatı bize verilseydi, masumların umudu sönerdi. Yarın o yüksek eyvan önünde, “O yok olmayandır” davulu vurulduğunda kim cüretkârlık edip de neden ve niçin sorusu sorabilir? Hakk'ın kimseye muhtaçlığı yoktur, O Samed'dir. Yokluktan başka neyin var? Bu ne oyun böyle? Sen tesbih ve namaz ile hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın (celle celaluhü| senden hoşnut olmasını istiyorsun. 
Senin kıldığın namaz uzun yolun azığıdır. Oysa O'nun senin namazına ihtiyacı yok. 


Ey yiğit kimse, şunu iyi bill Muhakkak ki sana yükümlülüğü veren, tevfiki de verdi. Eğer Hak Teâlâ'nın yardımı sana ulaşmazsa hiçbir işinde muvaffak olamazsın. Yerle gök arası ne büyük bir rütbedir; oysa O'nun nazarında ancak siyah bir kıl tanesinden ibaret... Bu ne büyük kudrettir! 
Bir kıl ucundan yüz sanat görürsün. O ne büyük izzet sahibidir ve Samed'dir. Bunca akıl ve can O'nun yüceliğinde ancak bir oyundur. Öyle yücedir ki cana tecelli ederse, her zerreden yüz tufan olur. Rabbü'l-âlemin kıdem ve bekâ sahibidir. Bu önceliği ve sonsuzluğuyla hiçbir varlık O'na denk olamaz. Rahmeti öyle geniştir ki iblis zerresini bulsa 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Hz. İdris'i (aleyhisselâm) ardında bırakır. Öyle büyük bir gayrettir ki aleme yansısa bir anda iki alem birbirine girer. Nasıl büyük bir heybettir ki güneş zerresine rastlasa, bir gölge misali sonsuza kadar orada kalır. 


Ne hüccettir ki kimsenin yüzünde, bir kıl kadar işaret görülmez. Ne büyük bir hürmettir ki bu makamın büyüklüğünden O”ndan başkası o makamı bilmez. Nasıl yüce vâcip bir maliktir ki hiçbir noksanlığı kabul etmez. Öyle büyük bir kudrettir ki isterse bir anda yeryüzünü de feleği de muma döndürür. O”nun katından gelenler ne güzel bir şerbettir ki, can kana ekmek bassa yine de bu can, “Rab'leri onlara tertemiz bir içki içirir” (Insan 76/21) ümidindedir. Nasıl bir delildir ki eğer isterse, ilahi tecellileri her zerreden gösterir. Öyle bir fırsattır ki âlemde, bir aşığın âhıyla feleği yakar. Nasıl bir şefkattir böyle, bizim için ebediyen annelere merhamet vermiş. Bu ne mühlettir ki zamanı gelince alemde hiçbir iş tehir olmaz. Nasıl yüce bir mertebedir ki kudretiyle her şeyin sahibidir. Ne büyük nimettir böyle, her daim şükretmek gerekir. 


Ne şiddettir bul Yakın bir azapla yakalar. Bu ne ruhsattır ki bir yol olmasaydı eğer, kimsede ah çekecek cesaret olmazdı. Bu ne firkat böylel Birçokları gayret etti de fenadan nasiplenmeden yok olup gitti. Bu ne huzurdur, yüce melekler tecelli ile her an naz içindeler. Bu ne lezzet ki âşıklar O”nun katından gelen esintilerle temiz koku çekerler. 


Hepimiz biçareyiz ve öylece kalmışız yerimizde. Şu biçareliğimizi sen bağışlal Bizler mezar beşiğine düştük ve çocuklar gibi o âlemde doğduk. O çukur bize dar bir beşik oldu, kefen üzerimize dolandı ve bizi sardı. İki sual meleği tam bir şiddetle içeri girer ve mezarımızın beşiğini 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sallar. Çocuklar gibi sıkıntılı ve dar yerde sual meleklerinin korkusundan titrer dururuz. Ne bir anne var ne de bir şefkat, dünya bizden yüzünü çevirmiş. Bizden olan da bize yabancı da ayrılmış, bizim gibi çocukların önünde zor bir yol var. Çocuklar gibi böyle zorlukları görmemişiz, bütün korkumuz bundandır. O toprakta bir saat kalırsak eğer, o iki meleğin korkusunu bizden uzak tut ey Rabbiml Allahıml Bize, “Rabbin kim, dinin ne?” diye sorulacak o çetin anda ancak senden yardım bekleriz. 


Sen bizleri izzetle yaşattın, o meleklerin elinde yardımsız bırakma bizi. Bize konuşmayı öğretmeseydin eğer, yollar uzak olurdu işler de zor! Derdimiz ebediyen bizimle kalır bilmem bizimle ne yapacak? Allahım! Bizler avareyiz ve musibet görmüş perişanlarız. Böyle baştan ayağa kıvranmanın içinde kıvranmaktayız, ne baş var ne ayak; hiç içinde hiçiz. 


Gönlümüzün yakınlığına icabet eyle; inleyen kalbimize derman ver. Ne diyeyim, bütün gönüllerin sahibi sensin! 
Rabbim! Burada biçareyim, bu halimle gönül yüz parça... 
Vücudumda senin aşkından bir iz yok ancak aşkın canımdan bir an ayrı değil. Aklımın ve canımın sırrında senin aşkın var, bu sebepten dilim inciler saçar. Sen aleme muhtaç olmayansın. Sözü kısa kesmeli burada, Allah [celle celaluhü) her şeyi en iyi bilendir. 


İKİNCİ MAKALE 
RESÜLULLAV/AA [s.a.v] NAAT 


Feraset ehlinin övgüsü olmazken, yaratılmışların dolunayına layık övgü olur mu hiç? Bu duacı onun heybetinden titrer, bu övücü onu hakkıyla nasıl metheder? Onun zatının naatı sözün üstündedir, dil konuşmaktan aciz oldu, söze yer kalır mı hiç? Rabbü'l-âlemin, “Onun adı Hakk'ın adıyla birliktedir”? buyurmuşken, onu hakkıyla nasıl öveyim ben? 


Ey Allah”ın resülül Muhakkak ki sadık sözlüsün ve eminsinl Dünya için alemlere rahmetsin. Yaratılışta senin nurun var, başın yüce, şefaatin geniş... 


İki âlemin en hayırlısı Hz. Muhammed'dir (sallallahu aleyhi vesellem]. Dinin ve âlemin nizamı, insanoğlunun övüncü odur. Özde peygamberlik mertebelerinin incisi, manada ise fütüvet burcunun yıldızıdır. Bâki olan Allah'ın sırrının harflerini öğreten, yücelikler yurdundan dünyayı aydınlatan odur. 


26 Burada, “Senin şanını yüceltmedik mi?” (İnşirâh 94/4) âyet-i kerimesine işaret vardır. Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] “şânının yüceltilmesi"ne müfessirler, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehadette onun isminin Allah Teâlâ'nın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur'an'da Allah'a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler. 
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Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) padişahlık sırlarının faziletleriyle oturan, ilâhi sırların gizliliklerini bilendir. 
Dünya onun indinde bir süprüntü, felek ise onun dergâhında bir derviştir. Hz. Adem [aleyhisselâm] su ve çamur halindeyken o, can ve gönül âleminin şahıydı. Hz. Âdem'in faleyhisselam) vücudunda ondan bir nur vardı, melekler o nura hayranlıkla bakıp secde etti. 


Âlem onun nurunun emanetçisiydi, bu sebepten nuru Hz. Âdem'den (aleyhisselâm) Abdullah'a ulaştı; bunca peygamberden geçti de, hepsinin başına bir mücevher gibi düştü. Her yoldan bir başkasına geçti de pişmişken daha da pişti. Sonunda bütün işler hazırlandı belki geç geldi ama pişmiş geldi. Vahiyden önce kırk yıl halvetteydi, Cebrâil faleyhisselâm| ansızın vahiy getirdi ona. Meleklerin tavusunun huzuruna geldiğinde onun ardında melekler saf saf dizilmişti. Cibril-i emin şöyle seslendi: 


“Ey yüce yaratılışlı, haydi konuş! Nurlu gönlünü din denizi kıl da Rabbü'l-âlemin'in vahiy hitabını söyle! Sen ki gayb nişanını ve dokuz feleğin sırrını biliyorsun! İlâhi sırların vâkıfısın; susma, ‘Yaratan Rabb'inin adıyla oku!” (Alak 96/1). 
Ay ve güneş nasıl örtülür? At örtüyü başından, “Kalk, ve (insanları) uyar” (Müddessir 74/2), şah sensin ve bütün ufuklar askerin! Asıl sensin, bütün âlemse senin kölen. İnsanları Hakk'a çağır, onlara rehberlik et! Sen doğruluk üzeresin, Allah için peygamberlik yap.” 


Hak Teâlâ can nuruyla Habib'ine vahiy gönderince, “Ona beyanı (düşünüp ifade etmeyi) öğretti” (Rahman 55/4) âyeti Resül'e [sallallahu aleyhi vesellem] rehber oldu. Sonunda Allah'a davete öncü oldu, şeriat ve İslâm yenilendi. Dünyayı manaya yönlendirdi. Her sözün özünden yağ çıkardı. Bid'atlar onunla baş aşağı oldu, devlet cevherinin nuru onunla yükseldi. Devletinin nuru bir zerre parlayınca ay ile güneş ondan nasiplendi. Mis kokulu siyah saçları dağıldı da cemalinin nuru feleklere ulaştı. Üç bu”d (yükseklik, genişlik ve derinlik) onun saçıyla kokulandı ve iki âlem yüzünün nuruyla münevver oldu. Gönül çelen cemalinin güneşi ne güzeldir onun, gölgesine taylasan döşenmiştir. İki yana salınan siyah saçı misler gibi kokar, her bir telinde yüz can sığınır. Göğsü, Hak Teâlâ'nın vahyiyle nurlandı. Namazda cennetten üzüm buldu da üzümün her tanesi onun canın- da pervin salkımı gibi nur oldu.27 


27 Burada şu hadise işaret vardır: Abdullah b. Abbâs (radıyallahu anhümâ)| naklediyor: 


Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] zamanında güneş tutulmuştu. O da namaz kıldırdı. Namaza durdu ve takriben Bakara süresini okuyacak kadar bir süre uzun bir kıyam yaptı. Sonra uzun bir rükü yaptı. Ardından rüküdan kalkıp ilk kıyamdan kısa olmak üzere uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra ilk rüküdan kısa olmak üzere uzun bir rükü daha yaptı. Ardından secdeye vardı. (İki secde yaptıktan) sonra, ilk kıyamdan daha kısa olmak üzere uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra ilk rüküdan kısa olmak üzere uzun bir rükü yaptı. Sonra bu rüküdan kalkıp ilk kıyamdan daha kısa olan uzun bir kıyam daha yaptı. Sonra ilk rüküdan daha kısa olan uzun bir rükü daha yaptı. Ardından secdeye vardı. (Secdelerden) sonra güneş açılmış olduğu halde namazdan çıktı. 


Namazın ardından, “Şüphesiz ki güneş ve ay, Allah'ın delillerinden iki delildir. Herhangi birinin ölümü ve hayatı için tutulmazlar. O halde sizler bunu (bu ikisinden birinin tutulduğunu) gördüğünüzde hemen Allah'ı zikredin” buyurdu. Sahabiler, 


- Ey Allah'ın resülü, biz senin (namaz içinde) durduğun yerden bir şeye elinle uzandığını gördük (bunun hikmeti nedir), dediler. Bunun üzerine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), 


-Şüphesiz ben cenneti gördüm ve elimle bir üzüm salkımına uzan- 


dım. Eğer o salkımı alabilseydim, dünya bâki kaldıkça ondan yerdiniz (de tükenmezdi), buyurdu. (Buhâri, Küsüf, 9 nr. 1052). 
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Canı, Cenâb-ı Hakk'ın nuruyla doluydu ancak kâfirlerin elinden gönlü daralmıştı. Gün geldi dişini bir taş kırdı, gün geldi ibadet etmekten ayakları şişti. Bazan dert elinden, elini yüreğine koydu, bazense aç kalıp karnına taş bastı. İki cihan da onun için vardı ve felek, bela miskini ondan elde etti. Bu sebepten böyle sıkıntı çekmek gerekirdi, çünkü zahmetsiz hazine elde edilmezdi. 


Bir gün Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] yüzüğü parmağında çevirince Hz. Cebrâil [aleyhisselâm] onun yanına geldi ve şöyle dedi: 


“Ey Allah'ın resülü! Gönlünü bu yüzükten uzak tut! İşin bu yüzükle hallolmaz. Felek senin için yüzükken, neden bu yüzükle meşgul oluyorsun? Süleyman misali bir yüzüğe bakma, senin yüzüğünün bir adı var. Fakat altın yüzük sana haramdır. Sen tespihini parmaklarınla çek. Çünkü tespih yiğitlerin parmağındadır. Ay, parmağında yüzük oldu da parmağın kâfirlerin gözüne girdi. Her parmağında yüz hüner var, niçin bir yüzüğe teveccüh ediyorsun? 
Parmağına ip bağlaman uygundur senin, böylece her an dertlileri hatırlarsın. 


Bir saç teli kadar bizden yüzünü çevirme, parmağındaki bağlı tüyü unutma. Parmağının işi doğruluk üzeredir senin, öyleyse kanlı pamuğun altından parmağını çıkar. 
Kendi kendine parmak hesabı yap da, kıyamet günü hesap kolay gelsin. 


Mekke harbinde parmaklarının serinliğinden parmağımızda mülkiyet hâsıl oldu. Kalem erbabının bunca izzetini kalem tutan parmak görmemiştir. İzzetinden akıl ile can hayran kaldı da akıl hayretle parmağını ısırdı. Sen iki âlemin efendisi olan Muhammed'sin. Peygamberliğin ile kı- 


yamet iki parmağının arasında. Sen gölgesizsin, güneşse senin yanında... 


Hızır'ın pınarı senin avucunda, her parmak ucundan bir çeşme suyu dök. Yeryüzünden arşa ayak bas, başından arşa bir parmaklık mesafe var senin. Eğer ben bir parmak önünde olursam kanatlarım kömür misali yanar gider. Melekler senin nurunla kanat açar, parmaklar seni birbirlerine gösterirler. Risâlet makamına senin gibi bir resül oturmadı, bir elde beş parmak denk olur mu ki birbirine? 


Git ve parmağını Sıddık'ın nabzına bas, hakikat nuruyla dolu bir gönlü vardır onun. Söyle Ömer'e de, kalksın yerinden parmağını iblisin gözüne soksun. Osman'a de ki, sırtı Kur'an'la sağlamdır, birer birer çevirsin sayfalarını onun. 
Ali'ye söyle, itaat etmek için namazda yüzüğünü bağışlasın. 


Git, o putperestlere dünyayı dar et. Bir mucize isterlerse eğer senden, işaret parmağınla ayı ikiye böl. Sıdkınla dini muhterem eyle, yuvarlak ayı hilâle çevir parmağınla. 


Kıskançlar sana haset edip gamdan parmaklarını ısırsınlar da sen ayı iki parça yap. 


Bir kâfir seni dininden engellemeye çalışırsa onun cezasını kes. Bir kâfir senin yurduna gelirse dinine saygı göstermez. Ey dost! Kâfir, parmağını senin kulağına koysa da 


28 Bir gün Hz. Ali (radıyallahu anh) rüküda iken parmağındaki yüzüğü 
sadaka olarak verdi. Bunun üzerine Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) yüzüğü alana, “Bunu sana kim verdi?” diye sordu. Adam, “Şu rüküda bulunan zat verdi” dedi. Ardından Allah Teâlâ şu âyeti indirdi: “Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'tır, Resülüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekâtı verirler” (Mâide 5/55). (Ali el-Müttaki, Kenzü”/-Ummöl, nr. 36354). 
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Kur'an oku, susma! Bilâl, elini kulağına koyduğunda bütün konuşmalar o anda biter. Dudağına sertçe taş atarlarsa parmağını dudağına bas. Vakti geldiğinde o taş ile dünyayı taş kalplilere dar ederiz." 


Rütbe sahibi, kudret ve kıymete layık, efendiler efendisi, sadık ve taht hâkimi odur! Odur toprak âleminin büyük komutanı, felekler âleminin büyük sultanı! Yüce arş senin eşiğin olmuş, yedi kat sema evin! Nebiler anasında en faziletlisi sensin, Hak Teâlâ'nın mahremlerinin en mahremi sen! Senin cömertliğin kızıldenize asker çekmiş, yıldızlarsa başında davul çalan gözcü... İlâhi sırlardan haberdar olansın, herkes senden ümitvardır. Sürme renkli felek, azametiyle toprağını yıldızların gözüne sürme yapmış. 


Mahşerde Hz. Adem [aleyhisselâm] ile yanındakiler sancağının altında el ele verir, kapında Hz. İsa aleyhisselâm) gibi elli kapıcı var senin. İmrân'ın Musa'sı [aleyhisselâm] kapında haberci olmuş da öncekilerin emiri İdris [aleyhisselâm] senin nurunla hareme mahrem olmuş. Halilullah İbrahim faleyhisselâm) senin adını can mührü bilmiş de ateşten cennet yolunu bulmuş. Yolunda kurban olacaktı İsmail (aleyhisselâm), sen yoksun diye yas tuttu. Yanık sesli Davud (aleyhisselam) yüz güzel makamla gece gündüz aşkının Zebür'unu okudu. O büyük padişah Süleyman [aleyhisselâm] senin ordun- da bir asker oldu, boyacı Mesih şu lacivert gökyüzünden iğneyle adını canlara nakşeder. Bütün peygamberler senin meclisindedir. Âdem'in [aleyhisselâm] cennetten çıkışına birkaç buğday tanesi sebep oldu, oysa ne buğday ne de cennet senin yoluna engel oldu. İki nalın engel oldu Musa'nın [aleyhisselâm] yoluna, sense iki âlemden iki nalınla geçtin. Bir iğneydi İsa'nın [aleyhisselâm] yolundaki engel, sana ise her 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makamda bir pencere açılmıştı. Sen nebilerin gecesini aydınlatan inci, velilerin hakikat mumusun. Sekiz bahçenin dört kemerinin kandilisin, Miraç gecesini aydınlatan incisinl 


Allah Resülü”nün [s.a.v] Miracı 


Bir gece Hz. Cebrâil (aleyhisselâm) uzaklardan gelip yıldırım gibi giden nurlu Burak'ı getirip şöyle dedi: 


“Ey âlemin serveri! Bu zindandan geç, ruhlar âlemine yolculuğa çık. Orada çok nebi ve mürsel var, âlemin her yanında da hüriler toplanmış. Ey Hak dergâhının güneşi! 
Cemalin için herkes gözünü yola dikmiş! Belki kendilerinden bir hediye kabul buyurursun ümidiyle hüriler kendilerini dışarı atmış. Düldül'ü o tarafa sürersin diye melekler arasında velvele kopmuş. Gece boyunca âlemi aydınlatan yıldızlar nazar değmesin diye sabaha kadar tütsü yakarlar. 
Biliyorum, birçok nurun var senin, Allah Teâlâ sana hüriden feragat verdi. Şimdi kalk da önüne Burak'ı getir, sendeki iştiyakı biliyorum. Meleküt âleminde biraz dolaş, o halkayı tut ve hareme gir. Can dilin Hak Teâlâ'ya sırdaş olunca gönül sırlarını kendine bağışla!” 


Bülbül kafeste nasıl kanat çırpar? Hz. Cebrâil'in sözleri üzerine Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) hemen harekete geçti. Yıldırım gibi süratli Burak'ı bu âlemden sürdü ve önce feleklere hutbe okudu. “(Bu azaptan) ancak Allah"ın hâlis kulları istisna edilecek” (Saffat 37/40) müjdesine nail ihlâslı kullara öğretici oldu, onlara mürsellerin hakikatini okuttu. Dünya işlerine şahit nebiler onda çokça din nuru gördüler. Onun nuruyla kendilerini hiç gördüler. 
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Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) göz açıp kapayana dek yeryüzünden “Kabekavseyn”e yükseldi. Cennetin zirvesine adım bastı, Rabbü'l-âlemin'in arşına ulaştı. Feleğin firuzesi, meleklerin, “Yol açın!” sesleriyle coşmaya başladı. Sonunda da olan oldu ve yüz binlerce meleğin, “Yol açın!” sesleriyle Hz. Muhammed [sallallahu aleyhi vesellem) yükseldi. Ayın üzerine ihsan sofrası serildi, ay bir yaygı oldu. Arşın yükü üzerine yük atıldı. Cennet süslendi, kapılar açıldı perdeler kaldırıldı ve taht kuruldu. Arş-ı azama bir velveledir düştü: 


“İki âlemin dolunayı geldi! Efendilerin efendisi geldi! 
Yaratılmışların komutanı geldi!” 


Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] yedi kat gökte yolculuk yaptı, gayb perdesinin ötesine geçti. Hiçbir şey onun yolunda engel olamadı, oysa o karşısına çıkan şeylerle meşgul olabilirdi. Hiçbir tarafa gözünü çevirmedi, çünkü onun yüce bir dostu vardı. Cennet, hurilerle doluydu ama o, “Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı” (Necm 53/17) âyetini gözlerine sürme çekti. Hakk'ın katında o nurla aydınlanınca Hz. Cebrâil faleyhisselam) bile o nurun uzağında kaldı. Her yan Hak nuruyla parlayınca Rühülkudüs, “Ey Allah'ın resülü! Eğer biraz daha yükselirsem bu nur benim kanatlarımı yakar!” dedi. 


Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurdu: 


“Ey Rühülemin! Sen Cenâb-ı Hakk'ın huzurundasın! 
Buraya peygamberlerin bile gelecek gücü yok! Niçin kanatların için üzülüyorsun? “Biraz daha yaklaşırsam' dedin. Ey Hakk'ın elçisi! Bu yolda binlerce can yanarken, varsın kanatların da yansın! Sıddıklar ne halde olduklarını bilmezlerken sen kanadını dert ediyorsun. Hakk'ın huzurunda bulunuyorsan kanatların yanıversin; zira sen bu makamın meleğisin! Ey 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Ruhülemin! Bu dergâhta otur, kendini üzme, benim Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda bir vaktim var! Sen benim talebemsin, rahatça otur, “İhsan, iman nedir?” diye sor bana!” 


“Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahy edeceğiz” (Müzzemmil 73/5) sırasından geçince, Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) buyurdu: 


“Ey Cebrâil, şimdi kapıda bekle! Bundan öteye geçmene müsade yok. Her komutanın sarayda bulunmaya izni yoktur! Ben Hakk'ın nurunda bir pervane gibiyim, sen ise tavus tüyü kanadına bağlısın! Hakk'a sığın, kanattan beklediğin nedir? Burası sözün bittiği yerdir, kanattan niçin bahsedersin? Binlerce kanat, o hikmet sırrıyla dolu ismet denizine fedadır!” 


Sonra Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) Rühülkudüs'ün üzerinden yükseldi ve gördüğü her şeyi geride bıraktı. Peygamber'in bulunduğu makam yüksekti, en yüksek yıldız Zühal, dünya gibi gerideydi. Onun pâk canı Cenâb-ı Mevlâ'ya nurla öyle yaklaştı ki, Hz. Cebrâil artık çok uzaklarda kalmıştı. Oysa Cibril-i emin'in kanatları yer ile gök arasını kaplamıştı. Fakat artık Hz. Peygamber'den çok uzakta kalmış, Allan Resülü'nü göremeyecek kadar uzak düşmüştü. Yönlerden geçince yol daraldı ve Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) sonunda yüce Mevlâ'ya yaklaştı. Sır dolu gönlüyle öylesine yaklaşmıştı ki hayret içinde dili tutulmuş, canı hayâsından gül yaprağı gibi terlemişti. 
Hem duygudan geçmişti hem de candan... 


Derken bir hitap geldi: 


“Kendini bırak ve gel! Duymadan ve konuşmadan da ayrıl! Bir muradın varsa hemen söyle! Niçin kendinden 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geçtin? Sana ne oldu? Kendinden öyle geçtin ya ümmeti- ne şefaatçi oll Sen yetimsinl Ve bir yetim iki cihan halkına da şefaatçidirl Fakirsin! Fakirliğinle herkesi şaşırtırsın! Şa- nın hem arşta hem de ferşte yayılmıştır. Sen benim habibimsin! İster yetim ol, ister fakir; bu hepsinden ötel Fakirlikten korkulur mu? Fakirlik övünçtür! Fakirlik iki âlemde de utanç değildir! Sen bir incisin, yetim olsan ne olur? İncinin en iyi özelliği yetimliğindedirl” 

Sonra Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem) can kulağı ile, “Ey Peygamber! Allah'ın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun” hitabını işitti. Fakat o, bu selâmı yalnızca kendine hasretmedi ve, “Selâm bizlere ve Allah'ın salih kullarına olsun” dedi. Kerem sahibini gör! Bu kadehten içince biçare salih kulları unutmadı! Ardından bir hitap işitti: 


“Ey mutlak masum! Muhakkak ki hak, hak sahibine ulaşır! Şimdi muradını söyle ki yerine gelsin!” İlâhi ferman gelince Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) şunları söyledi: 


“Yâ Rabbi! Günahkâr bir ümmetim var, onları fazlınla ateşten koru! Onların istiğfarlarını, dualarını geri çevirme! 
Onlara ruyetullahı nasip et! Muhakkak ki sen onların ümidini bilirsin, rahmet eyle; lutfunla hepsinin hacetini kabul et! Bütün âlem bir avuç topraktan ibaret; sen o bir avuç toprağın umudunu yele verme! Bir saman çöpü seyre daldı diye bu kumsalsız rahmet denizinden ne eksilir?” 


Ardından Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] can burnuna ünsiyet gülünün kokusu doldu. Seçkin peygamberlerin makamı Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem) mertebesinin gerisinde kaldı. Yoldan atlı olarak gelen peygamberler gelip Hz. Muhammed'in üzengisine tutundu. Bütün 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melekler kanatlarını açıp onun yolunun toprağına başlarını koydular. Bütün kudsiler onu görmek için sıralanıp oturdu, Allah Resülü'nün [sallallahu aleyhi vesellem) manalarından istifade etmek istedi. Sen onun bulunduğu toprakların âlemlerin Rabbi'nin katında değerinin olmadığını mı zannediyorsun! Cenâb-ı Hak, habibinin bulunduğu toprak için, “Yemin ederim şu beldeye” (Beled 90/1) buyurmadı mı! 


Ey dinin önderi! Bir an olsun şu çaresiz Attâr'ı da gör! 
Perişan haline bak da onun için şefaatçi ol! Senin yanında Ashâb-ı Kehf'in köpeği gibiyim, yaşadıkça bu dergâhtan ayrılmayacağım! Gözyaşlarımla tövbe guslü yaptım, ayağının altındaki toz olmak istedim. Temiz ravzandan uzağım, böyle bir arzu ile her an başıma topraklar saçarım. Bir gün o meydana girersem eğer çevgenimle türlü çeşit oyunlar oynarım! Bir ah çekip dünya bağını koparırım, senin toprağından canıma hanut?” kılarım. 


Ey nebi! Senin kapından muradım çoktur, dergâhından üç hacette bulunurum: 

Biri, sana gönül vermiş şu çaresiz derviş, ölmeden evvel temiz ravzanı görsün! 

Diğeri, bana senin şairlerin gibi bak, sırlı manalara ulaşmama yardım eyle! 

Sonuncusu da ruhum bedenimden uçup gidince, sen ona sahip çık! 

Allahım, izninle böyle olsun! 


Ey gönül! Canını Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem] yoluna feda et; takva ile onun dergâhına yönel! Dünyada 


29 Hanut: Ölü kefenine serpilen kokulu madde. 
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onun temiz dininden söz et, ahiret yurdunda da onun eteğine sarıl! 
Şimdi sana açık bir misal vereyim de bunu düşün! 


Önünde içi bal dolu bir kap olan birine bir çocuk, “Dikkat et! Bu kaptaki balda zehir var!” dese; o kimse bu söz üzerine kuşkusuz baldan elini çeker! Peki, bunca peygamber seni işinin zor olacağı hususunda uyarmışken niçin bir çocuğun sözüyle perhiz yoluna girerken nebilerin sözüyle 


yerinden kıpırdamazsın! 


Allahım! Bizlere din nurunu yoldaş et, Hz. Muhammed Mustafa'yı da [sallallahu aleyhi vesellem] şefaatçi kıl! Hata ve günahlarımızdan dolayı bizden yüzünü dönmesin, temiz canı bizden hoşnut olsun! Ona ve âl-u ashabına yüz binlerce selâm olsun! Bilhassa temiz cevherli dört dostu olan; Hz. Ebü Bekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Osman'a ve Hz. Ali'ye fradıyallahu anhüm). Nitekim Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem] bir hadislerinde şöyle buyurmuştur: 

“Ashabım yıldızlar gibidir, hangisine uyarsanız hidayet 


bulursunuz” 


30 İbnü'l-Esir, Câmiu-Usül, 8/556 (nr. 6369). 


ÜÇÜNCÜ MAKALE 
ASHABIN FAZİLETİ 


Hz. Ebü Bekir'in [r.a] Fazileti 


Hilafet yurdunun ilk önderi, sıdk cihanı, Ebü Kuhâfe”nin oğlu Hz. Ebü Bekir [radıyallahu anh)... O ki hak dinin esası, tahkikin temeli, şeriat şahının halifesi Sıddık-ı Ekber. 
Sadakat göğünün nurlu güneşi, velilerin kandili, şeriatın kurretü”l-aynı, Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] refiki, ikinin ikincisi. Şeriat şarabı kaynamaya başlayınca, “işittik ve iman ettik”i alıp içen... 


Hikmet kadehinden ilk yudum alan odur, Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) elinden hikmet çorbası içen de... 
İmamlıkta Allah Resülü”nün [sallallahu aleyhi vesellem] önünde durmuştu hani... Zengin geldi, yoksul ayrıldı cihandanl Can kulağına Cenâb-ı Mevlâ'dan gelen âyetler ulaşınca, neyi varsa dağıttı; altın, gümüş elinden her şeyini çıkardı. Dünya malı olarak kendine bir kilim kaldı. Bu nasıl bir görüş, ne büyük bir fedakârlık! Fakat öyle ya Sıddık olmak kolay değil! 


“Bedevilerden (seferden) geri kalmış olanlara de ki: Siz yakında çok kuvvetli bir kavme karşı savaşmaya çağrılacaksınız” (Fetih 48/16) âyetinin tecellisi onunla oldu! İlk günden 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kıyamete dek Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem] onun üzerinden nice kerametler gösterdi. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem) en başından beri her hüzünlü anında onunla beraberdi; şehirde, mağarada, dağda... Sonra onun ilk has naibi oldu, din yolunda ona vekillik etti. Ardından toprakta onun yanında yattı; nasıl bir dosttu, müriddi, hadimdi! 


Hz. Ömer'in [r.a] Fazileti 


Din göğünün Ömer'i, Hattâb'ın güneşi, sekiz cennetin çerağı, ashabın kandili! Kandil de ne, heybetli bir güneş! 
Pervane sıfatlar onun etrafında dönerler! O din güneşinden yayılan nur ancak yüce cennete yaraşır. O hak dininin kutbu olmasaydı, şeriatın kemalinde revnak olmazdı. Baş almak için gitmişken baş verdi, baş getirmeye gitmişken, baş koydu! Hidayet kandilinin canına kastetmeye gitmişti, Tâhâ süresini işitip başını feda etti. Can gözü sırlara vâkıf olunca, şüphelerinden sıyrılıp müşkülleri çözüldü. Şeriatta kemale vardı ve kırk kişiden biri oldu. Allah Resülü [sallallahu aleyhi vesellem) onun için, “Benden sonra başka bir peygamber gelecek olsaydı Ömer olurdu”? buyurdu. 


Âlemlerin Rabb'i onun canındaki nurla sözler söyletti ona. O Ömer, hakkı kulağına küpe yaptı, Allah'ın adıyla öldürücü zehri yudumladı. Zehri kendi üzerinde denerdi, zira kendisinde hayat kurtaran yüz panzehir vardı. Kızıldeniz gibi gözyaşı varken, zulüm onun devrinde ortadan kalktı. Dünya 


31 Tirmizi, Menâkıb, 18 (nr. 3686). 

32 Burada şu hadiseye işaret vardır: Bir gün Hz. Ömer (radıyallahu anh) 
mescidde idi. Bizans imparatorunun elçisi geldi. Bir kısım hediyeler ile beraber bir doğan kuşu, bir tazı ve bir şişe de zehir getirdi ve, 


ESRARNAME è 49 


onun adaletiyle huzura kavuştu, zulüm onun korkusundan yok oldu. Acem toprağının kapısı kıyamete dek açıldı. 


Hz. Osman'ın [r.a] Fazileti 


Müminlerin emiri, Kur'an hocası Osman b. Affan... İki alemin efendisinin seçkin dostu, damadı, Zinnüreyn... Hilim ve haya nakşedilseydi, onunla tecessüm ederdi. Haya imandandır ya da imandan bir parçadır, nereden bakılsa Osman'ın (radıyallahu anh) nuru görülür. Hilim ve hayâ yüzüğünün kaşı odur, mâsiva bağından kurtulmuş da... O cömertlerin tacıdır! 


İlahi divanı derleyen odur, âleme geçmişten bir koku bırakan da... Hepimiz onun derlemesiyle ortak olduk, o di- 


- Ey Halife! Bu doğan hangi kuşu istersen yakalar, hiçbir kuş pençesinden kurtulamaz. Bu tazıyı, avda hangi hayvana salarsan yakalar, elinden av kurtulmaz. Bu şişedeki zehirden bir damla içen hemen ölür. Hiçbir ilaç ile de tedavisi olmaz. Bunlar, acaip şeyler olduğundan bir sultanın hazinesinde bulunması icap eder diyerek İmparatorumuz size gönderdi, dedi. Hz. Ömer, 


- Kuştan insana ne fayda gelir? Hal sahibi olan, kuşu eline alıp amellerini zayi etmez, diyerek doğan kuşunun bağlarını çözüp salıverdi. 
İnsan, köpeği ne yapsın? O mekruh hayvanı evine koyup, arkasında gezdirmeye ne lüzum var diyerek, köpeğin zincirlerini açıp serbest bıraktı. İçi zehir dolu şişeyi mübarek eline aldı. Benim dünyada en azılı düşmanım nefsimdir, buyurdu. Besmele çekerek şişedeki zehrin hepsini içti. Elçi bu hali görünce kendinden geçip düştü. Bir müddet sonra ayılınca Hz. Ömer'in sıhhatte olduğunu gördü. Hemen Hz. 
Ömer'in ayaklarına kapanıp, 

- Bana imanı öğret, dedi. Hz. Ömer, elçiye imanı, İslâm'ı öğretti. Elçi müslüman olduktan sonra, bir daha Bizans'a gitmeyip, geri kalan ömrünü Hz. Ömer'in hizmetinde geçirdi. (Şemseddin Sivasi, Menâkıb-ı Çehâr-Yâr-ı Güzin, Haz. Prof. Dr. Mehmet Arslan, Sivas Belediyesi, Şemseddin Sivasi Külliyatı, sf. 210-211). 
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vanın ecrini kazandık. Önce hayatını Kur'an'a adadı, sonra kendini Hakk'a kurban etti. Kur'an okurken çok hüzünlenirdi, sonunda Kur'an okurken kanı döküldü. 


“Allah'ın (verdiği) renkle boyandık. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin)” (Bakara 2/138) âyetini okurken kanı bir anda “Allah'ın (verdiği) renkle boyandık”ın üzerine döküldü. 


Gaddar dünyanın peşine takılıp da bunu kim yaptı, ona nasıl kıydılar? Din erleri zalim dünyaya meyletmediğinden onlara böyle yaptılar! Birini Kur'an okurken, birini namaz kılarken şehit ettiler; birini zehirleyip düşürdüler, birinin Kerbela'da başını aldılar! 


Dostum! Şu yalan dünyayı bırak artık! Cenâb-ı Hakk'a yönel, hakikat budur! Başını secdeye koy da mâsiva bağından kurtul! 


Hz. Ali'nin [r.a] Fazileti 


Dinin atlısı, Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] amcasının oğlu; yiğitlerin önde gideni, Kevser havuzunun sâkisi Hz. Ali (radıyallahu anh)... Düldül atının süvarisi, tevekkül deryasının gönülden dalgıcı. Şüphesiz o, devrinin faziletlisiydi, gerçekten de hüccetü'l-İslâm'dı. Hayattayken minberde, “Beni kaybetmeden önce bana sorun!” diye seslenirdi, bir remz ile iki âlemden yüz işaret verirdi. 


Sır ehliysen eğer onun gibi namaz kılmalısın, böyle yaparsan namazın namaz gibi olurl Hani o Hak nuruyla namaz kılarken ayağından ok temreni çıkarmışlardı... İşte o namaz seçkin bir namazdı, Fatiha”nın hamdini okurken dünyadan bağını koparmıştı. 


ESRARNAME * 51 


Cömertliğiyle deniz bulutu ışıkla dolmuş, altın dolu bir alem onun gözünde ırmak olmuştur. Sen ey altınl Umutsuzluktan sarar! Sen ey gümüş! Böyle beyazlaş! Bu kızıl yüzlü yolda yeşillik olduğundan, beyaz ile sarı onun gözünde simsiyah kesildi! 


Ofaziletli er takvası ile gönlünü sırlara açtı, yolları gördü. 
Henüz küçük yaşta kendini yaşlandırdı, değersiz dünyaya, “Allahuekber” diye seslendi. Dünya bir ateş, o ise aslandı; bu manada dünyadan yüz çevirmişti. O aslan her ne kadar sofraya aç oturduysa da doyasıya dünya ekmeği yemedi. 
Fakirlik yolunu seçmişti, üç talakla dünyayı boşamıştı. 


Ey taassuba kapılıp da canını yitiren! Yüzlerce günahla Hakk'ın divanına giden! Cahilliğinle gönlün riya ve hile ile dolmuş, bu sebepten bir zaman Hz. Ali'ye, bir zaman Hz. 
Ebü Bekir'e [radıyallahu anhümâ) taraftar olursun! İşine geldiği gibi davrandığından birini makbul görürken diğerini kötülersin! Sen kapıda ancak bir halka iken onların işine niçin karışırsın, bundan sana ne! Bir ömrü bu fitne ile geçirdin, bilmem ne vakit Allah'a ibadete koyulacaksın? Hevâ ve hevesinin peşine takılmışsın, bırak artık bunları da O'nun yoluna gir! 


Allahım! Serkeş nefsimi ıslah eyle, boş ve faydasız işleri gönlümden temizle! 


Yâ Rabbi! Kalplerimizi zikrinle meşgul eyle, taassup ehline fırsat verme! 


DÖRDÜNCÜ MAKALE 
MANA ÂLEMİ 


Ey canın ve gönlün derdi, dermanı! Sen ateş bağı olmayan bir nursunl Delikli, işlemeli bir kandil gibi mübarek bir dalda kurulmuşsun. Beden kandilinde bir nursun, hem çok yakın hem de çok uzaksın! 


Camını kır da yağını dök, parıldayan yıldızın nuruna asıl! Gökyüzünün nuru etrafında hisarken senin doğuyla batıyla ne işin var? 


Ey sırlardan haber veren bülbül, mücevher sandığının bağını çöz! Hz. İsa gibi tatlı dilli ol; sedefi kır da inciler saçmaya başla! İbrişim ve neyde ses varken kendi güzel sesinle başkaldırma! Bülbülün sesi senden güzeldir, o kendi sesinin sarhoşudur. 


İşitme gücüne bakıp da sakın coşma; zira tavşan bile sese on mil uzaktan kulak verir! Işık, gözün keskinliğiyle görülür zannetme, çünkü bir serçe bile yirmi fersah uzağı görür! 
Koku alman da noksandır, konuşma! Fare bile bir mil uzaktan koku alır! Kendi zanlarına kapılıp da kibirlenme, çeşme vehmiyle kendini hüdhüd zanneder! Sen bunların hepsinden üstünsen eğer, kendini çok söyleyen, çok temiz bil! 
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Ey seçilmiş yüksek damlal Ey kıdem denizinden koku alan damlal Sen denizden de üstün bir yeri seçtin, bu yolla kendi kemaline eriştin. Denizden üstün bir yere çıkınca sedef için parlak inci oldun! Sefer etmeden inci olamazsın, kul olduysan eğer kor ateş olamazsın! 


Deryadan unsura sefer ettin, sefer etmeden damla nasıl inci olur? İlk önce yağmur damlası yolculuk yaptı, sonra deniz dibini inciyle doldurdu. İnci denizde gizlendiyse de, yolun tozuyla bir olduysa da sonunda denizden yükselip altın işlemeli tacın altında başta olur. 


İpek önce dut yaprağındaydı, yerinden ayrılınca atlas olup omuzlara yükseldi. Yolculuğun sonu böyle olmasaydı felekte bir an huzur kalmazdı. Seferin böyle üstün bir değeri olmasaydı, yeni ay seferle dolunay olmazdı. 


Ey kavgacı şahin! Tabiat penceresinden çık! Zaman ve mekân kavramlarının olmadığı bir âleme kanat çırp; tayy-i mekânı ve tayy-i zamanı yaşa! Orada yüz yıl ile bir an aynı görünür gözüne. Bir saniye yüz yıl sayılır; gelecek, geçmiş ve şimdiki zaman kalmaz ortada! Nitekim bütün zamanlar iç içe geçmiştir, o manada gökyüzü bulunmaz! Orada devranın dönüşü yoktur, feleğin devrini göremezsin. Gökler göz nuru gibi olur; böyle ve şöyle diye bir şey kalmaz! 
Ne noksan vardır ne kemal; ne mazi vardır, ne de istikbal ve hâlihazır... 


Ey türlü oyunlar çeviren hokkabaz! Mana güzelliklerinin üzerinden örtüyü kaldır! El çabukluğuyla maharetini göster de şarabını içip mest oll Can aynasını tozdan, kirden temizle; hokkayı boşalt ve onu arındır. Zamanın düğümlenmiş bağlarından evinin bir köşesine sıkışıp kal- 


54 e ESRARNAME 


mışsın. Perde ardından yüzünü gösterirsen eğer, yaşlı yedi feleği yakarsın! Sen bir hazinesin, dokuz gök de orta yerde, zamanın dört duvarından artık dışarı çık! Tılsımların, sihirlerin bağını çöz, mâsiva dehlizlerini parçala! 


Sen bir hazinesin; fakat tılsımla zincirlenmişsin, senin cevherin ruhtur; fakat beden zindanındasın! Şu dünya zindanından yüz çevir, kalbini bütün çetin bağlardan kurtar! 
Bir parçacık hırsa kapılmışsın da nasıl şaşkın hale düştüğünden haberin yok! Mazursun, çünkü haberin yok, isteği- ne burada sahip değilsin! Hak'tan bu zindandan çıkış izni almamışsın; buna şaşılmaz çünkü o meyi bulamamışsın! 


Ey hikmetler bilen kuş! Bundan güzel bir yuva nerede bulacaksın! Manalar âlemine doğru çırp kanatlarını, yedi kapılı sarayın dervazesini aç! Dört unsurdan, dokuz felekten geçince fenâyı bulursun, Hakk'ın tecellilerini müşâhede edersin. Niçin şeytanın kol gezdiği yurtta mağrur oldun, böyle serkeş ve biçare hale düştün? Geri dönmenin mümkün olmadığı yere doğru gideceğini biliyorsun! O halde hile ve fesadın yer ettiği yurtta ne işin var; geç bu fâni âlemden de nefsin ve şeytanın bağından kurtul! 


Unutma ki şu dünya, iblisin mekân edindiği yer, hile ve şeytanlık sarayıdır! İyisi mi o sarayı ona ver gitsin, sen yönünü Hakk'ın dergâhına çevir! Mademki o iblisin yurduyla işin yok, o halde çabuk uzaklaş oradan! Bu külhandan ayrılıp da gülistana varınca, artık geçip bıraktığın yeri unut! 
Önce kutsi âlemde dolaş, sonra yakınlık dünyasına gir! 


Yeşil yaygılara oturunca artık kendini görmez olursun. 
Birkaç perde ve tuzaktan geçince artık o çatının hidayete ermiş güvercini olursun. Gözlerin cihan güneşine açılır, can 


/ 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deryasına uzanırsın! Böyle bir hidayet ehli olursan, kendine bak, agâh ol ve dergâh-ı ilâhiye yönel! Nitekim kendini bilen Rabb'ini bilir, böylece hızlıca nihayete erilir. 


Varlık, perde çekerse önüne, bir an seni kendine getirir. 
Fakat fenâ haline ulaşıp hiç olursan, O'nun kapısında sermest olursun! Sonunda önüne bir perde daha çıkar, benliğin hiçlikte kendine gelir. Bunu bilince lezzet doğar, sevinçle coşmaya başlarsın bir daha. Pervaneleri düşün... Kendi varlıklarından kurtulduklarında mestlikten yana kuvvet bulurlar. Kendilerini ateşe atıyorlar da varlıklarını ortadan kaldırıp daha da sarhoş oluyorlar ya hani... Bazan düşüyor, bazan kalkıyorlar; bazan cansız, bazan canlı kalıyorlar. Bazan lezzette, bazan fenâda; bazan firkatte bazan bekâda oluyorlar. 


Ey gölgede yetişmiş güneş! Sana, dadının yamacından ayrıl, diye kim söyledi? Sen zuhur âleminde koşuyorsun, üçüncü âlemin ışığını nereden bulacaksın? Ey çırpınıp duran kuş! Şu tuzaktan kurtul da cennetin yeşilliğinde huzur bul! Varlığın gönlünde sırlara bürünmüş de aşk dalından bahtiyarlık bulmuş. Artık yüzünü duvardan çevir, sırların peşinden aşağı in! 


Âlemde gördüğün her bir zerrenin peşinden yere iner- sen, o zerreler yolda görünür de Hakk'ın katından bir nur olur. Her zerre bir güneş olur, bir perdeden bir perde belirir. 
Bu uzun ve sonu olmayan yolda sırlar perdenin dışına çıkarl Kimse ucunu göremez, sonu da asla bulunmaz. 


Bu manada Bayezid-i Bistami (kuddise sırruhül, “Ben kırk yıl niyazda bulundum, dosta giden yolun tek tek zerrelerden geçtiğini gördüm” demiştir. Fakat alem senin gözünde siyahtır! Ehil olmayanlar ehillerin arasında belli olsun diye 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perdeler koyulmuş önüne, mühlet verilmiş sana! Bu yolda kabiliyetin varsa eğer, Hakk'ın dergâhına zerre zerre ilerle. 
Unutma! Ezelden sana bir nazar olmasaydı, senden sana doğru sefer de olmazdı. O ezel nuru senin rehberinken niçin cevherinde bu tembellik var? 


İyi bak! Eğer kalp huzurun varsa sevgiliden sana bir nur gelmektedir! Fakat o nazar senden kaybolursa servetler döksen de o bahtiyarlığı elde edemezsin! Eğer gönül aynanı parlatırsan bir kapı açılır göğsünde. Sevgiliye açılan o kapıda felek bile perdedarlığa layık görülmez. Sana âlemde gereken üç şey vardır: Bilmek, amel etmek, ayne”l-yakini kazanmak. İlmin amelle ayne'l-yakine ulaşırsa, gönlün iki âlemin de aynası olur! 


BEŞİNCİ MAKALE 
AŞKA DAİR 


Ey gönül! Bir an şu toprak bedeni bırak da kalp ehline aşkın salasını okul Can mumunu aşk nuruyla yak, aşkın Zebur'unu sevgiliden öğren. Aşk perdesinin altından işaretler ver, dilsiz halde bülbül gibi sırlar oku! Hz. Davud [aleyhisselâm] gibi başı dönmüşlere âyetler oku, çaresiz âşıklara aşk Zebur'uyla seslen. Aşk sözünü âşıkların virdi yap, âşıkların uğruna gönlünü, canını feda et. Od gibi aşk ile ateşte yan; mum gibi ağlayıp hoşça eri. Aşk şarabını akıl kadehine doldur, ondan bir yudum alıp kendi canına dök. 
Akıl sarhoş olunca artık ona saf şarap verme, fazla konuşmaması için de yanından uzaklaştır. Aşk gelince akıl gözüne mil çek, aşk ateşiyle dağlayıp mühür vur ona. 

Akıl sudur, aşk ise ateş... Su ile ateş birlikte olur mu hiç? 

Akıl ancak zâhiri görür, aşk ise sevgiliyi bulur. 

Akıl noksanlık tuzağının serçesidir, aşk ise manaların Simurg'u... 

Akıl sırlar divanının mukaddimesidir, aşk ise geceyi aydınlatan bir inci... 

Akıl kâinat sarayının nakdidir, aşk ise hayat iksiri... 
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Akıl her yanda ham taklitçidir, aşk ise hiç olmuş... 

Akıl kapıda bekleyiş içindedir, aşk ise her şeyin başında... 

Akıl teklif hırkası giymiştir, aşk ise teşrif giysisi... 

Akıl söz öğreten yol ister, aşk ise can aydınlatan âh... 

Akıl canperver halde geldi, aşk ise canı feda eden ateş olarak... 

Akıl bir çocuktur, aşk ise mahir bir usta... 


Bununla onun arasında daha nice farklar vardır. Aşk ve gönül karşılıklı duran birer aynadır ve başından beri yüzleri birbirine dönüktür. İkisinin arasında gerilmez bir perde bulunur, ikisi de perdesizlikte birinin önünde değildir. Surete bak, berrak bir suda su ile görüntü birdir. Gönülden aşka giden yol çetin değildir, aşk ile gönül arasında incecik bir mesafe vardır. Tırnaktan kıl çıkmadığı gibi âşk âleminin denizi de dipsiz, köksüzdür. Aşk ordusu pusudan çıkınca aklın kaçacak hiçbir yolu kalmaz. Fakat ister istemez sağa sola koşturur, aşk kapıdan girince akıl bacadan çıkar. Aşk ile derin denize dalan bunun nasıl şaşılacak bir iş olduğunu iyi bilir. 


Aşk yolunun kazancı canla oynamaktır, sen aşkı çocuk oyunu mu sandın yoksa! Şu aşk âlemi acayip bir cevherdir, aşk derdinin araz% olduğunu kim söyleyebilir? Dünya aşk sultanının bekçileriyle doludur, balıktan aya kadar aşk eyvanı kuruludur. Güçsüz ve zayıf olanlar aşka yaraşmaz, onun layığı kâmil ve mahir erlerdir. 


33 Cevher: Yaratılmış şeylerin hakikati olan ve Allah'ın ilminde ezelden 
mevcut bulunan suretler. 


Araz: Maddi âleme âit şeyler, mal mülk, dünyalık gibi. 
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Aşkın her sıkıntısını bir naz olarak görmek için bu yolda güçlü ve temiz niyetli olmak gerekir. Nitekim âşık bu kan dolu denize kimsesiz olarak dalar, kendine bir dost, sırdaş bulamaz; dört tarafı dünya meşakkatiyle kuşatılır. Binlerce kadeh zehir içer de bunu keyif alarak yapar. Gönlüne saplanan binlerce ok varken, çamurda bata çıka koşan ceylan gibidir. Ne feryat edecek takati, ne de canını hatırlayacak dermanı vardır. Sevgiliye vuslattan yana bir işaret bulursa, hicran ateşiyle her an koşuşturur. Canana kavuşmak için fırtınada uçuşan çiğ tanesi gibi çırpınıp durur. 


O denizde böyle bir damlanın hesabı nedir, o güneşin karşısında bir zerre nasıl ölçülür? Bu yağmada nice canlar götürüldü, bizim canımız da elimizden alındı. Perde ardında canları suladılar, bedenleri toprağa ve kana buladılar. Bedenlerde can yolunu tuttular, canlarda feleklerden geçmenin önünü kestiler. Cihan dolusu hazineyi bir çukura doldurup, dünya gibi bir dağı saman çöpüne yüklediler. Yerin ve göğün kapısını açtılar, canlara ihsan kapısını açtılar. Yeri ve göğü hissedilir kıldılar, ebedi dünyayı görünmez yaptılar. Ansızın bedenden gönle bir kapı açtılar; gönülden cana, candan dergâha... Her şeyin aslını birbirine karıştırıp ona âlem adını verdiler. Bu hazırlanınca bir şey seçtiler ve adını aşk koydular. Bu aşk sana kolay görünür, kaldırabileceğin bir yük gelir. 


Aşkın ilacı gözyaşı ve sabırdır, taze olsa bile gül için bulut gereklidir. Âşıklar gözyaşı ve sabırla mutludur, zira bahçenin yeşilliği bulutladır. Âşık ayrılıkta kalmasaydı, aşkın kıymeti olmazdı. Mâşuk âşığına kolayca el uzatabilseydi vuslatın lezzeti olur muydu hiç? Aşkta bekleyiş olmasaydı, mâşukun letafeti pahalı olur muydu? Gönlün hemdemi olan bekleyişte, elde bulunan mülkten daha fazla güzellik vardır. 
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Mahrem sevgilinin aşk derdinden bir parça, dünyalar dolusu sevinçten daha değerlidir. İki âlem de aşk güneşinin gölgesinde, aşkın ebedi huzurundadır. Mahrem aşk kemale ermedikçe iki cihanda bir zerre bile kıpırdamaz. Yüce Allah hikmetiyle her şeye bir kemal verdi; bitkiler, madenler, hayvanlar, felekler, rüzgâr, su, ateş, toprak arasında... 
Hepsi de aşk içinde halden hale girer ve böylece ay, yıl demeden devam eder bu döngü. 


Hayvanın aşk kemali yemek ve şehvet; insanın aşk kemali makam ve kuvvettir. Feleğin kemali buyrukla dönmek; dört cevherin kemali ise dört erkândır; bunların her birinin kemali de kendine verilen yerde bulunmaktır, nitekim hiçbiri bir adım öteye geçmez. Her zerrenin kemali zikir ve tesbihtir, ârifler bunları tek tek işitip açıklarlar. Âriflerin kemali hiçliktedir, âşıkların kemali ise hiçlikte mest olmaktır. Nebilerin kemali mekânsız bir yerdedir, orası Cenâb-ı 


Hakk'ın katındadır. 


Kudsilerin kemali aşkın yakınlığında, aşkın kemali ise aşkın mertebesindedir. Baştan sona kadar dolambaçlı bir yol vardır, eğer kemal olmasaydı her şey hiç olurdu. Kemal olmasaydı kim ne bilirdi? Şevksizlikten her şey hayran kalırdı. Talep ve arayış bu yolda kemaldir, agâh olan kalp bu sırdan haberdardır. Baştan sona uzanan bir zincirdir bu, bir halkadan diğerine kısa bir yol vardır, bunu bil! Zincirin başı O'nun kudretindedir, bu işe hayretle bak, zincirin nerden nereye uzandığını gör! İşler en yüceden en aşağıya gider, nasıl bir kudrettir bu, nasıl bir yaratış! 


Bütün işler Hak Teâlâ'nın dilediği gibi gerçekleşir; her şey O'nun kudretindedir. Geçmişten bir sebep aranmaz, 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nitekim O'nun muradı çok yücedir. Rabbü”l-ölemin senin hayır bildiğinde şer, şer bildiğinde hayır yaratmıştır. 


Bütün ufuklar aşk içinde yol alırlar, bu vadide aşkın kemalini ararlar. Gönlünde aşkın şevki olmayan, onun zevkini nereden bilir? Feleğin aşk içinde ok gibi gönlü vardır, bu divaneliğinden dolayı zincire bağlanmıştır. Melekler efla- ka zincir vurmuştur, o zincirle yeryüzünde dolanırlar. Yüce Mevlâ'dan hitap gelince felekte değişiklikler olur. O'ndan ferman gelmezse ne felek kalır, ne devir ne de değişim! 


Ey mavi hırkalı süfi! Sema halkasında ne hoş dönüyorsun! Ne güzel bir haldir bu! Aşk ile sürekli kıyamete dek dönüşün var! Sen aşkın kemaline layıksın, zincire de vurulmuyorsun! Bu müşkül bağından kurtulunca aşkla döne döne dergâhına varırız. Hırkamızı neyzene atıp kendi halkamızda yüzük kaşı oluruz. Senin denizinin ötesinde dalgıç oluruz, sen avam olursun, biz ise hâs... Oradan yücelere koşarız, bazan şevkle bazan zevkle ilerleriz. O denize dalıp coşkunlukla dalgalanırız. Şimdiki gibi dembedem gelip her perdede yılan gibi deri değiştiririz. 


Dostum! Sana ahiret yurdu için kılavuz gerekse, şu cihanın sırları üzerinde tefekkür et! Önce dünyada bir kan pıhtısı değil miydin? Sonunda buradan nasıl ayrılacağına bak! Bazan su, bazan sütle kandın; bazan çocuk, bazan genç, bazan da ihtiyar oldun! Bazan takva ehli, bazan günahkâr oldun, bazan serkeş, bazan de sırlara vakıf oldun. 
Dünya yurdunda binlerce perdeden geçtin, sureti bırakıp manaya yöneldin. Adına aşk denilen o vadide dünya perdesi sana bir misal oldu. Sırların nasıl gizlendiğini kim bilir? 
Zira bunlar söze gelecek şeyler değildir, akıl ile can nurudurlar. Gönül gözün bunlarla açılırsa eğer, her zerreden 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yüz sır çıkarırsın. Gören gözün olunca ölemdeki bütün zerrelerin dönmekte olduğunu bilirsin. Hepsi de bu dönüşten sarhoş haldedir, sende ise göz yok fakat dönüş varl 


Ey aşk oyunundan habersiz olani Sen bu aşkı çocuk oyunu zannediyoruml Senin dosta münasip nakdin yok, elindekiler dosta yaraşır değere sahip değill Deniz olmayı O'ndan dile, kendi varlığında hiç ol! Aşk denizinde gönlünü sırlarla süsle; dipleri inci, dalgaları da nurla doldur. 


O manalar denizini süpürürsen, heybende topladıklarını O'nun yoluna saçarsın. Bu yolu öyle bir inci denizine çevir ki hiçbir toz kalmasın. Canını yüce Mevlâ'nın yoluna saçarsan eğer, iki âlemde de türlü nimetlere gark olursun. 


1. Kıssa: Nizâmü”l-Mülk ve Süfi 


Vaktiyle Nizâmü'i-Mülk makamında otururken elinde kırbayla bir süfi çıkageldi ve, “Ey Âsâf misali vezir! Kırbamı bir seferlik altınla doldursan...” dedi. Vezir yüce fermanıyla o boş kırbayı altınla doldurmaları için işaret etti. Hemen kırbayı doldurmak için bir sandığın kapağını açtılar. Fakat boş kırba bir türlü dolmadı. Vezir bu durum karşısında şaşkın ve çaresiz kaldı. Altını on kat daha artırdı. Bir türlü dolmayan kırba önünde duruyordu. Sonunda kırbayı altınla doldurdu ve önünden uzaklaştırdı. Süfi altını alınca kendinden geçti, Nizamü”l-Mülk”e yaklaşıp karşısında dikildi ve altın dolu kırbayı vezirin başından aşağı döktü. Kırba boşalınca onu kapıya doğru fırlatıp, “Bir süredir hediye vermek için burada oturdum. Fakat sana layık bir şey göremediğimden, senden alıp yine sana saçtım. Senden altın alırsam, senin için alırım, senden altın alırım, senden esirgemem. 
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Ey aziz! Sende sultana saçacak o nakit yok! Hak'tan canın için mana iste, sana her ne verirse, O'nun yolunda saç! Yoksulun canını padişah için vermesinden daha büyük bir saadet biliyor musun? 


Hisse: 


Aşk yolunda avare kalan da benim, hiç olup hayran kalan da... Uyku ile uyanıklık arasında bir haldeyim, canımsa orada kemal noktasında... O vakit kârım olmasaydı eğer, gönlüm o demden boşalırdı. Gönlümün dünyadan aldığı lezzet budur, ne söyleyeyim ki o vakit, dünyadan bir vakit değildir. 


Âşık olmayan, insan değildir! Çünkü âşık olmayanın böyle bir hemdem vakti yoktur. İşin aslında o vakit olmasaydı Âdem'in ve âlemin varlığı olmazdı. Aşktan cana uzanan o vakit var ya, cihanın o vaktini hayat bilirim işte! 
Maşallah Attâr sırları çözmekte, sana inciler saçmak nasip oldu! Sırlar yolundan dizginlerini çek, zira yol uzun, merkebin de rahvan değil! 


ALTINCI MAKALE 
HAYALE ALDANMAMAK 


Gören bir gözün varsa eğer şu denize bak! Dünya bir hayaldir, bir deniz köpüğü... Bunu iyi düşün de bir hayale fazla paye biçme. Gah divanesin, gah aklın karışık; çünkü . 
hayal içinde uyumuşsun hep! Sen nasıl bir hayal oyuncususun? Yaşın ilerlemiş fakat bir çocuk gibi çuvaldasın! Şişede peri görmek çocuk işidir, akıl baliğ olan hayalin büyüğünden de küçüğünden de kaçınır. 


2. Kıssa: Öyle Bir Yük ki... 
Takva sahibi değerli bir zat şöyle dedi: 


Hak Teâlâ bu emaneti bize verdi. Yeryüzü ve sema bu emanetin yükünü ağır bulduğundan geri durdu. Sen bu emaneti çekmeye yalnız geldin! Korkarım ki bu yükten vazgeçersin! Eğer emanet buysa herkes utansın! Çünkü topal eşek bu yükü senden iyi çeker! Başsız olursan bu sım bilirsin, cahillik seni bir yere vardırmaz! 
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3. Kıssa: Hallâc'ın Elindeki Kadeh 


Bir gece Hallâc-ı Mansur'u elinde kesik bir baş ve gül suyu kadehi ile rüyada gördüler. Ona, “Başın kesik, ne haldesin? Elindeki mümtaz kadeh nedir, söyle!” dediler. Hallâc şöyle dedi: “O güzel isimli sultan, kesik başlının eline gül suyu kadehi verir!” 


Hisse: 


Bu mana kadehinden içen, kesik başını unutmuştur. 
Önce cismindeki ismi unut, sonra canını beden kalıbından çıkar. O'nun ismi karşısında cismini öyle gizle ki “bismillah”ın içindeki elif gibi saklı olsun. Cisimden kurtulunca ruhunu temizle, candan geç ve müsemmada kaybol. Bir deniz ki orada âlem tutsaktır, bütün dalgaları âdemin gönlünü kuşatmıştır. Bu denizin dalgaları nerede süküna erer? 
Deniz nedir? O derya bizde sakinleşir! Can ve bedenden sıyrılmalıyım, o ikisi olduğu sürece ben olmam! Ben ve sen bir batman ağırlık çekeriz, bir arpayla bir dağ yerle bir olur. 


4. Kıssa: Benim Gibi Mutlu Olmak İster misin? 


Bir şah sağlam iffetiyle yürüyordu. Yolda rahatça oturan birini gördü. Ona, “Ey yolda güzelce oturan! Benim gibi mutlu olmak ister misin?” diye sordu. Şöyle cevap buldu: 


“Ben âşikar olmayayım, benim muradım asla ben olmamaktır.” 


Hisse: 


Sende benlik kalmayınca can ve ten yolunda ikilik olmaz. Eğer can ve tenin birden nurlanırsa, tenin can olur ve 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canın ten olur hemen. Tenin siyahlığı aynanın karalığına benzer fakat can, aynanın parlayan yüzüdür. Aynanın arkası silinip temizlenirse, her iki tarafı da bir olur, ne kir kalır ne de toz! 
Yarın kıyamet gününde bazı yüzler siyah olur, bazı yüzlerse ay gibi... Aynanın arkası yüz gibi olursa, yüz cihete çevirsen de bir olur. Hz. Âdem'den (aleyhisselam) beri kimse, bedenin mahşerde bu âlemdekinden iyi olacağını söylemedi. 


Mahşerle ilgili açık bir şey söylememi ister misin? 
Dinle! Bunu bensiz söylüyorum sana! Bugün de bütün bedenin manadır, dünyadan olan bu cismin orada kalmayacaktır. Fakat beden, can bağını çözerse, bütün cismin orada canı gösterir. Bütün cismin nurlanır ancak ibadetsiz cisimle geçme! Batındaki manalar hep birden zâhir olur, şüphesiz bütün sırlar açığa çıkar! Hz. Muhammed'in isallallahu aleyhi vesellem) canı beden, bedeni de candı. Miraca hem bedeniyle hem de ruhuyla yükseldi. Eğer, “Tenin topraktan olduğunu biliyorum. Toprak beden nasıl temiz can olur?” dersen, cevabını vereyim sanal Mezarın içine bak. 
Sen körsün, sana kim, “Ey kör bakl” diye söyledi? Senin gözünde mezar, toprak ve kerpiçtir, başkasının nazarında ise bahçe ve çukur... Birisi onu toprak gördüğünden bahçe bildi. Neden tene temiz can demesin? Fakat sen zaman ve mekana bağlı kaldıkça asla teni can olarak göremezsin. 


5. Kıssa: Ne Karanlık Vardır Orada Ne Gündüzl 


Gönül gözü açık bir er, Hz. Ali'ye (radıyallahu anh), “Cennette gündüz var mıdır?” diye sordu. Hz. Ali şöyle cevap verdi: 


“Yoktur, orada saadet günü vardır. Bu anlamda orada gece de yoktur. Ne güneş vardır ne de kara kış... Ne karanlık görürsün ne de aydınlık... Bugün buradaki cisimler, yarın alemi aydınlatır.” 


Hisse: 


Buradaki cisimler aynanın ardında gibidir, aynanın yüzü temizlendiğinde de Hz. Ömer (radıyallahu anh) burada Ömer, orada ise kandil olur. Siyahi Hz. Bilal (radıyallahu anh) orada inci diş rengindedir. Orada Hz. Ebü Bekir ve Hz. 
Ömer'in [radıyallahu anhüma) ayaklarının içine bakmak, burada ayı görmek gibidir. Cennette bir elmayı ikiye ayırdığında içinde hüri gözü bulabilirsin. 


Tenin nura dönerse ne olur? Alemdeki tüm zerreler hüri olur. Gözüne ay gibi ışık vuruyorsa, neden her zerreden bir hüri çıkmasın? Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem), “Bana biraz önce şu duvarın kenarında cennet ve cehennem gösterildi.” demedi mi? Namazda cennet üzümü yediyse, neden daima cennet hürisi görmesin? Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), “Cennet ve cehennem size ayakkabınızın bağından daha yakındır!”35 buyurmadı mı? Allah Resülü”nün hadisine bakarak onun odasını ve minberini cennet bill Onda Hz. Cebrâil'i (aleyhisselâm) gören göz vardı, şüphesiz onun cenneti yeryüzündeydi. Abdest burada abdest, orada ise nurdur. Cemad (mescitteki çöpler) burada cemad, orada ise hürilerin mehridir.36 Sen mezarı ve toprağı gördüğün için, bahçe ve çukurun dışında yer göremez- 


34 Buhari, Mevâkit, 11, (nr. 540); Müslim, Fedail, 37 (nr. 136). 
35 Buhari, Rikak, 29 (nr. 6488). 


36 Nitekim Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) bir hadis-i şeriflerinde, “Mescidleri temizlemek hürilerin mehridir” (Süyüti, el-Câ-MİU's-Sagir, nr. 6432) buyurmuştur. 
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sin. Sende basiret varsa, kabirde Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem) namazda olduğunu görürsün. 


Bu hoş su sana güzel görünür, senin suyun cinlere ateş gibidir. Beden ve ruhu sana nasıl anlatayım, bunları nasıl bir tutayım? Bugün yaşlı ve güçsüz bir kadın, oraya gittiğinde bakire ve genç bir kız olur. Kibirli insan oraya yol bulamaz, orada kibir rüzgârı esemez çünkü. Bugün kin ve zorbalıkla davrananı, mahşerde bir karıncaya döndürürler. Zalimler, Âzer gibi köpek suretinde dirilecek; köpek ve Bel'âm sureten bir olacak. Beden ve ruhun iki yüzü bir aynadır, bunların iki yönü hikmet ile görülür. Bu taraftan görünürse cisim olur, o taraftan temiz ruha isim olur. 


Azizim! Sen kendini nereden bileceksin? Ruh ve teni şaşılacak bir tılsım bil! Cennet, senin nurunla süslenir, amellerin olmazsa eğer, ziynet bulamazsın. 


6. Kıssa: Cennetin Kemali... 
O seçkin büyük zât şöyle buyurdu: 


“Cennet şimdi de yaratılmıştır, fakat o, kıyamet ehli oraya girince tamama erer.” 


Hisse: 

Dünyada bir hüri zuhur etse, insanlar kendini kaybedip ukbaya giderler. Burada o ruhu aydınlatan hüriyi göremezsin, çünkü bugün buna gücün yetmez. Ruhundaki kuvvet ne büyüktür, yarın bu kuvvet yüz misli artacaktır. Fâriğ düşmüş o nutfe sensin, cennette erişkin olacak olan da... Bulüğ buradadır, zuhuru ise ukbada; gönlün buradadır, nuru ise Firdevs'te... Cennetin kapısı ve duvarı hayattandır, zemini 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ve göğü kurtuluştur. Onun ağacı; sıdk, ahlâk ve takvadır. 
Ağaç meyveleri, mana sırlarıdır. Güzel ağaç orada yetişir, el ve ayaklar orada dile gelir. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem), “(Sübhanallahi”l-azim ve bihamdihi gibi zikirleri yapmak suretiyle) Bu dünyada bahtı güzel olan kimse için, yaptığı her bir iyilik (ve tesbih karşılığında) orada (cennette) bir ağaç dikilir”37 buyurmadı mı? Orada ne eş dost ne de eşya kalır; akraban, amelinin çocukları olur. Ne kadar da namaz ehli er vardır orada, ne çok zekat veren kadın... Gönlüne bilmediğin bir şey doğmaz, ruhuna mâsivadan bir şey gelmez. 


Bütün âlem güzel hürilerle doludur, onlar tırnak gibidir, canlı ve suskun... Kapı, duvar hepsi onlardır, fakat perde ardında gizlidirler. Yerler ve gökler meleklerle doludur, sen onları nasıl göreceksin, gözün çamurdandır. Çamurdan sıyrılırsan, iki âlemi de görürsün. Her şeyin manası sana ayan olur, Ne diyeyim, bari birini bilseydinl Gördüğün hayat, oyun ve eğlenceden ibaret, “Hayat-ı Tayyibe55”yi işittin mi hiç? 


Dostuml Hayat, sen içinde sendir, her senliğin içinde 

“bir sen vardır. “Elest”i işittiğinde kimdin? Sen yoktun, o soruyu duyduğunda var olduni O zaman bir hayata sahiptin, şimdi ise iki hayatının nasıl olduğuna bak! Söz söylemek için birinden haberin yok, diğer hayatından da eser yok. 
Konuşmandan ve hayatından bihabersin, zerrenin hayatını ve sözünü nasıl bileceksin? “Bu türlü manalar felsefedir” diyeni Cenâb-ı Hak ahirette bağışlasın! Çünkü böyle sırlar başka bir yerdendir, felsefecinin de bu sözlerle işi yoktur! 


37 Bk. Tirmizi, Deavât, 60 (nr. 3464). 

38 Burada, “Erkek veya kadın, kim mümin olarak iyi iş işlerse, elbette 
ona 'hoş bir hayat” yaşatacağız ve onların mükâfatlarını yapmakta olduklarının en güzeli ile vereceğiz” (Nahl 16/97) âyetine işaret vardır. 
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Muhakkik bunları keskin gözle görür, iki ilemi tümden bir şey görür. Tüm alemi bağlanmış olarak görür, bütün bağlı olanları da perişan... Düğüm kalmasın diye her şeyden geçer, hiç olduğunda da bir şeyi kalmaz. Bunu görüp de bedeni safa bulan, âlemin serdarı olan Hz. Muhammed Mustafa”nın (sallallahu aleyhi vesellem) nuruna erişir. İki âlemden pak ve mücerred olmak istersen, bil ki bu Resülullah'ın (sallallahu aleyhi vesellem] nuru olmadan elde edilemez. Onun yolunda toprak olursan, saflığınla iki âlem sana toprak olur. 


Felsefeden bahseden kimseden uzak dur, akılcılık ve açıkgözlülüğe yaklaşma! Eğer bu sırların nakşını akılla bağlarsan, mecüsiler gibi beline zünnar takarsın! Aklın ötesinde çok şeyler vardır, vehmin boyutu bunun künhüne dalar. Açıkgözlülükle eline bir şey geçmez; testi, yalnızca içinde olanı sızdırır. Sana itikadını söyleyeyim, bu iş senin düşüncenle gitmez! Benim mezhebim, bir avuç yaşlı kadının yoludur. Doğru söz budur! Bunu doğru idrak et! Ben ki aciz bir toz zerresiyim, acizlerin dini de budur, elhak! O yaşlı kadınlar küllü ikrar etmişken sen yoldaki cüzleri inkâr ediyorsun! “Nasıl ve neden?” hastalığına müptela iken, sırlar âlemine illetsiz gelmezsin! 


7. Kıssa: Gördüklerin Bir Hiçtir! 


Ham bir kimse Hak katının sultanı Bâyezid-i Bistâmi'ye (kuddise sırruhül, “Alem ne sebepten böyledir? Gökyüzü ve yer niçin vardır? Biri durmadan hareket eder, diğeri ise olduğu yerde durur. Neden bu yedisi burada toplanmıştır? 


39 Burada sorgusuz, sualsiz kocakarı imanı gibi bir imana sahip olmaya 
işaret edilmektedir. Nitekim bir hadis-i şerifte, “Kocakarı imanı gibi bir imana sahip olun” (Aclüni, Keşfü"-Hafâ, nr. 1774.) buyrulmuştur. 


ESRARNAME ° 71 


Bu alem niçin buraya has bir yerdir?” diye sordu. O kamil sultan şöyle cevap verdi: 


“Bu suale doğru cevabı benden işit! Söz dinle, kalbini oynatma, başını çevirme! Bu gördüklerinin hepsi bir hiçtir!” 


Hisse: 


Biz, küllün aslında illet konuşmayız. Evet, şubede de illet aramayız. Felsefecinin aklına illet düşünce, Hz. Mustafa”nın (sallallahu aleyhi vesellem) dininden nasipsiz kaldı. Dinde şekil ve illet yoktur, din ancak teslim olmaktır! Bizim için aklın ötesinde bir makam gizlidir, fakat felsefecinin yalnızca gözü vardır. Durmadan “Neden?” diyen hata etmiş olur. Sen kendine, “Neden?” niçin gereklidir, diye sor! Neden ve nasıl, vehim toprağının bitkisidir, bunu da idrak sahibi kimse kavrar. 


Azizim! Ruh ve tenin sırrını işittin! Her sözün içinden yağını çıkardın! Bedenini ve canını sırlarla münevver kıl, yoksa ruh ve tenin tutsak olur! Bu ikisinin beraberliğini görüyorsun, biri bir derde düşse diğeri de sıkıntıya girer. Eğer benden ruh ve beden hakkında bir misal istiyorsan; bunların hali, bir yolda yürüyen kör ile kötürümün durumu gibidir. 


8. Kıssa: Kör ile Kötürüm 


Biri kör diğeri kötürüm iki arkadaş vardı. Bunlardan biri züğürttü, diğerinin de üstünde başında bir şey yoktu. 
Kötürüm, ayakları olmadığı için yürüyemiyordu, yerinde öylece kalmış kör de bir yere kımıldayamıyordu. Baktılar ki olmayacak, kötürüm, körün omuzlarına çıktı, zira birinin gözü vardı diğerinin ise gücü... Bu ikisi birlikte hırsızlık yapmaya koyuldular. Gece çökünce çalıp çırpmaya başladılar. 
Sonunda ikisi de yakalandı. Kötürümün gözünü çıkardılar, 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hızlı koşan körün de ayaklarını kestiler. Bu ikisi hırsızlığı beraber yaptılar, bela tuzağına da birlikte düştüler! 


Hisse: 


Ruh bir yüzdür, beden bir yüz... İki yüzdür bunlar. Eğer ıztırap çekiyorlarsa bunun iki sebebi vardır. Ya azap içinde mahcup haldedirler ya da şiddetli bir ateşin ortasındadırlar. 
Âşıkların azabını başka türlü bil, zira bundan birçok kimsenin haberi yoktur! Âşığın ruhunun azabı bir cemal sebebiyledir, canın buna dayanmaya takati yoktur. Âşık, fenâ halini bulursa, bundan kurtulur, çünkü fenâdan bekâya vuslat vardır. Ashabın piri buna bir misal vererek, “Bu durum su birikintisi üzerine deniz koymak gibidir” dedi. Bir misal de pervane ve ateştir. Pervane, ateşin sıcaklığına dayanamaz, can verir. O cemalin nuruyla bütün âlem yıkılır; dağ devrilir, Hz. Musa (aleyhisselam) yere düşer. O nurda sensizliğe alışırsan eğer, bil ki ona yaklaşırsın, bundan uzaklaşırsın! Arif dalgıç bir çocuğu yüz türlü tatlı sözle denize çağırır, o çocuk sonunda denize alışır ve denizde inci aramayı öğrenir. 


9. Kıssa: Hz. Yusuf”un (as) Güzelliği 


Hz. Yusuf'un laleyhisselam) cemali uzaktan zuhur edince, cihan bütün Mısır ülkesi gibi nurla doldu. Mısır kadınları onun yüzünü görünce, hep birden ellerini kestiler.* 
Cezbeyle öyle bir hale geldiler ki yürekleri yandı, kırk gün 


40 Burada, “Kadın, onların dedikodusunu duyunca, onlara davetçi gönderdi; onlar için dayanacak yastıklar hazırladı. Onlardan her birine bir bıçak verdi. (Kadınlar meyveleri soyarken Yusuf'a, “Çık karşılarına!” 
dedi. Kadınlar onu görünce, onun büyüklüğünü anladılar. (Şaşkınlıklarından) ellerini kestiler ve dediler ki: Hâşâ Rabbimiz! Bu bir beşer değil... Bu ancak üstün bir melektir!” (Yüsuf 12/31) âyetine işaret vardır. 
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yemek yemek hatırlarına bile gelmedi. Züleyha aşk işinde kendini hemen kaybetmedi, çünkü onun yüzünü seyretmeye alışmıştı. 


Hisse: 


Şu güzel pervanenin sonuna bakl Kendini nasıl da ateşe atarl Mumdan ona ışık gelince, kanatlanıp uzaklardan ateşe yaklaşır. Aşk yangınıyla korkusu olmaz, kanatlarını yakar, sonunda bir şeyi kalmaz. Baştan ayağa yansa da fayda bulur, fakat ateşten de duman görür. 


Bu divanda, bu uygunsuz sarayda pervane gibi öşık göremezsin. Onun ruhunda dosttan sebep şevk vardır, ne canını düşünür ne de tenini... Maşukun yurdunda bir süre kanat çırpar, sonunda onun ateşiyle kendini yakar. 


Ya Rabbil Bu sözlerimle bana zevk verdin, pervane gibi gönlümü şevkle doldurdun. Senin şevk denizinden içersem, derya gibi coşarım. Senin şevkinle toprak âlemine geldim, yine senin şevkinle temiz öleme gidiyorum. Senin şevkinle kefene büründüm, huzur içindeyim, yine senin şevkinle kıyamette başım dik olacakl Her zerrem kulak kesilse, senin isminin şevkiyle tüm bedenim kendinden geçer. Bedenimdeki her tüy dil kesilse, senin adından başka bir nişan bulamaz. Her uzvum açık bir göz kesilse, sırlar perdesinde senin tecellilerinin dışında başka bir şey göremez. Benden bir zerre kalsa da kalmasa da, seni söyler, seni bilirim, gerisi hiçl 


10. Kıssa: Seni Nasıl Unuturum? 


Ashabın piri yaşlı er vefat edince, o gece müridlerinden biri onu rüyasında gördü. Ona, “Ahvalin nasıl? Sana, 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“Rabbin kim?” diye sual ettiler mi?” diye sordu. O mürşid şöyle cevap verdi: “Münker ve Nekir'i görünce, Allah'a sığındım. Bana, 'Ey tatlı uykuda olan! Rabbin kim? Cevap ver! Cihanın söz ustaları bu suale cevap vermekte kolay bir yol bulamadılarl” dediler. Şöyle karşılık verdim, “Ben darlik yurdundan genişlik yerine tebdil ettim, değil ki rabbimi değiştirdim! Yanımdan ayrılın ve yaydan fırlayan ok gibi Cenâb-ı Hakk'ın huzuruna gidin! Filan ihtiyar diyor ki senin yarattığın ne kadar; kum, yaprak ve tüy tanesi varsa her biri yüz bin sır arar. Sen bunca cana can katan temiz varlık arasında, bu yurtta beni unutmadın. Benim iki âlemde de senden başka kimsem yok. Seni nasıl unuturum? Böyle bir meylim yokl” diye söyleyin.” 


YEDİNCİ MAKALE 
HAKK'IN RIZASINA YÖNELMEK 


Hakikat nedir? Basiretli olmak, kendinden geçip kendinle olmak... Ruhun bedenden çıkarsa eğer, bildiğin her şeyi muhakkak görürsün. İki âlemde de sana mahrumiyet olmaz, bir anda iki cihanı da görürsün. Bu suretten çıkarsan, perdelenmişlerin ayı ve güneşi olursun. 


Senin ruhuna nur makamı verdiler, göz ucunu hürilere çevirdiler. Cennet ve hüriyle mağrur olma sakın! Zira cennette nur varsa, bu ancak Cenâb-ı Hakk'ın varlığı iledir. 


11. Kıssa: Sarayını Yağmalatan Padişah 


Bir padişah kendi sarayının yağmalanmasını emretti. 
Askerler emri yerine getirip yağmaya başladılar. Bir köle, padişahın yanında ayakta beklemeye başladı, etraf yağmalanırken kımıldamadan öylece durdu. Orada bulunanlardan biri köleye, “Durmasana sen de yağmala haydi, bunun sana bir ziyanı dokunmayacak!” dedi. Köle bu söze güldü ve, “Bu bana haramdır! Benim kârım sultanın cemalidir! Benim onu seyrim aya bakmaktan daha güzeldir!” dedi. 
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Kölesinin ağzından bu sözleri işiten padişah oldukça mutlu oldu ve derhal hazineden mücevherler getirilmesini emretti. Köleye methiyeler dizerek kendi elleriyle inciler indirdi onun önüne. Ardından, “Bunlardan dilediğin kadar all Beni ziyadesiyle mutlu ettinl” dedi. Köle ihtiramla bağladığı ellerini açarak padişahın parmaklarına sımsıkı tutundu, “Benim işim bunlarlal Ne mücevher ne hazine... Hepsi de boştur! Sen var olduğun sürece elini uzatırsın da bana, her ne varsa benim olur! Ben, sensiz olacağım, senden uzak düşeceğim bir günün güneşini istememi” dedi. 

Canan gelince canda noksanlık kalmaz, bütün bu arayışlarınla ondan bir şey eksilmez. 


Hisse: 


Gerçek er olan iki dünya muradından da geçer, yalnızca bir olanı ister. O”nun huzurunda, iki cihandaki tüm lezzetlerden çok daha fazlasını bulursun. O halde iki dünyayı da niçin terketmezsin? Neden âşık-ı şeydalar gibi onun izini sürmezsin? Bir olanı iste ki yolda kalmayasın, felek yüzlü ol ki kuyuda çırpınmayasınl Dünya derdini bırak da onunla meşgul ol, kendini kaybettiğinde Hak”ta fena olursun. Kendi gözünden uzak düşersen, nurla dolu bir âleme dalarsın. Adem Jaleyhisselâm) cennetten iki buğday sebebiyle çıktı, iş başa düşünce sen de yap bunu. Peygamberlerin seyyidi, “Bazılarını cennete doğru çekip zincire vururlar.”*' buyurmadı mı? 


41 Burada temsili olarak bir hadis-i şerife işaret edilmiştir: Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) zincirlerle bağlı olarak getirilip sonra da müslüman olan esirleri gördüğünde şöyle buyurmuştur: “(Dünyada esirlikle) zincirlere bağlanıp, (sonra İslâm'a girerek esirlikten kurtulup) cennete sevkedilen bir topluluktan Allah razı oldu” (Buhâri, Cihâd, 144). 
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Eğer cana cemal nasip olacaksa, sekiz cenneti satın alıp ne yapacaksın? 


12. Kıssa: Gözünü Çıkaran Esir 


Kıyamet günü büyük bir pişmanlık ve nedamet içinde olan bir esiri cehenneme atarlar. O esir cehenneme girer girmez parmağıyla gözünü çıkarır ve kendine kızarak fırlatıp onu atar. Ardından der ki: 


“Görmekten murad nedir! Eğer mabudumu göremeyeceksem göz istemiyorum! Eğer O'nu göremeyeceksem, gözden maksadım da kalmaz! Maksadım hâsıl olmayacaksa, göz de istemem, can da gönül de...” 


Hisse: 


Eğer cennet o hazretle aranda perde ise açıkça söylüyorum (Rabbü'l-âlemin'in rızasını bir kenara bırakarak) yalnızca ona yönelmen doğru değildir. Cenneti kendin için istiyorsan, Cenâb-ı Hakk'ın yakınlığından uzak kalacağını düşünmez misin? Ne diyeyim? Bir ay yüzlüden dolayı tüy gibi zayıflayan biri, bir gram altına yüz türlü alışveriş yapar. Böyle biri cenneti nasıl satın almasın? Bu ne güzel bir iştir! Ancak bu söz Hak erleri içindir, amel defteri siyah olanlara değil! 


13. Kıssa: Çöldeki Kafatası 


Şöyle bir kıssa işittim: 


Şibli (rahmetullahi aleyh) bir grup müridiyle çölde bir dağa doğru gidiyordu. Yolda rüzgâr estikçe feryat edercesine ses çıkaran içi boş bir kafatası gördü. Kafatasını eline alınca üzerinde bir şeyler yazılı olduğunu gördü ve çok şaşırdı. 
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Kafatasında, “Bak! Bu dertli bir erin kafasıdır, o hem dünyada hem de âhirette zarar etti” yazılıydı. Şibli bu hayranlık uyandıran yazıyı okuyunca, bir nara attı ve kendinden geçti. Sonra müridlerine dönüp, “Bu kafatası Hak erlerinden birine aittir. İki dünyasını da kaybetmeyen, vuslat hareminin mahremi olamaz!” dedi. 


Hisse: 


Sen de (niyetini yalnızca Allah Teâlâ'nın rızasını kazanmak üzere tutup) iki âlemden de geçersen eğer, o er gibi Hak dostu olursun. Bir gram altın elde etmek için türlü sıkıntılar içinde fersahlarca yol alırsın. 


Cenâb-ı Hakk'ın yolunda böyle sırtüstü yatıp durdun, sırat-ı müstakimde bir adım bile atmadın. Dertlere düşmeden bir gram altın elde edemezsin, O'nun yolunda çile çekmeden koşamazsın! Henüz gün ortasında bekçiye yakalanırken, karanlık gecede nasıl umudun olur? “Allah'tan başkasını istemem! Elhak, cennet ve hüri de arzulamam” diyorsun. Bu iddiadasın ancak dar bir çulun içinde kokma- ya yüz tutmuşsun, bu halinle sana cennet gerekmez zaten yüz karası! Karşına bir aslan çıksa ödün patlar, o heybete nasıl güç yetireceksin? Bir yudum şarapla kendini kaybedersin sen, bu halinle orada aklın yerinde kalır mı hiçl 


14. Kıssa: Sivrisinek ile Rüzgar 


Bir sivrisinek rüzgârdan dert yandı. Şikayetlenerek Hz. 
Süleyman'ın [aleyhisselâm] huzuruna çıktı ve, “Ansızın şiddetli bir rüzgâr esiyor, beni oradan oraya savuruyor. Adaletinle şu yarım canımı kurtar, yoksa cihanı başına yıkarım!” dedi. Hz. Süleyman sivrisineği yanına oturttu, sonra 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rüzgârı da çağırdı. Fakat rüzgâr gelince sivrisinek hemen kaçtı oradan. Hz. Süleyman, “Rüzgârdan sana zulüm yok, onun karşısında direnemeyen sensin!” dedi. Öyle ya rüzgâr esince sivrisineğin kaçması, onun esintisiyle baş edememesindendir. 


Hisse: 


Bugün bir yarım hurma verdiysen, yarın cehennemin sıcağından kurtuldun demektir. Bir kez şehadet getirdiysen eğer, saadetli cennet sana helâl kılındı. Bu ikisinin dışında bir şey arasan, hayırlı geceler olsun sana! Çünkü boşuna konuşursun! Talep reddedildi, yol kapandı! Maksadımı göremeyince maksadın ne anlamı kalır? Eğer bu işte gayretli bir ersen, git ve yârin kundurasına yama yap. Yüzyıllarca top gibi dönsen de bilmem hiç koku alır mısın? Bir ömrü zan ile geçirdin, bu işte kimsin sen, bununla ne işin var? 


15. Kıssa: İbadete Sarılmak 
Sabahları erken kalkan yiğit er şöyle dedi: 


Sabah olmadan önce ibadete sarıl! Zira, “Her ibadetinde samimi ol, sabah namazını da öyle kıl” buyurdular. 
Bunu yapınca buyrulandan fazlasını yaptın demektir. Bunu iyi yaptın, kendin için yaptın. Şimdi yoldan bir şahin çıkıp gelse, birdenbire eline konsa... O vakit ayağından tut hemen onun, çünkü baştan sona faydası vardır senin için. 
Bunu yapmazsan eğer elini kim tutacak sonra? 


Hisse: 


Dünyaya kıl kadar bağlılığın varsa, hiçbir yerden ahiretin kokusunu alamazsın. Çünkü bir yerden koku alabilmen için 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bir süre temizlenmen gerekir. Sende senden kıl kadar yer kaldıkça, bil ki bir kıl gibi oracıkta çakılırsın. Cünübün tenin- de kıl kadar kuruluk kalsa, bu haliyle hiçbir surette namazı olmaz. İster kıl kadar olsun, ister dağ kadar; hesapta aynıdır, arada perdedir. Bir kere canını baştan başa ortaya koymazsan, seni cünüp ve namazsız bilirim. Kölenin bir arpa kadar borcu kalmışsa, o borcuyla ebediyen çukura düşmüştür. 


Senliğin sana nâmahrem oldu, sen sensiz olduğunda (hakiki manada) insan olursun. Kendi aynan sana hemdem olmuşsa, nefesle buharlanınca nâmahremin oluverir. İki hemdem birliktedir hesapta ancak kıl kadar boşluk olursa arada engel var demektir. Yâr, yâr ile halvette oturunca, nefes arada bir yabancı gibi nâmahrem olur. Halvette oturmayı bilmiyorsan; bu, (hayvani) tabiatından vazgeçemediğindendir. Sen bu yolun yiğit erlerinden değilsin, aksi halde canın sırlara vakıf olurdu. Kısası şunu kesin olarak bil, Cenâb-ı Hakk'a hiç kimse fayda vermez! Söyle, Hakk'a fayda verecek bir dost olur mu? O'ndan başkası yoktur ki, 


kim fayda versin O'na! 


Sen kudret deryasında bir damlasın, Hazret'in güneşi karşısında bir zerre... O'na vuslatı nasıl ümit edersin, güneşe yükselmek mümkün müdür hiç? Senin isteğin, zorla da olsa koskoca bir filin karınca yuvasına girmesidir. Git, otur! 
Canın elden gitmiş! Uyanık gelmiş fakat sarhoş kalkmış! 
Can varsa eğer, O'nun aşkına dalmıştır; zira akıl bu halkanın dışındadır. Binlerce zerre avare olup kalmış fakat güneş eyvanında durur. Bu deryada binlerce damla hayrettedir, inci ise onun derinliklerinde gizlidir. Bu zamana dek o denizin vasıflarını öyle çok anlattılar, öyle çok açıkladılar ki... 
Binlerce yıldır düşünüldü, fakat sonunda acizlikte ve hay- 


ESRARNAME ə 81 


rette kalındı. Bu öyle bir denizdir ki ilahi incilerle doludur, haraplık tozu üzerine düşemez. 


Tertemiz altın suyu gibi sözler söylenir, fakat senin toprak dolu bir gözün var. Kalbin nefs-i emmârenin ve şehvetin tabiatına bürünmüş, bu halinle perde ardındaki manalardan nasıl haberdar olacaksın? Sen alemi hayalden ibaret sanıyorsun, bu manadaki kemali nasıl elde edeceksin? Ey gaflet uykusuna dalan! Senin bunlarla ne işin olur? 
Misk kokusunun çöpçüyle ne münasebeti vardır? 


16. Kıssa: Herkes Halince... 


Bir gün çöpçünün biri evinden çıktı ve temizleyip süpürmek için bir attar dükkanının önüne vardı. Dükkandan misk kokuları yayılınca çöpçünün başı döndü, baygınlık geçirdi oracıkta. Zira burnu güzel kokuya alışık değildi, sanki canını teslim etmişti. Bu durumu gören attar elinde gülsuyu ve üd kokusuyla hemen kapıya çıkıp, başladı güzel kokuları baygın çöpçünün yüzüne serpmeye. Fakat çöpçünün yüzü ıslandıkça baygınlık hali fazlalaştı. Oradan geçen bir başka çöpçü onun bu halini görünce gidip kötü kokulu çöp getirdi ve burnuna yaklaştırdı. Baygın çöpçü kötü kokuyu alınca gözleri açıldı, kendine geldi. 


Hisse: 


Bid'atın pis kokusuyla yaşayıp da sünnetin misk kokusunu almayan kimsenin, burnuna hoş kokular gelse bile gönlündeki kandil nuru sönmüştür. Her kim bu liyakatsiz nefsin bazan dolup bazan da boşalan lağım çukurunda sırlar âleminden bir koku alırsa, ayakta duramayıp yere yığılır. Necis bir yeri öpmek hoşa gidecek bir durum değildir, 


82 ” ESRARNAME 


sineği tavusa yem etmeye benzer. Otuz yıl çilehaneye girersen, bu sırrın otuz parçasını elde edersin. 


Sen yoldan çıkıp kaybolmuşsunl Ne hiçlikten ne de agâhlıktan haberin var! Bu yolda gönül deryasında inciler saçan niceleri çaresiz kaldı. Bu meydanın erlerinden nicesi baş aşağı dönmüş çevgan sopası gibi topu sonuna kadar götüremedi. Her biri hayret perdesinde, gayret kubbesinin altında kalakaldı. Bu diyarın muhafızlığı için şu devranda liyakat sahibi biri çıkmadı. Feridunlar köyden atları çıkardılar da bu diyarda sığırdan başka hayvan kalmadı. Eğer tekkede gönül ehli kalmamışsa, bu avamın günahı değildir. 


Senin gönül denizinin derinliklerinde bir inci saklı, o inci iki alemden aldığın nasiptir. Gönlün tecrid yurdudur, halvetin ve tevhidin sarayı... Gönlün Cenab-ı Hakk”ın tecelligâhıdır, ancak senin bu tecellileri görecek gözün kör olmuş! Gönlün Hak Teâlâ'nın nazargâhıdır, ancak gönül hanenin cilası senin çamurunla kaplanmış! Bu çamuru temizleyebilirsen eğer, kalbine nurlar inmeye başlar. 


Ben, gönlünden haberdar olanın müntesibiyim, nefs-i emmâresine başkaldıranın... Hak yolunun erleri olan mürşidler, her daim nefislerinden şikâyetçidirler. Onlar nefs-i emmârenin arzularının peşine takılmazlar, doyasıya yemezler, huzurla uyumazlar. Doyumsuz nefse ne istediği kadar ekmek verirler, ne de onu kuru ekmekle dizginlemeye çalışırlar. Her kim nefsinin hevâ ve hevesine uyarsa, gönül kanı içmeden bir lokma yiyemez! 


17. Kıssa: Hakikati Görünce... 


Altmış yıldır canı et çeken bir derviş vardı. Eline pek çok fırsat geçse de nefsine güvenmediği için hep geri durmuştu. Bir gün yolda giderken burnuna et kokusu geldi. 
Nefsinden ırmak gibi yaş boşanarak, “Altmış sene oldu, Allah aşkına şu kebaptan benim için bir lokma istel” diye feryat yükseldi. 


Hak erinin gönlü nefsinin bu haline üzüldü, bir lokma et için kokunun geldiği tarafa doğru yöneldi. Et kokusu zindandan geliyordu. Kapıyı çaldı, açtılar. Baktı ki birinin bacaklarını dağlıyorlar içeride, koku da ondan geliyor. Bu hali görünce derviş oracıkta kendinden geçti, kuşlar gibi çırpınmaya başladı. Cezbe halindeyken şunları söyledi: 


“Ey zavallı nefis! İstediğin kebapsa, durma hadi! Uzaktan kebap kokusu aldın, görünce korkudan ne yapacağını şaşırdınl” 


Hisse: 


Dervişlerin kebabı böyle olurl Sen bu işin kolay olduğunu mu zannediyorsun? Rızkın yazılmamışsa, ne kadar yanıp yakılsan da payına düşenden fazlasına ulaşmanın imkanı yoktur. Durma, git ahiret ateşini düşün de gönlünü teselli eti Belki böylece kıyamet günü gölgede kalırsınl Bir gönlün var fakat azledilmiş, nefis arzularıyla meşgul olmuş: bu adanın rehberleri gibi, o keçi ile o ağıl gibi... Hani o keçi ağıldan çıkınca, nicelerinin başının kana boyanmasına sebep olmuştu. 


Ey inatçı şaşkınl Kendi yoluna gitl Bulanık sudaki kilimini dışarı çekl Boynunu bük, senin için bundan başka yol yok! Asi nefsine kılıcını indir! O isyankardan doğru iş göremezsin, şakiden bekçi olmaz! Ne fuzuli işlerden geri durur, ne de tembellikten... Vakitsiz bir hevese kapılınca, hışmıyla köpeğe döner, kudurmuş köpeğe... Arzularına birazcık gem 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vurmaya kalkınca, bir anda yüz bıçakla üzerine saldırır. Bu nefis bir eşektir, eşeğe köle olarak yaşanır mı hiç! 


18. Kıssa: Gönlü O'na Bağlamadan... 


Dervişin biri, bir seyise, “Ey güçlü er! Sen ne iş yaparsın?” diye sordu. Seyis, “Ben bineklere bakıcılık ederim, bunun dışında bir işim yoktur!” dedi. Bunun üzerine o ârif 


derviş şöyle karşılık verdi: 


“Yâ Rabbi! Bu adamın hayvanları şuracıkta ölüversin! Ey seyis! Bu hayvanlar ölürse gönlünde dirilik bulup 


Rabb'ine kul olursun!” 


Hisse: 


Kalıbımızda bulunan bu isyankâr nefis yüzünden dünyada pek az hakiki müslüman bulunur. Birçokları sözde müslümandır, zira müslümanlığın bir de ameli yönü vardır. 
Kalbime bir keder gelince; biliyorum ki bu, isyankâr nefsim yüzündendir. Yüzlerce kez yazıklar olsun! Şu oyun ve eğlence peşindeki acınası nefis dünyayı yedi! Baksana! Hileyle aslanın ağzındaki kemiği nasıl da aldı! Şu kötü huylu nefis bana öyle kin tuttu ki acı ölümü tatlı (kolay) gösterdi. Şu hayvani nefis bir köpektir, ben de onunla aynı hanede doğdum. Belki bu köpeği terbiye edebilirim diye kendimi dünya lezzetlerinden alıkoyuyorum, bu uğurda gayret ediyorum. 


Ey isyankâr nefsim! Daha ne vakte kadar böyle başkaldıracaksın! Kalbim ne zamana dek senin zincirinde tutsak kalacak! Sen ey uğursuz! O kadar çok oyun oynadın ki bana, öldüğünde gözlerimden yaş akmayacak! 


Azizim! Fâni nefsin öldüğünde, bâki gönlün hayat bulacak! Git, eğer bu yolun eriysen, bir an gönlüne inci kutusundan nişan ara! Kalbin miskinliğin dar yurdunda kısılmış, bedenin tembellik çarmıhına gerilmiş! Sen bedenini gayretsiz kıldın, kendinden Abbas-ı Debs*” peyda ettin! Bir düşün! O mert insanlar geldiler, mertçe iş yaptılar. Canı hafif olanlar yola revan oldu, sen ise canını tatlı eyledin! Kalbin kana gark oldu, bedenin ıstıraba... Yoldaşın gitti, sen uykuda kaldın! Kervandan, yolundan uzak düştün, hayret içinde başını koluna yasladın! Durma, hemen yola koyul! 
Nasıl olsa kulağına bir yerden kervanın çıngırak sesleri gelir. Bu yolda tembelliği ahlâk edindin, boş sözlerle oturup durursun! İdraksizlerin işittiklerine, yiğit erler aynelyakin nail oldular. Sende böyle bir kuvvet yoktur ki sineğin düştüğü tuzaktan bile kurtulacak gücün olsun! 


19. Kıssa: Kervanı Kaçıran Sağır 


Sağırın biri, belki bir kervan geçer ümidiyle yol kenarına yattı. Kervan bir duman gibi gelip geçti oradan fakat uyuyakalan sağırın bundan haberi olmadı. Gözlerini açıp uyandığında orada bulunanlardan biri, “Ey sağır, kervan gitti! Neden uyuyakaldın? Bu nasıl bir uyku ki yoldaşların, dostların hepsi geçip gitti! Bilmem felek sana ne gösterdi de seni böyle tatlı bir uykuda bıraktı?” dedi. Bunun üzerine sağır, “Perişan oldum, hem sağırım hem de uyuyakaldım” dedi. 


Hisse: 


Eyvahlar olsun! Gözlerimi uykudan açtım, fakat dostlardan kimsenin izini göremiyorum! 


42 Abbas-ı debs veya Abbas-ı Devs sözlü ve yazılı Fars edebiyatında 
hileci ve maskaralık yapan bir dilenciyi sembolize eder. 
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20. Kıssa: Güneş Batmadan... 
Bulfiş-i Çağâni'nin halini işittim. Ona şöyle demişler: 


“Neden eşeğini sürmüyorsun? Etrafı aydınlatan güneş çoktan battı, böyle yaparsan karanlıkta bu çölde kalırsın!” 


Hisse: 


Ey kırda uyuyakalan! Eşeği sürmedin fakat güneş çoktan battı! 


SEKİZİNCİ MAKALE 
KENDİNİ BİLMEYE DAİR 


Niçin buralara yolun düştü? Ne diyeyim... Zorlu bir yola girdin! Ne suç işledin de seni buraya getirdiler? Sen mana âleminde her kabuğun özüsün! Varlık yurdunda dört unsur sende mündemiç olmuş. Sen öyle bir zübdesin ki nebiler çıkmış içinden, bunların arasından da seyyidlerin seyidi, hası... Bu yedi feleğin içinden mana yoluyla Cenâb-ı Hakk'ın dergâhına varmak gerek! Asıl kemalinden uzak düşen her ne varsa, hakikati gören tabiat ondan kaçar! 


Bir kalıptan ibarettin sen, hayat buldun; hiçbir şey değilken, bir şey oldun! İsterim ki bu ilk tertibe göre bir nefes bile atalete düşmeyesin. Bir basamaktan başka bir basamağa adım atıyorsun, tuzaklardan bir bir kurtuluyorsun. Tabiatın ruhunu esir almış, bu sebepten diğer cihanı göremiyorsun. Tabiatını tâ başından düğümlediler canına, her an bu düğümler bir bir çözülür. 


Ey dağın altında doğan! Nasıl bir yükün altına girdiğini ne bileceksin! Bir kimseyi dağın altında beslediler, onu dağ yükünün altına çektiler. Dünya yükünü sırtına attılar, dağ yükünün altında yaşamaya alıştırdılar. Yükü dağdan 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büyüktür, bir karınca misalidir zira, bütün ufuklar güneştir o ise bir kör! Ağır yükü omuzlarından kaldırırlarsa eğer, bir anda diğer cihanı görür. Canına sabır gelir, tüm âlem onun nişanı olur. Ebedi nur önüne gelince, kalakalır öylece, şaşar haline! Gönlüne, “Ben nasıl böyle oldum? Şüpheden yakine nasıl ulaştım? Bu benim ya da değilim, şaşırtıcı olan bu! Nurum ufukları kapladı!” der. Doğuştan kör gibiyken, ansızın göz nurunu bulur bir şekilde. Dünyanın aydınlığını görünce, şaşıp kalır o zaman! 

Hayatın sona erdiğinde aynı bu durumu yaşayacaksın! 
Bu karanlık cihandan uzaklaşınca, nurlu bir âleme gireceksin. O harikuladelikler karşısında şaşıp kalacaksın, o acayiplikler sana garip gelecek. Gözünün görebildiğince zerre gibi uçuşan güneşler göreceksin orada. Sübut imkânı olan o huzurda felek bir örümcek ağına benzer. Bir kimsenin varlığı orada nasıl görünür, atlasın üzerinde keçe nasıl görünür? 
Âlemi süsleyen güneşin karşısında; gölge, varlığını sürdürebilir mi? Bundan sonra varlık perdesi vardır, yükseklerden alçaklığa uzanan bir yol gelir. Bütün yaptığın iyilik ve kötülükleri çevrende hazır şekilde müşâhede edersin. Kötülük yaptıysan, utanç içindesin; değilse büyüklerle berabersin. 
Yaptığın iyilik ve kötülüklerle, amellerinin aynası olursun. 
Yaptığın iyi, kötü ne varsa, hepsi gözlerinin önüne getirilir. 


21. Kıssa: Senin Yüzün Ne Renk? 


Bir Habeşli suya baktı, suda simsiyah bir çehre gördü. 
Karşısında belirsiz ve kötü bir yüz görünce, bu çirkinlikten ötürü doğruca ateş başına koştu. O yüreği daralan adam kendi kendine, “O gördüğüm, kararmış suların insanlarındandır!” diye düşündü. Sonra da, “Ey çirkin suratlı! Seni alemde hangi şeytan öldürdü? Çık sudan! Ey kötü çehrelil 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Sen suda değil ateşte olmalısınl” diye söylendi. Böyle boş sözler konuşup durdu, işin aslını anlamadan, böylece mırıldanıp durdu. 

Hisse: 

Sen de yüzünün suyuna bak, beyaz mısın, siyah mısın gör halinil Can kuşunun kanatları kırılırsa, ameller deryasında çehreni görürsün. Kara yüzlü olmak, karşına zillet çıkarır, beyazlık ise parlaklık... Temiz canını bir nefeste teslim edince, diğer âleme ayak bastın demektir. Dünya ile âhiret arası çok uzak değildir, fakat bu yolda varlığın engeldir. Niçin bu kadar feryat eder, coşar, ağlarsın ki? Alçak nefsin canın dostudur! Nefsinle birlikte ölürsen eğer vay senin haline! Baştan ayağa vücudun çokça ağlar sana. 


Nefsinden kurtulmuş olarak ölürsen, temiz olursun, ne ateşte kalırsın ne de toprakta... Temiz canın çıkıp bedenin ölünce, kendini kendinle götürmen gerekmez. Ölmeden evvel öldüğün zaman, çok kimseyi arkanda bırakmış olursun. Dilin fazlaca söz söylese de sana, toprağın altına girince lal olur. Bundan sonra suskunluk âlemi gelir artık, medhuşluk yolunun makamı... Günlerin coşkusu perdeden çıkıp gider, perdenin içindeyse suskunluk ve huzur vardır. 
Burada kendinden agâh olursun, orada ise uyanıklık kalkar önünden. Öylesine dalarsın ki o nura, o lezzetle varlıktan uzaklaşırsın. Bundan daha yüce bir makamın varsa, bu yakınlıkta bir nizama sahip olursun. 


Cenâb-ı Hakk'a yakın olan o gün kendinden geçer, Allah Teâlâ'nın huzuruna önceki varlığını unutarak çıkar. Hep O'nu müşâhede eder, kendi benliğinden sıyrılır; cevherde iki dünyadan da ileride olur. Bu söylediğim manada şüphe 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yoktur, sen amasın, alem ise tekl Bu hususta sana bir örnek daha vereyim, belki bu sayede canın bu sırdan haberdar olur. Ömrün boyunca kan içinde kalmış olsan da böyle bir örnek kulağına değmemiştir. Felek senin gözüne nasıl girer? Onun büyüklüğü gözünden fazladır. Gözünle şahit olduğun her zerre, aynı halde görünmez sanal Feleğin gözünün gördüğü, aklının erdiği kadar olduğunu kim söyleyebilir? O halde gözünde hâsıl olan her şey, bir misalden öte değildir ey gafil! Sen temyiz bağına bağlanmışsın, gördüğün bir misaldir, bundan ötesi değil! Cenâb-ı Hakk'ın yaratışına bakarsan sırrı görürsün, eşyanın hakikatini kavrarsın! 
Eğer eşya yalnızca zâhiri gibi olsaydı, Hz. Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] isteği nasıl doğru olurdu? O fahr-i kâinat, Allah Teâlâ'ya, “Yâ Rabbi! Bana eşyanın hakikatini göster” dememiş miydi? 

Gönlü yüz kez parçalarsan da, kendi kendine parlamaz. 
İşte göz, işte el, işte kulak... İşte can, işte akıl, işte idrak... 
Bunlarla agah olamıyorsan, felsefecilere müracaat etme! Eşyanın halini Hak Teâlâ bilir, senin gözüne eşya ters çevrilmiş görünür. Mananın özünden sana kabuk kalır, zira senin için misalden fazlası yoktur. Sen bir şey gördüğünü zannediyorsun, oysa henüz hiçbir şey görmemişsin, duymamışsın! Sen yalnızca o misali görürsün, fakat bunların hepsi aslında bir olana delildir. Birlerin dışında olan O bir var ya! İşte O'nun ne işareti vardır ne de adetleri... Her şey birbirine bağlıdır, öyle ise zerreleri bir bir geçerek güneşe ulaşmaya bak! 


İki âlem de nur deryasına gark olmuştur, fakat âlemlerin nakşı aldanmadır. Âlemde görünen her nakış, bir kapıyla kapanmış, his ise ona anahtar olmuştur. Anahtar ve 


43 Bursevi, Rühu"lI-Beyan, 1/118. 
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kapının görünmemesi, nakşın deniz üzerinde kalmamasından dolayıdır. Nakışsızlık nakşını kabul eden, mertler gibi bu ressamlığı terkettiğini söyler. Suretsizliği ve nişansızlığı kabul ettiysen, hayattasın demektir. Yok eğer böyle değilsen, mağrur bir ölü ol, hayatta olmadığın gibi hayalde kal! 


“Bu görünenler nedir?” diye soracak olursan, beni iyi dinlersen doğruca söyleyeyim! Her şey aciz, fâni ve hiçtir... Her şey bir tılsım gibi büklüm büklümdür. Bildiğin ve gördüklerin hayalden ibarettir; işittiklerin ise hep yankı... 
Vehim hayali, akıl ve makam hissi, her biri kendi mertebesinde kemaldedir. Fakat sen bu makamdan dışarı çıkarsan, bu kez de onu hayal olarak görürsün! 


22. Kıssa: Hiçten Hiç Çıkmaz! 


Bir kimse bilge bir mecnuna, “Âlem nedir?” diye sordu. Mecnun şöyle cevap verdi: 


“Âlem sabun köpüğü gibidir. O sabun köpüğünü bir kamışla al ve üfle; o kamıştan sanki bir âlem çıkar! 


İyi bak! Bu güzel rengarenk şekil, o kamışın ucundan çıkar! Oldukça cazibeli bir şekil olsa da şaşı onu ikinci suret olarak görür! Fenâ mülk, onun zevali mâlik, bunun esası da, “Her şey yok olur” oldu. Şu dünyanın ortası hava, kendisi bir hiçtir, ne kadar uğraşsan da bir hiçten hiç çıkmaz. Fani görünür, ansızın ortadan kalkar, dünya hiçte, hiç dünyada kaybolur.” 


Hisse: 


Gönül nurun peyda olursa, gözüne ne kapı görünür ne de duvar... Hepsi de gönlünde zerre misali kaybolur, evet, bir katrenin denizde kaybolması gibi... Asa, Hz. Musa”nın 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(aleyhisselâm) elinde ejderha oldu, tüm bâtılı yerle bir edip yeniden asâya döndü. 

Bütün sırları açıkça söyledim, artık gözünün önündeki perdeyi kaldır. Bu perdeyi yırtarsan hakikati görürsün. Ah... 
Attâr! Keşke hoş sözlü olsaydın, şu sözlerden nasiplenseydin! Mana dalında meyve olmasaydın, seni böyle pervasızca manalandırmazlardı. 


DOKUZUNCU MAKALE 
İLİM ve AMEL 


Ey dini temiz kimse! Bil ki eğer temiz düşünceliysen, toprağın altına girdiğin anda, dünya yurdundan kopacağı- nın ve bir daha asla geri dönmeyeceğinin farkındasındır. 
Çünkü bu yurttan gidişin kesindir, yolun bir daha buraya düşmeyecektir. Âhirette nurdan bir makam elde edersin, yeşil elbiselere bürünüp hürilerle yaşarsın. 


Eğer bir amelin sebebiyle sende bulanıklık varsa, bir müddet bulanıklık içinde kalırsın. Bütün isyanın bu yoldaki hislerindir. Vehimlerinin iblisi, kötülüğünü isteyen şeytandır. 
Senin kurdun kötü huylarındır, bütün öfken de cehennem ateşin! Dünyadan göçtüğün vakit halin şu ikisinin dışında olmayacaktır: Kirli isen temizleneceksin, temiz isen huzur bulacaksınl 


Bulanık ve günahkar olursan, seni kendi tabiatında yakalarlar. Bu yolda niyetin temiz olursa, dergaha ellerini açarak girersin. Arşın yükselişi, kuyunun alçalışı seninledir, cennet ve cehennem sana yoldaştır. Ne şekilde gideceksin, bu yolda hangi yöne meyledeceksin bakalım! Perde ardındaysan, orada kalırsın, nerede ölürsen o şekilde olursun. Kalp gözü açık kimse sefih olarak ölmez, hiçbir çöpçü de fakih olarak dirilmez. 


23. Kıssa: Nasıl Yaşadıysan Öyle Ölürsün! 


İşittim ki vaktiyle kayıp eşek tellallığı yapan bir adam varmış. Altmış yetmiş yıl bu işi yapmış. Sonunda eceli gelip, can çekişmeye başlamış. Azrail laleyhisselam) yanına varınca, onu eşeğini kaybedenlerden biri zannetmiş ve yerinden kalkıp doğruca pencereye varmış. Ardından da başını dışarı çıkarıp, “Ey dostlarl Çullu eşek gören olursa buraya göndersin!” diye bağırmaya başlamış. 


Hisse: 

Azizim! Her kim ömrünü eşek tellallığına adadıysa; bil ki o eşek olarak yaşadı, eşek olarak öldü, eşek olarak da dirilecek! Sen, Hz. İsa faleyhisselam) gibi yaşarken öl ki toprağın altına eşek gibi can vererek girme! Canın ve bedenin için iki hastalık vardır, her ikisinden de kendini uzak tut! 
Ölüm, seni beden hastalığından kurtarır, seni can hastalığına ulaştıran da odur. Haydi, bu iki hastalıktan da kurtul, yoksa bela girdabına düşersin! 


Sen hastasın, hastalığın da dünya hırsı... Bu sana, tabiatınla gelen bir hastalıktır. Burada ondan kurtulamazsan, ebedi kemalden uzak kalırsın. Yaşarken ölmeyi başarabilirsen, mutlak olarak bil ki ukbâda hayat bulursun. Dünyada ölümle düşersin, yine ölümle ahirette doğarsın! 


Dostum! Buradaki ölümü, oradaki doğumu sana anlattm; bu meseleyi sana güzelce izah ettim. Bu cihandaki zevku sefa, diğer âlemde rüsvalıktır; buradaki hevâ ve hırs orada kederdir. Ölmeden evvel bunlardan yüz çevir ki, 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hastalığın sana yoldaş olmasın. Bu dünyada iş bilir er olmazsan, ahirette hasta bir çocuk olursun. Doğuştan âmâ olan, gözlerini açabilir mi? Canıyla mana körü olan da orada bu cihanın âmâsı gibidir. İğne deliği kadar küçük de olsa, buradan gören gözle gitmek gerekir. 


Yanında zerre kadar nur götürürsen, onunla güneşe yol bulursun. Bir zerre nurla yoldaş olursan, onun yardımıyla sırlardan haberdar olursun. Böylece nurun artmaya başlar, kapılar yüzüne daha geniş açılır. Azın orada çok olur, çocuğun orada bilge bir erişkin olur. Çoğalan nurlar bir araya gelince, ruhun aydınlanmaya başlar; yeryüzünde- ki çoğalan kum taneleri gibi, onların bir araya gelerek dağ meydana getirmeleri gibi... 


Nurdan mahrum ölürsen eğer, yüz binlerce perde çıkar karşına... Kat kat kabuklu soğan misali olursun, dostum, özün olmazsa eğer yanar durursunl Özün olmadan öyle yanarsın ki geceni gündüzünü bilmezsin. Fakat kabuğun- da öz varsa, özün içi sana dost olur. Eğer gönül perdende öz varsa, çalışan bir kalbin, hakikatli bir amelin vardır. 


Yumurtanın içinde bir öz bulunur, ateşe girince buz gibi katılaşır. Ateşin özle işi yoktur, onun etkisi kabuğadır. 
Eğer sen de ateş üzerinden geçeceksen, senin için bundan daha az bir çare yoktur. Senin için çok yoksa da az gerekli, deve yükü kadar olmasa da bir tane gereklil Sende az varsa çoğalır, bir tanen deve yükü kadar olur. Sende bir mana tanesi yeşerirse, ondan tüba ağacı gibi yüz dal çıkar. 
Uzun ağaçları görmüyor musun? Her biri önceden bir tohum değil miydi? Hiçbir halde gaflete düşme, böylece her an kemale erersin. Benliğinden sıyrıldıkça kendi suretinin 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altından yükselirsin. Geldiğin andan beri surette yüz manadan geçmedin mi? 


Bir nutfeden ibarettin önce, şimdi ise arştan geçtin. 
Sen eskisi gibisin ancak artık sende Hak'tan nişan var. 
Öyle bir nişan ki ne açık ne de gizli, nişansızlığın tâ kendisi... Suretten manaya yükselirsen, gözlerinde bir iz belirir. 


Suretten geç ki toprak ol! Toprak olduğunda tertemiz olursun. Toprak olan kimse pürü pak olur, çünkü iki âlemin sırrı da topraktadır. Bak! Türlü sırları gör! Nasıl da topraktan çıkarıyorlar başlarını. Toprak temizliğin aslı olmasaydı, insanın çamuru topraktan olur muydu hiç? Fakat köpek gibi azgın nefsinle birlikte olduğun sürece toprağın sırlarını göremezsin. Azgın nefsin hayatta, manalar memlahasının (tuzla) dışında! Bu köpek yaşarken temizlenirse, memlahaya düşer, sonunda tertemiz olur. 


24. Kıssa: İman Nasibi 


Bir mecnun mezarlığa bakıyordu. Ona, “Mezarlarda kimler var?” diye sordular. Mecnun şöyle cevap verdi: 


“Bir avuç leş olmuş mahlük! Fakat onlar memlahaya düşmüşler. Toprağın altında toprak olduklarında tuza dönüşecek, sonra tertemiz olacaklar. Fakat imandan yana nasipleri yoksa, feleğin devranı onları ateşe atacak!” 


Hisse: 


Sefer budur, yol budur, karar budur! Kendinden geç zira iş de yük de ortadadır. Ne yazık ki yol hazırlığımız bulunmuyor; karanlığa düştük, yol yok! Mutlak surette bil ki bu uçsuz bucaksız ve karanlık yolun kandili can nurudur. 
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Haydi, dört elle yapıştığın dünyayı güzellikle bırak, kalbini ve ruhunu ahiret ile aydınlat. Eğer bu âlemden bilgisizce ayrılırsan, can gözü ebedi olarak nursuz kalır. 


Sen temiz âlemi başka bir göz bil! Çünkü asıl göz odur, bu ise onun bir gölgesi. Eğer o (mana) gözünün açılmasını istersen; durma, canını ilmin kemaline ada! Zira öldükten sonra ilim ehlinin canı güçlü olur. Nasıl ki bedenin büyümesi için kuvvet gereklidir, cana da ilim ile güç gerekir. 


Bilmediğin yolda bilgisizce yürüme! Bu yol uzaktır; karanlık ve çukurlarla doludur. İlim kandilini her daim gözünün önünde bulundur, aksi halde baş aşağı yuvarlanırsın. 
Elinde korumasız kandil olan kimsenin çerağı fırtına tehlikesi ile baş başadır. Biliyorum ki kendisinde ilim kandili olmayan kişi, huzur içinde değildir. 


Bu yolda iki şeyle kemale erersin. Bunlar, tam bir fena hali ve benlikten sıyrılmaktır. İlmin amelsiz kalırsa eğer, ne senin ne de sahip olduğun ilmin meyvesi olurl Söz ilimden açıldığı vakit, gönle huzur nuru iner. 


Sohbet edeceğin zaman yavaş konuş, böylece yüzün asla sararmaz. Tatlı dilli bir ârif ne güzel söylemiş: “Dilin altında insanlar gizlidir!” İlim ehli olup da konuşmazsan, Hakk'ın kullarının iyiliğini istememiş olursun. Rabbü'l-âlemin sana pek çok cevher vermiş, bunların şükrü olarak dilinle inciler saç. Kalp gözün açıksa eğer, ilim öğrenmeye gayret et; neden bu şekilde nasipsiz kalasın! Yüz türlü ibadet yapsan da ilim olmadan kurtuluşa eremezsin! İlimsiz kimse şeytanın maskarası olur; ey şaşkın! Durma ilim yolunu tut sen de! 
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25. Kıssa: Âlimin Uykusu Bile... 


Bir âlim mescitte uyurken cahilin biri namaza durdu. 
Orada bulunanlardan biri, ayakta dikilen iblisi gördü ve ona, “Burada ne işin var?” diye sordu. Melun şeytan şöyle 


cevap verdi: 


“Buraya şu cahil adamı yoldan çıkarmak için geldim fakat buna güç yetiremiyorum. Çünkü şu uyuyan âlimden korkuyorum! Eğer o âlim bana engel olmasaydı, şu cahili elimde muma çevirirdim!” 


Hisse: 


Eyvahlar olsun! Şu süfinin hilmi var ancak hilmi ilimsiz kalmış! İlmin derin denizine dalmak lazım; hileye, aldatmacaya ve cübbeye gerek yok! Deniz üzerinde tufana kapılmış bir saman çöpü gibisin, dalgıçlık bilmiyorsan niçin konuşuyorsun? Henüz yolun başındayken, son hakkında ne kadar daha söz söyleyeceksin? Neden arzularının peşinden böyle koşup duruyorsun, dert ehlinin ismini niçin kötüye çıkarıyorsun? Sende din uğrunda birazcık utanma olsaydı eğer, erler gibi hareket edemediğin için dertlenirdin. 


Hayırlı amel derdine düşenlerin canını ve gönlünü sevgili kapladı. Sen de böyle bir derde sahip olursan, ilmelyakinin aynelyakin olur. Bu yolda er olanın derdi vardır, zira cennet gelininin mehri derttir. Dert ile söylenen sözü işitenler mertleşir. Söz, ilimle doğrulur; gönül ehli demekten muradım budur. 

Ey dost! Eğer ilm-i ledün ehliysen, senin ilmin öz, bizimki ise kabuktur. Madem ilmin var, o halde ilminle amel et; ilim ve amelden sonra da sırları çöz! Amel vakti gelince 


ESRARNAME ə 99 


devekuşu, “Ben kuşum!”, yemek vakti gelince de, “Yok, deveyim!” der. Senin işin şer'i ilimler olmalı, ilmin ölçüsün- de amelin... Sahip olduğun ilimle zerre kadar amel etmen, amelsiz eşek yükü kadar ilimden daha iyidir. Haydi, git ve amelini doğru şekilde eda et, zira bu amelin hamdır, din ilminde söylenecek söz burada bitmiştir! Her kim bildiği ile amel etmezse, o kimsenin haline ağla, o kendi durumundan memnun olsa bile... 


26. Kıssa: Gönlünü Nereye Bağladın? 


Hak dergahının talepkar erlerinden biri durmadan kabirlerin etrafında geziyordu. Bir gece yine böyle salına salına dolaşırken şöyle hatıftan bir ses geldi kulağına: 


“Ne zamana kadar gönlünü mezar taşlarına bağlayarak yaşayacaksın? Sen bu insanların amellerine baki Böyle yaparsan kurtuluşa erenlerden olursunl” 


Hisse: 


Amelden yana bir ziynete sahip değilsen eğer, çaresizlikten başka sermayen yok demektir. Önce adımını çaresizlikle at, sonra kerem sofrasına otur. Bu kerem sofrası serilince, asi günahkarlar geldiler. Bu sofrayı illiyyünun önüne indirdiler, baş kapıcı kapının dışına dikildi. Kapıcı orada dikilince, gereken kimselere kapıyı açtı. 


İster günahsız ol, ister günahkâr... O sofraya otur, zira sultan ziyafet veriyor. Bu kerem sofrası serilince, bütün kötü ameller işlenmemiş kabul edilir. Ey biçare günahkâr! Ümitsiz olma, “Umut güneşi nasıl doğacak?” deme! 
Bu güneş padişah kasrına da doğar, fakir yamacına da... 
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Bugün bu yolda çıplak olan kimseyi, o dergâhın güneşi daha güzel ısıtır. Muhlis kulların ibadetleri tehlikedeyken, bu yarışta (tövbe eden) günahkârlar öndedir. Kibirli kimse padişahı göremez, hak dergâhına günahkâr kulların feryatları ulaşır. Bu yolda kendini beğenmişlik değil; zayıf beden, kırık kalp gereklidir. 


27. Kıssa: Tövbe Kapısı 


Yaşlı bir kimse vardı. Bir gün kalbine, “Bizim erlerimizden birini görmek istersen eğer, harabata git sor onu. Bu yolun hamallarından biri var orada” diye ilham geldi. Yaşlı adam gidip araştırdı. Sonunda ona şöyle dediler: 


“Aradığın adam dün gece yüz türlü feryat ve inlemeyle burada öldü. Dünya soğuk yüzüyle onu buradan götürdü. Sakalları beyazlamış, yüzü sararmıştı. Hayatı boyunca meyhanenin hamallığını yaptı fakat son nefesinde tövbe nasip oldu. O, bir ömür omzunda şarap testisi taşımıştı da bir yudum tatmamıştı ondan. Yolda attığı her adımda, “Ey alemin sahibi, günahkâr kullarını bağışla, asileri doğru yola ilet!” diye dua ederdi.” 


ONUNCU MAKALE 
KİBİR VE UCBA DAİR 


Sonsuz bir deniz var edildi. O denizden cana bir yol açıldı. Biri o denizin üzerine çıktı, bazan takva ehli oldu, bazan günahkâr. Bu uçsuz bucaksız denizde acayiplik içindeki acayiplikler sayısızdır. Nasıl da sonsuz sırlar denizidir bu, ne başı vardır ne dibi görünür! O deniz perde ardında olmasaydı eğer, tüm yapılanlar yapılmamış olurdu. 
Yaratılmış cihan, nurla dolunca; ondan uzak bir varlık kalmadı. Eğer perdenin niçin kaldığını ve yapılanların neden hiç olduğunu soracak olursan, burada dile konuşmak düşmez; çünkü bu akıl ve ruhun işidir. 


Sözünü külahının ardına gizle! Dilinin konuşmasına müsaade etme! Bu sözleri kimse anlayamaz, sen kendinle yüz yüze kal! Her dilin konuşmasına bakıp incinme, yakine sahipsin sen, başkalarının zanlarına kırılma! Her an deniz gibi tagayyür (değişim) halinde ol, erler gibi tefekkür üzere bulun. Kendi kemalinle bil ki tüm azametiyle felekler ve yıldızlar senin hizmetindedir. Dün ezelde ne olduysa, bugün felek onu yapıyor. Senin gibi birinin var olması için binlerce dönüşün meydana gelmesi gerekti. 


Dostuml Alıp verdiğin her nefesi en güzel şekilde değerlendirmelisin. Uzun olsun kısa olsun ömrün boyunca canının kemale ermesi için bu nefesler gereklidir. Manaları 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düşünen canın her nefeste, sana daha nice revnaklar kazandırabilir. 


Bu âlemde bir fâni lezzetin peşinden koştun da, sonunda yüz bâki lezzetten mahrum kaldın. Bir anlık yemek ve uyku hoşuna gitti de, bunların iki yüz misli saadetten oldun. Madem bu dünya ahiretin tarlasıdır, o halde tohumları ekmenin zamanı geldi artık! Toprak hazır, su hazır! Saç tohumları da çiftçiliğe başla, işin bu olsun! Sözlerimin gereğince tarlana güzel bak, böyle olduğu halde hasatın kötü çıkarsa mesulü benim, bunu bil! Eğer bu çiftçiliği bugün yapmazsan, yarın o harmanda yarım arpa değerin olmaz. 
Haydi, eğer pazara götürecek bir şeyin yoksa, tohumları ek, çünkü başka işin yok! Seni bugün buraya göndermeleri, yarının azığını hazırlaman içindir. Tohumları ekmeden çıkıp gidersen, zamanın rüsvası olursun! 


Din yolunda iki kimseye tohum verdiler; dünya yolunu herkese açtılar. Biri yolda o tohumu ziyan etti, diğeri ise ekip yetiştirdi. Sonunda karşılık bulma vakti gelince biri yükseldi, diğeri baş aşağı serildi. Ekersen, biçilecek mahsulün olur, hasat vakti gelince, ektiğini biçersin. 


28. Kıssa: Yarım Arpa Etmezsin Sen! 


Vaktiyle bir rint, tüccarın birinden bir şerbet testisi alıp, “Bunun karşılığında sana rehin bırakacağım” dedi. Rint, testideki tüm şerbeti içip bitirince ona, “Hani, rehin nerede?” diye sordular. Rint, “Rehin benim!” diye cevap verdi. 
Bunun üzerine oradakiler şöyle dediler: 


“Ne güzel! Ne iyi bir rehin böyle! Kalk ve git buradan! 
Sen yarım arpa bile etmezsin!” 
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Hisse: 


Kendine göre bir kıymetin varsa da, başkasının yanında yarım arpadan fazla etmezsin! Kiymet arıyorsan, bu ilim ve amelledir; sen de benim gibi fazlaca konuşup durdun! 
İlim ve amelin ne ölçüde ise o derece kıymetin vardır. 


Sana pek çok mana incisi saçtım, fakat kör olan şahlar ayık inciyi nereden görecek! Nergis gibi göz olmuşsun, görmezsin; süsen gibi kulak kesilmişsin, işitmezsin! Şimdi akıl ve idrakin açık ancak söz dinlemiyor, kulak vermiyorsun! Akıl ve idrakin temizlendiği o vakit, toprakta ölüyken işitecek misin acaba! 


29. Kıssa: Şimdi mi Anlar Oldu? 


Meczubun biri, ölmüş bir Türk'e telkin veren bir adam gördü. Ona şöyle seslendi: 


“Senin Türk, mezara girmeden evvel Arapça bilmezdi. 
Hayattayken güzelce dinlemeyen, ölüyken dinler mi hiç? 
Niçin telkin vermeye çalışıyorsun? Arapça bilmeyen bu Türk dünyadan göçünce, toprağın altında Arapça mı konuşur oldu?” 


Hisse: 


Kör ve sağır gibisin; ne görür, ne de işitirsin! Bunca edepsizliği yapmana sebep budur! Günahlarını yazmaktan sol kolundaki melek zahmet çekti, sağ kolundaki melek rahattı; kalemi kâğıda yaklaştırmadı bile! Namazı aklına getirdiğin yok; kıbleni bile unutmuşsun! Namaz kıldığın vakit aklına yüz türlü iş gelir; yaptığın, yapacağın işlerin hesabını tutarsın! Abdest alırken kedi gibi yıkarsın yüzünü, sonra da iki rekât namazını aceleyle kılarsın. Kararsızlıkla sağa sola 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bakınırsın, bir an olsun kendini namaza vermezsinl Kısa yoldan bir çırpıda kılarsın namazı, hatta cenaze namazından da hızlı... Bir zaman gamının çok, paçanın tutuştuğu bir an gelir, unutma! Namazını nasıl er gibi kıldığını sanıyorsun; ne okuduğundan haberin var, ne de yaptığından... Başına bir hiç olan dünyanın arzusu vurmuş, Cenâb-ı Hakk'ın huzurundan ne zamana dek yüz döneceksin? Ey mutlulukla yaşayan! Eğer namazın böyle ise sakın ağır davranma, kendini rahat hissetme! Biliyorsun bu namazın namaz değil, sana yakışan bu değil, ne vakte dek oyunda olacaksın? 


30. Kıssa: Böyle Amber Yakışır Sana! 


Bir köylü, “Amber, su sığırlarının dışkısıdır” sözünü işitip köyde suyu bol bir çukur kazdı. Geldi, kendi eşekliğinden bir sığırı oraya indirdi. Sonra sığırın tüm pisliğini sudan çıkardı ve para kazanmak için amber satıcısı oldu. Bir zaman müşterinin birine, “Al bunu, parasını ver, bundan daha iyi bir amber bulamazsınl” dedi. Bunu gören adam şöyle dedi: 


“Aklını başına all Bu ancak senin sakalına yakışır, bunu böyle bill Herkes kendi sakalının padişahıdır, senin gibi şahın sakalında da böyle bir amber var! Sığır, senin sakalını görünce bu amberden vermiş sana, çünkü sana yakışan ancak onun gerisinden çıkan amberdirl” 


Hisse: 


Gece olunca sırrını Cenab-ı Hakk”a açıyorsun, gündüz olunca da bununla övünüp herkese açık ediyorsunl Kul isen ibadetine paha biçmel Çünkü bu, Allah”a şirk koşmak demektir. Sen ibadetini yüz kez satsan da, iyi bil ki yüce Mevlâ ona alıcı olmaz! Riya ve ucb ateşten bir dağdır, bunun cehennem dağı olduğunu bilmiyor musun? İblis gibi ibadet etmiş olsaydın, bu ucbla yine onun gibi olurdu sonun! Şu düştüğün ucba bak! Dünya ibadeti buysa eğer, bunun pamuk ambarına düşmüş ateşten farkı yok! 


31. Kıssa: Buna mı Seviniyorsun? 


Tevekkülle yollara düşüp kırk kez yürüyerek hacca giden bir adam vardı. Son yaptığı haccında tehlikeyle yaptığı yolculuklar aklına geldi birden. Kendi kendine, “Yürüyerek kırk defa hacca gittim. Gerçekten de çok zahmetler çektim!” dedi. 
Kendinde böyle bir ucbun peyda olduğunu görünce hemen ayağa kalktı ve bir tellalla haber saldı Mekke sokaklarına, 


“Bu zalim kırk kez yaya olarak haccetti! Onun kırk haccını bir ekmeğe satın alacak yok mu?” 


Sonunda adam, haccını bir ekmeğe sattı, o ekmeği de bir köpeğe verdi. Onun bu halini gören bir ihtiyar, ardından rüzgâr gibi ilerleyip ensesine bir tokat vurdu adamın ve şöyle dedi: 


“Ey eşek! Eşek gibi zillet gör! 'Kırk haccı bir ekmeğe sattım' diye böyle coşup böbürlenirsin! Adem faleyhisselâm| içi nur dolu sekiz cenneti iki buğdaya sattı! Şimdi var git yoluna!” 


Hisse: 


Ey riyakâr namert! Mertler nerede, senin gibi namert nerede? “Ben bu işi bırakırım ancak vakti gelince... Bu işi şimdi terkedersem çok zarar ederim!” diyorsun. Ben sana “İşini terket!” demiyorum. Fakat “Kötülük et!” de demiyorum! Şimdi bir parça olsun iyilik tohumu ek, yarın iyilik sahibi olursunl Şimdi elinden gelen her ibadeti yap ki, yarın 


bundan mahrum kalmal 


32. Kıssa: Küp İçinde Atlas Libas 


Adamın biri bir küpün içine iki büklüm oturup, “Bana atlas libas ve hızlı koşan bir at gerekl” dedi. Ona, “Atlas hazır olana kadar çuldan bir gömlek istemelisin!” dediler. 
Adam küpün içinde yemin edip, “Rümi atlası görmedikçe ölene kadar bu küpte oturacağım!” dedi. 


Hisse: 

Ey gafil! Sen de o adam gibisin! Gafletle küpte oturuyorsunl Çık o küptenl Çünkü orada oturdukça zelil dünyanın ayağı altında toprak gibi ezilip duracaksın! Eğer şu dünya şefkatle başına bir külah geçirirse, feleğin dönüşünden gök kubbe sana dar gelir. Felekten sıtma isteyeceksen, vermez sana, “Bizim nöbetimiz” der. Şu suskun konuşan denizden nice güzelin kulağı inciyle doludur. Senin çektiğin cevru cefalar, şüphesiz dokuz katlı feleğin verdiği bir sıkıntı bile etmez. Felek ister istemez dert verir, bu şaşkın onunla mücadele eder. 


Toprak kanlı gözyaşlarımla kızıla bulandı, çünkü gökyüzü her an feryat verdi. Gönlümden o kadar çok kan aktı ki, gönlüm kendi kanından kan içinde kaldı. Süpürgenin işi benim değirmenimde değil, yedi değirmenin elinden ezilip duruyorum. Biri eline süpürgeyi alsaydı, şu yedi değirmendeki daneleri süpürürdü. Değirmen felek beni öylesine ezdi ki saçım sakalım una bulandı. İki büklüm feleğin kapısınclaki halkaya avuçlarımı her an halka yapmam gerek. 
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Cihanı aydınlatan güneş, halkla savaşmak için atın kulağına her gün mızrak koyar. Bu savaşta barış için bir yol göremezsin, ab-ı hayat tuzlu toprakta olur mu hiçl Her an izhar etmeye çalışsam da bunları açıklamam öyle kolay değildir. 

Oğul! Bu yolda ayak nedir, baş nedir; bu yedi değirmende kuru nedir, yaş nedir? Bugün eşiğin altından olsa bile, zamane yarın seni kapının önüne koyar. Gelip geçen günlerde eline nice hazineler geçer belki ama bunlar sana borç olarak verilir. Ömründe ruhun elde ettiği fetihler olursa, dünya bu kazançlara tekme savuracaktır. Dünya belki bir anda yüzüne güler fakat sonra yoluna türlü engeller çıkarır. Bu hayret vadisinden yüzünü dön, çünkü hasret gözyaşlarını akıtan budur. Eğer işlerin tümüyle doğru ilerlerse, bu sofradan aç kalkmalısın. 


Oğul! Bu yolda ok gibi git, geriye dönüp bakma! Çünkü bir pir ardına dönüp kimseye bakmaz. Ne gönlün var, ne aklın! Uzun ömür isteyeceğine var bir pire mürid ol! Bir tekme ile yıkılacak dam, âfetlere hiç dayanamaz! Ensene tokat yemek istemiyorsan eğer, kendi işine yönel, zira gücün kudretin yok! Dilenciye padişahlık yakışmaz, kös ve alemle de dilencilik olmaz. Sen başsız yakaya benziyorsun, din hevesin yok bu sebepten böyle kalmışsın. Aklın varsa eğer, kibre kapılma, gurur sarhoşu olmuşsun! Ne zamana kadar yuları çıkmış, başı düşmüş ahır eşeği gibi boş duracaksın? 
Bedenin tuzak, canın ise aziz bir kuştur; ne beden bilirsin, ne can... Nasıl bir şeysin sen? Can çekiştiğin vakit yanılırsın, tutulmamış kuşu salıverdiğini sanırsın! Toplayıp biriktirdiklerin hep dağıldı, bir hesap tuttun fakat olmadı! Attâr! Sonunda nereye düştün, o sırları söylemeyi inmal etme sakın! 


ON BİRİNCİ MAKALE 
BENLİKTEN KURTULMAK 


Azizim! Uykudan uyanırsan eğer, pek çok sürurdan haberin olur. Hepimiz keder ve dert içinde olsak da sonunda mutlu olacağımızı biliyorum. Bir yerde diken varsa, orada gül de olur. Bir yerde dert varsa, orada derman da olur. Bugün derman görünmese de ferman vakti gelince çare zuhur eder. Kıssamız haddi aştığından hissemize dert düştü. Dünyanın dermanı hüzündür, ahirette ise ne hüzün vardır, ne de kıssa... Şüphesiz biliyoruz, bundan sonra mutlu olacağız. 
Burada çektiğimiz her sıkıntı, gördüğümüz her dert ve keder için orada sevinç bulacağız. Gel, çabuk koşalım oraya! 
Bulunduğumuz yerin ötesinde hiç bilmediğimiz bir bela var. 


Ey derviş! Gönlün niçin mutsuz, oysa önünde pek çok sevinç var! Öbür dünyanın nakdi lezzettir, muhakkak bütün lezzetler oradadır. Oradan bir zerre nasip olursa sana, başka bir zerrenin şevkiyle yanarsın. Ebedi dünya çok hoş bir âlemdir, bütün bu cihan ondan bir nişandır. Bütün peygamberlerin yeri orasıdır; gönül, din, ruh ve cana can katan oradadır. Bütün mana ehli oradadır; bütün hüriler o mecliste nedimdirler. Sana orası gerekse, benden işittin. 
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Ölmeden önce ölürsen, oraya varırsın. Burada benliğini öldürürsen, o halkanın kapısına tutunabilirsin. 


33. Kıssa: Kafesten Kurtulan Papağan 


Hintli bir hekim Çin diyarına gidip Türkistan şahının kasrına vardı. Orada, yanında demir kafeste bulunan bir papağanla oturan sultanı gördü. Papağan Hintli hekimi karşısında görünce şeker gibi sözlerle konuşmaya başladı: 


“Ey mahir hekiml Yolun bir gün Hindistan”a düşerse Allah aşkına dostlarıma selamımı ilet, mümkünse onlardan bana haber getir. Onlara de ki: 


“Sizlerden ayrı düşen, dostlarının gözünden ırak kalan, kafes zindanında yas tutuyor. Hem ne derdi var, ne de derdini dinleyen... Sizlere kavuşmak için ne yapsın, bunun çaresi nedir, bu sırrı açtım size”” 


Sonunda hekim Hindistan”a varıp o maşuk papağanların yanına gitti. Karşısında gönlü canlı, daldan dala uçuşan binlerce papağan buldu. Her birinin gagasında şeker vardı, hem işteydiler, hem de bütün işlerden sıyrılmışlardı. 
Felek onların kanatlarının yansımasıyla parlıyordu, sinek onların ışığıyla bir Hüma olmuştu. Hintli hekim papağanın sırrını onlara iletti, onun çektiği derdi, kederi anlattı. Güzel papağanlar bu sözleri işitince, hep birden ağaçlardan düştüler. Öyle bir düştüler ki sanki canları vücutlarından çıktı. 
Hekim onların bu ölüm halinden şaşkına döndü ve söylediklerine pişman oldu. 


Bir zaman sonra hekimin yolu yine Çin diyarına düştü. O papağanın yanına gitti ve olup biteni anlatıp, “Dostların senin üzüntüne dayanamadı, hepsi de toprağa düşüp can verdi!” 
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dedi. Papağan bu sözü duyunca, canına ateş düşmüş gibi, ruhu bedeninden ayrılmış gibi bir anda kafeste çırpınmaya başladı. Derken biri geldi ve hilesini anlayıp ayağından tuttuğu gibi onu külhana fırlattı. O güzel papağan külhana düşünce, ateş gibi uçup yükseldi oradan, gidip sahibinin kasrının damına kondu ve Hintli hekime şunları söyledi: 


“Ey mahir zat! O azizler bana yol gösterip, “Yaprak gibi toprağa düşl Kurtuluş arıyorsan eğer, bizim gibi yap, kendini bırakl Ölmeden önce öl ki selamet bul, kimse ölü ile yakınlık kurmaz! Kendi varlığından elini yıkarsan, tüm tuzaklardan kurtulursun!’ dediler. Ben o dostların söylediklerini yaptım ve şimdi de onların yanına gidiyoruml Hepsi de yolumu gözler, benim gibi elinden bir iş gelmeyen burada ne yapar artık!” 


Hisse: 


Öldüğün vakit hemcinslerine kavuşursun, yüce halvet yurdunda huzura erersin. Ölünce ebedi hayat bulursun, Hakk”ın cavid kulu olursun. Ne yapacaksın? Külhan senin yerin değil, üzerinde topraktan aba yok kil 


Aziziml Sır arıyorsan eğer, gayret etl Kendinde kendi sırrını arıyorsan, bunca perdeden kendini çıkar, fıtratını ortaya koyl Uyku hali yamacına varınca, niçin seni sırlardan mahrum eder? Gaflette iken kendini bilmezsin, bu halde iken manalara ulaşabilir misin? Uykuya çok meylediyorsun, çünkü senin nazarında su ile ateş bir kefedel Uykudayken beş duyunun yolu kapanır, mest olmuş canın neden o zaman zevki yoktur? Eğer, canım şevkten uzak düştüğü için zevksiz kaldı, dersen, niçin riyazet anında uyanık olan canın seni bir anda zevklendirir? 
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Ey sırların talibil Maksat, kendini bir daha uyur halde bulmamandır. Uyuduğunda denize bir damla bırakırsın, kendinde olarak ya da olmayarak kaybolursun. Uyanıkken kendinden uzaklaşırsan, uyuduğunda kendinde olmadan nur olursun. Gönlün âgâhlıkta kendinde bir işaret buldu, zira uyanıklık, agahlıkla elde edilebilir. Yoksa bu denizde alaca renkli çiğ tanesi, süt ve yağ gibidir. Süt, suyla güzel karışır, fakat yağ ayrılıp başka tarafa geçer. Ey fuzuli kimsel Burada sakın hulüle inanma, Hak'ta fenâ olan er, hulüle asla inanmaz! 


34. Kıssa: Fenâ Makamı 


O Bistam topraklarının burcunda doğan İslâm güneşi Bâyezid-i Bistâmi'ye [kuddise sırruhül, “Ey dergahın has eri! 
Bir kul bu yolda Hakk'a ne zaman erer?” diye sordular. 
Şöyle cevap verdi: 


“Hiç Allah'a ermek diye bir şey olur mu? Burada bir kimsenin aşikâr olmasına şaşılır!” 


Bâyezid'e, “Ey nurların güneşi! Bu denizde daha ilginç ne var?” diye sordular. Şöyle dedi: 


“Benim nezdimde daha ilginç olan bu denizde herkesin bir nişanının olmasıdır. Bir şebnemi denizden ayrı bulursun, bundan daha ilginç bir sırrı nerede görürsün? Bu huzurda üç damla ile iki zan vardır, her damlanın da ayrı bir denizi... Biri; kötü niyete karşılık cehennem, diğeri; iyi niyete karşılık cennettir. Üçüncü damla sırlar denizindedir, orada can ile cisim uyanık değildir. Benliğinden sıyrıl; zira, “Nefsini bırak!” hükmü oradadır.” 
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Hisse: 


Bu uzun yolda bir nakdin olmalı, ruhunda tat, gözünde nur bulunmalıdır. Eğer o liyakate sahip olursan, burada o cihana yol bulursun. Burada yoldaşın huzur olursa, gönlün o dergaha layık olur. Aşk aleminde salınarak yürürsen, aşkın sağlam esaslarına sahip olursun. Ansızın bir soğuk ya da sıcak bastırırsa yolda, aşk sana hemdem ve yoldaş oldukça bunların tesiri dokunmaz sana. 


Düşün! Hakk'a yönelmek istiyorsun, fakat her saat perişanlığa ve tefrikaya düşüyorsun. Sana hayat suyu verdiler ancak sen sığır çobanlığı yapıyorsun. O halde köyde başıboş gezen sığırları topla, belki işin yoluna girer! Eğer köye doğru ilerliyorsan, oranın büyüğünden niçin habersiz olursun? Dostum! Bugün kendini topla ki yarın içine ateş düşmesin! Toprağın altında gönlünü kan doldurunca, bir dostun olmazsa ne yapacaksın orada? 


Mahrum kalmamak için dağılma! Yalnız kalmamak için huzur ara! Bilmem huzurlu gönül selâmet bulurken, perişan kalp nasıl bunu elde eder? Hakk'ı o derece zikretmelisin ki, O'nun zikriyle fenâfillaha ermelisin. Kalbin Allah'ı çokça zikrederse, dilin ahiret yurdunda ruhuna yoldaş olur. 
Hakk'ı çokça zikret, O'nda fenâ bul, nitekim cihanın zâkir 


erleri O'nu böyle zikrettiler. 


35. Kıssa: Kaybolan Kaybettiğini Bulamaz! 


Tarikat sultanı, din komutanı, hakikat şahının sözünü dinle! Her cüzde binlerce kül vardır, külde Hakk'ın mahbu- bu mutlak mâşuk vardır. Şaşılacak şey hidayet burcundan parlayan bu vilayetin güneşidir. Sözün Süleymanı Ebü Said Ebü”l-Hayr [kuddise sıruhü) Mantıku”t-Tayr”da şöyle dedi: 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“Her işimde, halimde yıllarca o nişanı arayıp durdum. 
Aradığımı gördüğüm vakit kayboldum, denize karışmış bir damla gibi oldum. Şimdi sırlar perdesinde kaybolmuş haldeyim, kaybolan biri kaybettiğini bulamazl” 


Hisse: 


Kaybolduysan kaybettiğini nasıl bulursun? Yol, perde ardına geçtiyse nasıl bulursun? Kimse bu yola ayak basmadı, zira kimsede istenen yola adım atacak ayak yokl Hangi salik, hangi yol? Bunun misalini benden istel Sağlam bir yaydan fırlayan ok hedefe doğruca ulaşır. Huzura farkında olmadan varan kimse, bu yolda ok gibi düz gider. 


Sen daima Hakk”ın huzurunda olmaya gayret et, huzurda bulunduğun bir ânı iki dünyaya da satma! O heybeti, izzeti tefekkür et, böylece benliğini ortadan kaldırabilirsin. 
Öyle bir tefekkür et ki bunda aklını ve temyiz gücünü kullan! 


Ey dost! Bu dergâhta ne düşünüyorsun? Dünyanın özü ile kabuğu arasında fark yoktur. Öz ile kabuk bir yerden geldiğine göre niçin biri oraya aitti, biri buraya? Şunu iyi bill Öz ile kabuk birdir, fakat senin gözünde gizlidir. Can gözün tevhid nuruyla açılırsa, cezbeli hitaplar dökülür dilinden. Sır perdesi aralanınca gözünden, artık gönlünde şüpheye yer kalır mı? Her baktığı yerde Hakk”ın tecellisini görecek o keskin göz kimde vardır? Sen kendini bilmiyorsan şüphelerini senin gönlünden atmak için benim elimden ne gelir! Sana yüz yıllık ömür biçilse bile yine de kendini görmezsin, bilmezsin! 
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36. Kıssa: Gizli Olan Benliğindir 
İyiyi, kötüyü görmüş o tecrübe sahibi er şöyle dedi: 


“Yaratan her neyi var etmişse, önde, arkada, yukarıda, aşağıda, yıldızlar, felek, güneş, ay, deniz, kara, dağ, saman, levh, kalem, arş, kürsi, ruhani, kerrübi, insan, mey, bal, cennet, hüri, ay, balık, ateş, nur, doğu, batı, bu ikisi arasındakiler, “Ol” emriyle var olan her şey, iki dünyadaki sırlar, gizli ve açık lezzetler, iki âlemdeki her zerre, yedi denizdeki her damla bunların hepsini sana güneş gibi açıkça gösterir. Sen bunların hepsinden haberdarsın fakat bir tüy bile sana senden görünmez, senin senliğin senden gizli kalmalıdır!” 


Hisse: 


Gözün kendi yüzünü görürse, kendine olan aşkından feryat edersin. Eğer bir koku gerekiyorsa sana, riyazet çek ki âlem seninle dolmuştur. Niçin böyle hatalara düştün, kulluktan uzak kalmanın sebebi nedir? Yokluğu gördün, bakışlarını çevirdin; kendi varlığını yokluk zannettin. 


37. Kıssa: Papağan ve Ayna 


İşittim ki bir papağanın karşısına ayna koyarlar, o da aynaya bakıp karşısında kendi gibi papağan görürmüş. 
Sesi güzel, hoş sohbet bir adam aynanın arkasından konuşmaya başlar, o güzel papağan da sesin aynadaki papağandan geldiğini zannedermiş. Bir söz duyunca sevinir, böylece konuşmayı öğrenirmiş. 
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Ten de gizli bir aynadır, hiçlik ayna için aynalıktır. Eksik, tam her ne varsa, bu aynada onun aksi, hayali vardır. Sen ancak suretin yansımasını görürsün, hep bu yansımalar ile oturup kalkarsın. Her sesin, her işin aslından haberdar olan akisten geldiğini zannedersin. Bütün varlıkları kendinden habersiz bil, her şeyin birbirine sırlarla bağlı olduğu- nun farkında ol. 


Sen ayna karşısına oturunca aynayı görmez, yüz görürsün. Varlık zerre kadar ortaya çıksaydı, iki cihanda perişan olurdu. Varlık ateşe, dünya ise eğirilmiş yüne benzer. 
Hiç yün ile ateş bir arada olur mu? İki cihanda olan her şey bir akistir, sen bu aksi görürsün. Akisten başka bir şey değerse gözüne, Hallâc-ı Mansür gibi içine ateş düşer de zan pamuğunu kulağından çıkarır, meyhane küpü gibi kaynamaya başlarsın. İplik gibi baştanbaşa yanarsın, Âdem gibi pamuğu, iği terkedersin. 


Siyah saçların pamuk gibi olunca külahında ne baş kalır ne pamuk... Sen bir pamuk tohumu bile etmezsin! 
Hallâclık, terzilik nerede sen nerede! Ey gafil! Sakın sözlerime bakıp da hulüle kapılma! Hulül ve ittihad haramdır! 
Burada istiğrak vardır! Parlak güneşin olduğu yerde kandil varlık ile yokluk arasında esirdir. 


Sen Cenâb-ı Hakk'ı ne şekilde vasfetmeye çalışırsan tavsifte aciz kalırsın! Sen marifete er, O'nu O'nunla tanı, mana isteyen canın yolu işte budur! 


38. Kıssa: Güneşi Mumla Gördüğünü Sanan... 


Vaktiyle ahmak bir adam elinde mumla evinden çıkıp, gökyüzünde parlayan güneşi gördü. Öyle cahildi ki elindeki mum olmazsa güneşi görmenin mümkün olmayacağını zannetti. 


Hisse: 


Marifete er de fenâfillaha kavuş, fenâda bekâyı bul! 
Fâni olursan bekâbillan mertebesine yükselirsin; benliğinden kurtulursan, varlığının sırrına erersin! 


39. Kıssa: Şu Dünyayı Bir Beden Bil 


Mihne şeyhi (Ebü Said-i Ebü”l-Hayr) (kuddise sırruhü) bir gün şöyle dedi: 


“Aç gözünü ve şu dünyayı bir beden bil! Bâyezid'e bak; o hem yerde ve gökte Hakk'ın zikrinde, hem de sırrıyla ortadan kayıp! 


Hisse: 


Ne diyeyim, ne anlatayım! Buraya nasıl düştüm? Canımı ateş dalgasına attım. Ne vakte dek oraya buraya savrulacağım? Kendimde zerre kadar bir şey bulmuyorum! 
Bu zorlu, ve tehlikeli yolda çok yürüdüm ancak bir avuç toprak dışında insan görmedim. Bir avuç toprak, içinde hava... Teni tılsım, canı hazine... 


40. Kıssa: Güzelliğin Ardında... 


Seramik bir kabı güzelce süsleyip ipek ve atlasla sararlar. Bunu nazarlık olarak kullanırlar. Çünkü nazarlık kötü bakışa engel olur. Bir kimse bunu uzaktan görünce süslenmiş bir gelin sanır. İnsanlar onun kapı ve bacaya asılan bir şey olduğunu görünce bir vakit sonra alıp aşağıya atarlar. 
Nazarlık yere düşünce artık kırık birkaç parça seramikten 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başka bir şey kalamaz karşında. Onun yüzeyi ancak bir nakıştır, içinde bulduğun da yalnızca hava... 


Hisse: 


Efendil Sen bugün bir nazarlıksın, tıpkı onun gibi güzel bir surete sahipsin. Ey yolcul Sabretmelisin, zira seni ansızın bu yola atıverirler. Her ne kadar yerin toprağın altı olsa da temiz canın, temiz bir yerden gelir. 


Yazık! Cevherin nakkaş levhasında ama tabiat pasıyla rengini kaybetmiş. Senin cevherini melek görse yeniden secde eder sana! Meleklerin secde ettiği senin cevherin değil miydi? Sen halife çocuğusun, külhanı bırak! Gülistana git, dilencilik ahlâkını terket! Padişahsan, padişahlar gibi davran, Âdem'in aleyhisselam) cennetten çıkarılmasına sebep olan şeyi her an aklında tut! Mısır padişahlığı senin için, sen Yusuf gibisin, niçin kuyunun dibindesin? Takva tahtında Hz. Süleyman [aleyhisselâm] olduğu için şeytanlara bile hükmetti, senin tahtında ise şeytan olduğu için kendi mülkünde fermanın geçmiyor! Yine o yüzüğü elde edersen, cinleri emrine bağlarsın. Sen bu yolda başından sonuna şahsın, fakat zan perdesinde şaşı olmuşsun. 


41. Kıssa: Şaşı Çırak 


Vaktiyle bir ustanın şaşı bir çırağı vardı. Bir gün onu çağırıp, “Filanca yere var, orada içi yağ dolu bir küp göreceksin. Hemen onu alıp buraya getir” diyerek gönderdi. Çırak yola koyuldu ve kendisine tarif edilen yere vardı. Küpü görünce şaşırdı ve ustasının yanına dönüp, “Orada iki küp gördüm, hangisini getireyim?” diye sordu. Usta bu soruya kızıp şaşı çırağı azarladı ve, “Bir işi beceremedin! Birini kır, 


118 ° ESRARNAME 


diğerini getir!” diye söylendi. Çırak gördüğünden emindi, fakat küplerin birini kırınca diğerini de yerinde bulamadı. 


Hisse: 


İyi düşün! Hiçliğinden başka bir şey görüyorsan eğer, sen de şaşı olmuşsun! Gördüklerini kavrayamıyorsun, hataya düşmüşsün, farkında değilsin! 


42. Kıssa: Zübde-i Âlem Sensin 


2. 


Vaktiyle bir kimse, Bâyezid-i Bistâmi'ye (kuddise sırruhü) gelerek, “Gizli ve âşikâr olan her şey; arş, sema, iki cihan, bunlar nedir?” diye sordu. Bâyezid şöyle cevap verdi: 


“Ben ölünce bunların hepsi benim özümde olur. Şu tabiatım dağılınca hem bu âlem, hem de diğer âlem dağılır. Sen kalmazsan eğer, hiçbir şey kalmaz. Çünkü sen hem bu cihanın hem de öbür âlemin gözbebeğisin. Bu âlem yaratıldığından beri Âdem'in [aleyhisselâm] bedeni de şekillendi. Esasen öylesine şaşılacak bir halin var ki senin! Bir çul ile atlas birbirine eklenmiş. Pergel gibi yüz asır dönsen de vuslat yerin belirmez. Gökyüzünde, yeryüzünde olsan da sana gösterilenden başkasını göremezsin. Cevherinde bir göz açılsa, evvela iki âlemi sana saçarlar. O gözün açılınca iki âlem de sende kaybolur, sen ise kendinde... Bilmiyorsan eğer, söyleyeyim sana! O cevher sensin! Zübde-i âlem sensin, sen! 


43. Kıssa: Mana Gözüne Sahip Olmak 


Hz. Davud Jaleyhisselâm| izzet ve celâl sahibi Allah'a, “İnsanların yaratılışındaki hikmet nedir?” diye sordu. “Gizli hazineyi tanımaları içindir” diye cevap aldı. 


əə ESRAR AME 12 


Hisse: 


Bir hazineyi tanıyabilmek için başını bin zahmetle külhana sokarsın. Gönül gözün aydın olsaydı, o basiret sana yakışırdı. Baş gözünle bir kazancın olmaz, sana gereken kalp gözünün nurudur! Hz. İsa'da da aleyhisselam) baş gözü vardı, eşekte de... Fakat Hz. İsa gönül gözüne sahipti. 
Eğer sende bir gönül gözü olsaydı, bu yoldaki hayretliklerin farkında olurdun! Her an Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda bulunursan, secde eder, kulluk hilatini giyersin. 


Ezelde verdiğin sözü hatırlıyorsan, niçin o huzurdan uzak durursun? Manada can doğanını iyi yetiştir, onu padişahın eline yaklaşmaya layık kıl. Doğan davulundan ses gelince, o doğan şevkle uçmaya başlar. Gönlünü yitirip bitap düşünce, her an sultanın kolunda oturur. Doğanın başına külah geçirildiği sürece, padişahın koluna konmaya layık olur mu hiç? Yolu öğrenip de gözleri açılınca, gönlü padişahın elinde hayat bulur yeniden. İzzet gören doğan, bundan önce niçin mahrum kaldığını iyi bilir! Senin doğanın burada mahrum kalırsa, sultan onu huzuruna çağırır mı? Doğanını izzetle yetiştirdiysen, onu sultana ikramla verirsin. Böyle yapmazsan eğer sultan sana gereken cevabı verir, o vakit çok sıkıntı çekersin! 


44. Kıssa: Doğan Kuşu ile Padişah 


Vaktiyle bir padişahın beyaz bir doğanı vardı. Bir gün havalanıp doğruca yaşlı bir kadının evine vardı. Yaşlı kadın onu görünce gidip kucakladı. Ayağında bir bağ vardı doğanın. Hemen gidip önüne yem koydu, suyunu verip bir avuç arpa serpti önüne. Doğan evvelce yemeğini padişahın elinden yerdi. Kadın doğanın pençelerinin sivrili- 


120 ev ESRARNAME 


ğini gördü. Yemleri nasıl topladığını izledi. Yemleri kolayca yemesi için pençelerini törpüledi. Doğan verilen yemleri yedi ama yüz elemle çırpınmaya başladı. Bunu gören yaşlı kadın hemen onun kanatlarını kesti, tüylerini yoldu. Böylece doğanın bir müddet daha yanında kalmasını sağladı. 
Neden sonra padişahın askerleri dört bir yandan yetiştiler. 
Doğanı o halde gördüklerinde o kadının doğana ettiklerini, doğanın perişan halini padişaha anlattılar. Bunları işiten 


padişah şöyle dedi: 
“Ben böyle birine ne diyeyim bilmem kil Bir kötülük 


ancak bu kadar yapılır!” 


Hisse: 

Ey bin türlü nazla derin uykuda yatanl Senin doğanın yaşlı kadının eline esir düştül Ben sabırlıyım, bu doğan yüz türlü gayretle şahın huzuruna ulaşır! Şahın huzurunda ne diyeceksin, bilmem! Şimdi uykudasın, yarın uyanınca ne ya- 


pacaksın! 


ON İKİNCİ MAKALE 
ARADIĞINI BİLMEK HAKKINDA 


Ey gafil! Ey dünya için dinini berhava eden! Sana felekle mücadele etmeni kim söyledi? Ne vakte dek halkın içinde meşhur olmaya çalışacaksın? Öyle boş düşüncelerdesin ki tabiatına zarar verdin! Teslimiyetle tabiatını kurban et, bu sözüme kulak ver! Mananın elifbasını baştan öğren, gönül mumunu şeriat nuruyla yak! Gece renkli tavanı gece yarısı yak da şu daracık güvercin yuvasından dışarı uç! Boğazına gaybın şerbeti değerse eğer, halk içinde meşhurluğun kalmaz. 


Sana dünya malıyla din mi gerek? Sana lazım olan o mu, bu mu? Din arıyorsun fakat gönlün dünya lezzetleriyle mest olmuş! Sana bu ikisi birlikte verilmez, bunu bilmez misin? Gönlün ikiyüzlü olmuş, kibir ile zan dağının altında kalmışsın! Bir yüzünü dünyaya, diğer yüzünü dine çevirmişsin! Bu ikiyüzlülüğü terket! Bir olan Allah için, bir yüz gerek! İkiyüzlü olmak gönlüne zarar verir, insanların en kötüsü ikiyüzlülerdir. 
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45. Kıssa: İstikameti Bilmek 


Vaktiyle bir mecnun sokakta dikilmiş duruyordu. Kalabalık insan güruhlarının sağa sola doğru koşuşturduklarını gördü. Derken ansızın feryada başladı: 


“Bir yöne, bir yola gitmek gerek! Her yöne koşuşturmak olur mu? Yüz yöne gitmekle bir yere varılmaz!” 


Hisse: 


Ey miskin! Bir gönlün var, yüz de yârin! Bir gönülle yüz işi nasıl yaparsın? Bir kalpte yüz türlü iş olursa, sevgilinin aşkında yüz gönüllü ol! 


46. Kıssa: Sultan Mahmud ile Mecnun 


Vaktiyle bir mecnun Sultan Mahmud'un huzuruna varıp, “Ayaz'a muhabbetim var!” dedi. Sultan, “Ey sefil! Bir lokma uğruna ne hallere düşmüşsün! Tüm cihan emrimin altında, yeryüzü mülküm olmuş! Üç yüz bin askerim var; silahım, atım, sayısız hazinem... Bağlı halde dört yüz filim var, nedimlerim, maharetli hekimlerim... Ben bütün bunlarla seviyorum onu. Hep özüm var, ben senin gibi kabuk değilim! Böyle bir mülke ve saadete sahipken, senin neyin var, söyle!” diye karşılık verdi. Meczup bu sözleri işitince gülmeye başlayıp şunları söyledi: 


“Güneş balçıkla sıvanmaz! Ey gafil! Sen bu yolda eğrisin, ben ise doğruyum! Şimdi bir deliden doğruları işit! Ben çok açım, sen ise ekmeğe doymuşsun. Şüphesiz bana deli dersin, biliyorum! Fakat şimdi şu aşkımın ateşi bir kerecik “ah” ile tüm mülkünü yakar kavurur! Senin aşkın benimkiyle baş edemez! Sen âşık değil, cihan fâtihisin! Gönlünde yüz 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şeye birden aşk var; âşık sayılmazsın sen! Benim gönlümde ise dünya derdi yok, tüm kalbimi ona verdim!” 


Hisse: 
Yaşlı bir Hindli güzel bir misal getirmiştir: 


Hem o, hem bu ikisi bir arada olmazl O eşek satıcısı gibi bir eşeğe binmişsin, diğer eşeğin ipini de eline bağlamışsın. Seni iki eşeğe gönül vermiş görüyorum. Peki, ikisioni birden kaybetmekten korkun yok mu? 


Sana bu yolu yüz türlü açıkladım, fakat canının bunların birinden bile haberi yok! Gönlün bu kadar sözden birini dinleseydi eğer, bunca söze gerek kalmazdı! Bozuk işler hep ölü kalplerden ileri geliyor, nefsin arzuları gönülleri yoldan çıkarıyor. Hepsi de akılda kalması için bir tırnak üzerine yazılabilir, ancak bundan geçmek kolay değildir. 
Sırlarımıza bak! Sır bilen nerede; canı gören, bilen nerede? 


Bütün canlar azamet sahibine fedadır! Boş işlerle meşgul olan, bu sırlardan ancak bir esinti alır. Bu sözleri hep saçma bulur kendince, zira körün gözünde görmek kuvveti bulunmaz! Yarasanın bir şeyi arayacak gücü yoktur. İşte feleğin böyle işleri vardır, perde ardında pek çok acayiplikler bulunur. Bunların perde ardında olmasına şaşmamak gerek, bu acayip işler sayılamayacak kadar çoktur. 
Perde ardında sayısız sır vardır, o sırların birini bile açığa vurmaz, gizler. Ben bu sırrı çok araştırdım, bir ömür aradım ancak ulaşamadım. Meşhur, akıllı kimselerin huzurunda bu konuyu çok düşündük, fakat ne o sır yüzünü gösterdi, ne de bir tüy kadar maksat göründül Bu sır burada söylenemez, sırlar incisi burada delinemez! 


124 e ESRARNAME 


47. Kıssa: Sırrı Akıl Yoluyla Aramak 


Bir hizmetkâr elinde üzeri örtüyle kapatılmış tabakla sessiz sedasız bir yere gidiyordu. Yolda onu gören biri, “Doğru söyle, elindeki bu tabakta ne taşıyorsun?” diye sordu. Bunun üzerine hizmetkâr, “Ey aylak! Boş konuşuyorsun! Sence bu tabak niçin örtüyle kapatılmıştır? Sen bu sırrı akıl yoluyla arasaydın, şu örtü açılır, sen de aradığını bulabilirdin!” dedi. 


Hisse: 


Şu yaşlı feleğin yedi perde ardında neler yaptığını kim bilir? Gökyüzü acayip işlerle doludur, onun her dönüşünde ayrı şey vardır. Dört unsurlu yer ile yedi kat göğün önünde karşı duracak bir kol kimde var? Felek türlü işler çıkarır karşına, onun işi hep böyle göz boyamaktır. İçinde tuttuğu o pergel ile serkeşlikte rehber olmuştur. Şu feleğin dönüşü nasıldır, kim bilir? Her devrinin altında hangi gizli incitmeler, eziyetler vardır? Bu gül bahçesinin gülleri yıldızlardır, bizim nasibimize düşen de işsizler gibi onları seyretmektir. Feleğin dönüş dışında başka işlerinin de olduğunu mahir olanlar bilir. O çok aradı, dolandı, ancak kaybettiğini bulamadı! 


48. Kıssa: Aldatırken Aldanmak 


Vaktiyle adamın biri bir bilgeye sahte para verdi. Bilge, o adama şöyle dedi: 


“Seni öyle bir tuzağa düşürürüm ki etrafımda dört dönersin!” 


—— — ESRARNAME » 125 


Hisse: 


Ne büyük bir heybet! Felek bir iz gördü, bir sıçrayışla bu kadar dolanıp durdu. Yüz asır daha böyle hızla dönse, dumandan olduğu için dumanda dönüp durur. Dünyanın yükseği ve alçağı olsa da bunlar ya koyu topraktır ya da mor dumandır. Felek yavaş da dönse hızlı da dönse bu toprak ile duman arasındadır. Böyle kuvvetle dönen felek, niçin bir avuç toprak uğruna çabalasın dursun? Dostum! 
Böyle güçlü bir cisim bir avuç deri ve damar için dönmez! 
Böyle bir deniz bize karşı çaresiz olmaz ve bir şebnem tanesi uğruna asla hareket etmez. O munis kasap sinek zannedip de dükkânın kapısını açar. Ne diyeyim bir dane için değirmen döndüren Hakk'ın işlerine şaşılmaz! 


Felek temiz can için döner, bu dönüş su ve toprak için değildir! Bu yola Hak erleri gibi adım at! Dönüp duran şu felek o zaman hizmetkârın olur işte! Âlemlerin Rabbi seni birkaç günlüğüne şu dünya zindanına hapsetti. Bir gün bu geçici zindandan çıkınca o gül bahçesinin kıymetini iyi bileceksin! Canların cevher olduğu o maden yüzünden felek uzunca zamandır onun kapısında topraktır. Felek o madenin yanında bir ferdir, maviliği de onun yüzündendir. Sen cevheri anlamak için çırpınıyorsun, bu halde o madeni nasıl anlayacaksın? Gökyüzünde pek çok yıldız var, dünyadan da yüzlerce kat büyükler. Nice otuz bin yıl geçtikten sonra her biri hareket ettiği noktaya gelir. Gökyüzünden bir taş atarsan aşağıya, beş yüz yıl sonra toprağa düşer. Yeryüzü bu dokuz mine tavanın yanında deniz üzerinde yüzen haşhaş gibidir. 
Bir bak, sen bu haşhaştan ne kadarsın; bıyığına bakıp gül- sen yeridir! Bir haşhaş gibi nazla örülüsün, bu haşhaşı bir daha nasıl bulacaksın? Senin haşhaştan ne vakit haberin 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olur? Onun hakkında otuz soru sorarsın! Yıldızlarla dolu dokuz katlı bu felekten sana ancak birazcık seyir düşer. 


49. Kıssa: Dervişin Yıldızları Seyri 


Vaktiyle bir derviş ilâhi tecelli incileriyle dolu denize bakıyordu. Parıltılarıyla gecenin gündüze döndüğü inci gibi yıldızlar gördü. Sanki yıldızlar durmuş da insanlara şöyle 


sesleniyorlardı: 


“Ey gafiller, uyanın! Bu dergahta bir gece olsun uyanık kalın! Bu kadar uykuya düşkün olmanızın sebebi nedir? Kıyamete dek uyuyacak mısınız?” 


Böyle bir tefekkürle âşık dervişin yanağı inci saçan gözleriyle yıldızlarla doldu. Feleğin tavrı hoşuna gitti, bülbül gibi dile gelip konuşmaya başladı: 


“Allahım! Zindanının tavanı Çin nakkaşlarının otağı gibi böyle güzelse, bilmem ki bahçenin göğü nasıldır; zira senin zindanın bile bahçedir.” 


Hisse: 


Yıldızlar bu zindanın tavanında insanların ömürlerini açıkça çalarlar. Bu zindanda verecek bir canımız olduğundan zindanın üzerinde hırsızımız var. Ben uzun zamandır zincirdeyim, felek meydanının sihrini biliyorum. Bu yedi katlı göğün yıldızları, kükreyip çocukları ağlattı. Altın yıldızlı bu ceviz bu kümbette seyre doymadı. Bizi bu yolda çocuk biliyorlar, boş yere kürek çekiyorlar. Söylesene feleğin oyun perdesi ne zamana kadar her gece başka bir oyun sergileyecek? Ay bazan incelir, bazan tepsi gibi olur; bazan kalkan, bazan orak olur. Bazan başak burcunda 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gümüş orak olur, bazan boğa burcunda altın değirmen... 
Feleğin bu zorlu padişahlarının toprakta niçin saygıyla durduklarını bilen var mı? Binlerce altın boncuğun niçin dokuz hokkanın içinde dolandığını kim bilir? Bu denizde niçin dalgıç oldular, sema yok ki niçin rakkas oldular? Ne dönmeyi bırakırlar, ne de savaş meydanından çıkarlar. Ne zamana dek hokkabaz gibi oynayacaklar, bu dokuz hokkada birbirlerine ne kadar daha saldıracaklar? Binlerce kez dönüp durdular, ne fazlalaştılar, ne de eksildiler. Bu zor bir yol, şaşırtıcı bir şeyl Bunu düşünmekten gönlüme kan doldu, fakat onlardan biri bile vazgeçmedi. Acaba maksatlarına ne vakit erecekler? Şevkli bir gönülle acizce dönerler, dönmekten asla vazgeçmezler. Başlarını sessizce yola koymuşlar, dilleri lal olmuş, menzile koyulmuşlar. Bunların hepsi epsi de cübbeli süfilere benzer, kendilerinden haberleri yok, öylece susup dururlar. Bu dönüşte ne sarhoşturlar, ne de ayık... Bu hal ile ne uykudadırlar ne de uyanık... 
Gece gündüz arayıştadırlar, mahşere dek canla başla aramaya devam ederler. Sen gece tatlı uykundayken, onlar maksatlarının peşinde dergâhın toprağını öperler. 


Gönlüm! Basiretle bak! Bu düşmanlığın ne zamana dek sürecek? Ne dersin, bu altın putlar böyle döne döne neyi ararlar? Git, gözünü putların yüzünden çevir. Baş aşağı getir putların başını! İbrahim [aleyhisselâm] gibi putları yere çal ve, “Batanları sevmem...” (En'âm 6/76) nefesini üfle! 
Senin yaratılışla bir işin yok, bütün âleme yük oluyorsun! 
Hakk'ın hikmetiyle işin olmuyor, oysa darağacının altında olsan da sırrı âşikâr etmemelisin! Yüz yıl düşünsen de kuru ot ile orman yeli olursun. Maksat bir kimse için mümkün olsaydı, cahillikle yoldan uzak düşerdi. Araştırmayı bir kenara bırakır, hiçbir işte revnak kalmazdı. Sırları kıl ucu 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kadar bilmiyorsun! Niçin cahillikle bu işin peşinde koşuyorsun? Susmak ve sabır senin yolundur, bundan iyi bir yol bulamazsın! Bu mananın sırrına karşı cüret gösterme, erkek aslan olsan bile, karıncaya dönersin! 


Biliyorum pek çok sıkıntı içindesin, ellerin titriyor; bu halinle cıva mı tutacaksın? Sen satrançta hiç kazanmadın. 
Satranç oyununda pratik yapmadın. Satranç oynamayı bilmediğinden bir iki hamlede aciz kalırsın. Kalelerin niçin gittiğini, şahın neden her yönden avare kaldığını ne bilirsin? Bir yanda at görürsün, çevirmiş yüzünü; bir yanda filin başa çıktığını. Piyonu kenarda görünce vezirin ata binip seni aldığını anlarsın. Satranç tahtası bir arşın uzunluğun- da değil, sen onda bile yüz sıkıntıyla aciz kaldın! Gözüne küçük görünen bu tahtada neyi kazanacağını bilmiyorsun. 
Böyle ters çevrilmiş bir deniz tahtasında onun ne oyunları olduğunu ne bileceksin? Ne geri gidebilirsin, ne de ileriyi görebilirsin, bu halinle yüz hamleyi nasıl öngörebilirsin? 


Satranç oyununu bilmeyince feleğin oyunu karşısında kuşkusuz kalakalırsın. Bir yönde kehkeşanın sarı harmanı, bir yönde gökyüzünün altın tanesi... İki kuş yem peşinde çırpınıyor, sayıları altı olan kuş sürüsünden biri uçuyor. Başaktan harmana buğday gelmiş, iki çiftçi boğaları harmana çekmiş. Bir terazi buğdayı yüklenmiş, hiç arpa tartmamış. 
Denize pençesinden bir kova atmış da oradan balık ile yengeç çıkarmış. Koç oğlakla otlağa gitmiş; bir aslan tilki avına gelmiş. Yay, aslan sırtında çiftçilik yapmış, koç ise iki ayağını akrebin sırtına koymuş. 

Çiftçilik yapmadan, saban sürmeden git haline razı 


ol ve buralarda dolanma. Koç canını ve gönlünü çok defa kebap eyledi, bu haliyle böyle kebapları çok pişirdi. Boğa 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öfkeyle seni boynuzlayınca niçin boğanın oyununa geleceksin? İkizler yıldızını yendin diye her istediğin olacak sanma! Sen yengecin pençesi altındasın, bu sebepten her an eğri büğrü gidiyorsun. Şimdi aslanın ağzında esirken, aslanı yakalayacağını nerden çıkarıyorsun? Dert çekmeden başaktan bir tane göremezsin. Başak toplamazsan, bir arpa bile alamazsın. 


Terazide kol kuvvetinin ne anlamı var? O seni tandırdan alıp teraziye çekti. Kendisi akrepleri diri diri gömmüşken akrep hakkında iyi zanda bulunulur mu hiç? Yay kirişi gerip ok atmaya hazırlanınca canın muhakkak ansızın tehlikeye düşer. Senin gözün keçi oyunuyla hayrettedir, fakat bu keçi ağıldakileri tehlikeye atıyor. Kova sana, “kovaya gir, aya çık” dedi de kova gibi bu iple kuyu dibine indin. 


Sen hokkabazın leğenindeki balık olduğun için leğe- ne düşmüş karınca gibi esirsin! Feleğin ilginç oyunlarını ne bilirsin? Git, şaşkınlığını parmak ısırarak göster. Bu süslü tahtanın kenarına çekil! Niçin kıymetli vakitlerini boşa harcarsın? Felek tahtasını seyre dalmışsın; git ve teslim ol, o zaman kurtulursun. Sen felek tahtasında aciz kalırsın; bırak, teslim ol; daha ne kadar sürecek bu halin? Bu yer tahtasında can tehlikesi var; Zaman, kum saatinin kumu gibi akıp eriyor. Bu yer tahtasında sakın ola şahlığa oturma, aksi halde bu sıcak kumda balık gibi pişersin! Felek tahta, yer kumdur; her gün cihanı yakan güneş kılıcını bu ikisinin üzerine çeker durur! Tahta ile kum yüzünden umutsuz gönlün var; başında da kılıç çeken güneş... Sen bu saraya ait değilsin, bunun için de sonunda tahta ile kum arasında başından olacaksın! Hayretinden baş ağrısı çekiyorsun, bu halinle boş yere yazık etme kendine! 
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50. Kıssa: Minareyi Ağaç Zanneden Adam 


Vaktiyle cahil bir köylünün yoksulluk yüzünden şehre geldiğini işittim. Köyde minare görmemişti, karşısında böyle bir şey görünce şaşırdı ve başladı onu seyretmeye. Derken yanından geçen birine, “Bu ne güzel bir ağaç böyle, mübarek biri dikmiş olsa gerek. Bu ağacın bahçıvanı kim? Bunun yaprağı, meyvesi nerede?” diye sordu. Adam dedi ki: 


“Bu her yıl taze bir filiz verir ve şiddetli baş ağrısı çekenlerin ilacı olur.” 


Bunları duyan adam hayretinden çok ağladı ve şiddetli bir baş ağrısına tutuldu. Zavallı adama, “Git, minareye çık ve taze filizden al; böylece derdinden kurtulursun.” dediler. Bu selim kalpli adam kalktı, etrafı seyrederek minareye çıkmaya başladı. Çaresiz adam yarıya kadar çıkınca minareden düştü ve boynu Kırıldı. 


Bu saf adam cahillik belasıyla baş ağrısı yüzünden başından oldu. Bu zavallı o kadar baş ağrısı çekti ki baş ağrısı yokken başının belası sonunu getirdi. Başından olmasının sebebi açıkçası küçük bir şey uğruna çok şeyi gözden çıkarmasıydı! 


Hisse: 


Ey elif gibi bir hiç üstüne düşen! Dışın minare gibi, içinse boş! Topal karınca gibi yola düşmüşsün, tüy üzerinde aya yükselmek istiyorsun! Oysa senin yolunda şiddetli sıcak ve rüzgâr var, fil bile bu sıcaktan ve rüzgârdan perişan halde! 


Yolunda rüzgâr, fırtına varken sen karınca gibi bir tüye çıkıp aya varmak istiyorsun; kör müsün! Bir kör ne kadar kendinden emin olsa da geceleyin karınca gibi çukura 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düşünce ne yapacak? Kendini bulamadıktan sonra neyi arıyorsun? Niçin böyle miskin oturuyorsun, durma sende olan sırrı aral Her şey senin üstünde, sen hiçin üstündesin, ne iştir bul Söyle, bir hiçin üstünde bunca yük nasıl olur? 
Sen varsın ve sen o yeni yoğurulmuş hamur değilsin. Sen hiç değilsin ama hiçlik de senin dışında değill 


51. Kıssa: Küçücük Bir Zerre Olsan da... 


Sırlara vâkıf bir pir şöyle dedi: 


“Sen ne kaybolursun ne de aşikar olursunl Arş-ı ala gibi izzetli olsan da seni asla hiçe karmazlarl Küçücük bir zerre olsan da asla kaybolmazsınl” 


Hisse: 

Ne istiyorsun, ne söylüyorsun, neredesin? Ey cahill Sözünü had dini bilerek söyle! 

52. Kıssa: Riyakârın Hali 


Güzel konuşan bir imam minberde her türlü konudan söz ediyordu. O sırada bir meczup, “Sen ne anlatıyorsun, bunca söz söyledin, ne arıyorsun?” diye sordu. İmam hemen cevap verdi: 


“Ben kırk senedir sırlardan bahsederim! Her vaazımdan önce de gusül abdesti alırım. Böyle olduktan sonra niçin bir meclisim olmasın benim!” 


Bunun üzerine fakir meczup ona şöyle karşılık verdi: 


“Sen kırk yıl daha meclisinde vaaz et! Gusül abdesti alıp bu sırlardan bahset! Bazan Kur'an'dan bazan da hadisten söz et! Bu halin kırk yıldan seksene varınca rüzgâr hızıyla benim yanıma gel! Ey ayran içicisi! Yanında meyve sepetini de getir, ayranını sepetine doldurayım!” 


Hisse: 


Bir ömür bu meyve sepetini ördün de sonunda onun içinde ayran buldun! Sepetin suda, başın uykuda durur bilmezsin! Güneş sahrada çok parlar fakat sahranın ondan haberi yoktur! Ben içi hava dolu bu davulun yırtılıp sesinin, gürültüsünün kesilmesini beklerim! Gözün sırları görecek olursa; ne âlem kalır, ne de âlemdeki varlıklar! 


53. Kıssa: Hakk'ın İradesi 


Bir pir gece vakti çokça feryat edip, “Yarabbi! Önümden bu perdeyi kaldır!” dedi. Perde kalkınca iç içe geçmiş soğan gibi iki âlem gördü. Her bir âlemin içi koşuşanlarla doluydu. Bir yanda başsız bir grup koşturuyor, bir yanda kanatsız bir grup uçuyordu. Bir yanda her şeyi kucaklamış bir grup vardı, diğer yanda okumaya baştan başlamış başka bir grup... Bir âlem gördü; karşısında her türlü çeşit insan, her biri bir yolda kaybolmuş... 


Pir bu manzarayı görünce kendinden geçti. Baygınlıkla düşüp kan içinde yattı. Acayip bir zamanda kaldı, perde arkasında acayip şeyler gördü. Bir ömür böyle geçince agâh pir, Hak'dan o âlemi yeniden görmeyi istedi. Gözlerinden perde kalktı fakat sağda solda kimsenin hayalini görmedi. Onca halkın bedeninin kaybolduğuna şahitlik etti; can yoktu, iz yoktu, nam u nişan yoktu. Feryat içinde, “Ey sırları bilen! O koşuşturan insanlar nereye gitti?” diye sordu. Sırlar âleminden şöyle hitap geldi: 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“Döru diyarda kimse yok. Sana görünenler bir parıltı idi. 
O da kalmadı, zaten yoktular. Uzaktan serabı su gibi gördün, oraya varınca da susuzluktan öldün. İki alem kudretimizdedir, külli irade kudretle olur, kudret de iradeyle... Dilersek, göz açıp kapayana kadar her zerrede iki âlem yaratırız; ya da kapıyı sıkıca kaparız, âlem de olmaz Adem de... 


Hisse: 


Azizim! Bütün varlıklardan müstağni olan yüce Mevlâ'ya nasıl muhtaç olduğunu gör! Her şey O'nun kudretindeyken zorluk ve kolaylık nedir; hükümlerin yücelerden nasıl geldiğine bak! Fakirlik deniz gibi dalgalanırken, kim o yücelerin yakınlığına giden yolu bilir? Şu eski âlemde fakir, çocuk gibi sütten başka bir şey almayana denir. 


54. Kıssa: Gerçek Fakir 


Kabri Harakan'da olan o nurla dolu deniz (Ebü”l-Hasan el-Harakâni (kuddise sırruhü)) şöyle dedi: 


“Alemde tam manasıyla fakir, kendi fakrında gönlü kararmış olandır!” 


Hisse: 


Bunun anlamını söyleyeyim sana, hemen cedelleşmel Siyahın üstünde bir başka renk yoktur. Fakirlik iki dünyada yüz karasıdır, iki dünya terazide fakrın bir zerresi kadar çekmez. Ne diyeyim; boşuna kendini yorma! Senin yaptığın bana oyun gibi geliyor. Cılız atını Arap atıyla yarıştırıyorsun. 
Boşuna nefesini tüketme, bu sırrı öğrenmeye layık değilsin! 
Gayretini işine ver, vaktinin kıymetini bil. Sırlar perdesinin etrafında dolanma; zira herkes bu sırların ehli olamaz. 
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Sen manalar denizinde aradığını bulamazsın; bulsan da orada batar kalırsın. Bu sırların künhünün peşine düşen, hazinenin anahtarını pazarda arar. Ey akıl sahibi! İzi sır yoluyla kaybederler, o halde bu izi nasıl sürersin? Bu sırra gizlice ulaşan ayak izini kaybeder; sen bilemezsin onu! 


Kulağın kapıda, gözün yolda kalmışsın. Basiret sahibi ol da agâh olan piri bul! Kapıyı açık bulmak istiyorsan, acizliğini dile getir! Can üzerinde sır abası yok, canda böyle bir sırdan işaret bulunmuyor. O inciyi bu denize atan, bu sırların incisini tanıyandır. Bu denizdeki mana incilerini kim biliyorsa anlatsın, sen de bunları öğren. Bir iğne elli yılda doğruldu. O iğne şimdi deniz dibindedir. Bu denizde nice gemiler yüzdü. Su baştan aşınca, denizin dibine aktı. 


Bu husus üzerine çok düşündük; ham işlerimiz yüzünden yarım piştik. Çok defa gönül ehliyiz diye konuştuk; fakat eblehlikten kurtulamadık. Türlü çeşit dertler, sıkıntılar çektik; toprakta yatıp, kanlar içtik. Örümcekler gibi eve çok gittik, sinekler gibi çok efsane anlattık. 


Her uçanla kanatlanıp uçtuk; her koşanla beraber biz de koştuk. Bazan bir rintle harabatta bulunduk; bazan yüzümüzü viranelik kapısına sürdük. Bazan seccadenin başında oturduk; bazan gönül denizinde kaynadık durduk. 
Bazan çileye girdik, Kur'an okuduk; bazan yabaniler gibi avare olduk. Bazan baykuşla metruk yurtlarda bulunduk; bazan yün hırka ile kâşanede oturduk. 


Bazan dikenlikte gönlümüze diken doldurduk; bazan çöle çıktık, canımızı isâr kıldık. Bazan başımızı dizimize dayadık; bazan oturup hü hü çektik. Bazan övünçle arşın üstüne çıktık; bazan ar ile halı altında yattık. Bazan can doğanıyla uçtuk; bazan yüz kapıyı bir âh ile açtık. Bazan 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var, bazan yok idik, bazan ektik, bazan hiçlik biçtik. Bu sırrı aramak için çok dolaştık, fakat şimdi ümitsizlikle geri döndük. Bazan erlik yapıp gayret ettik, fakat şimdi bir koku alamadan görünmerz olduk. 


Bu yolda çok defa başa döndük, yolda gittik fakat bir daha tekrarladık. Ayın, yılın sillesini çok yedik, zehirle dolu kadehler içtik. Çok konuştuk ama gönül süküna ermedi, çok gittik ama yolun sonu gelmedi. Şimdi nefsimizden söylediğimiz sözler de tükendi, halimizin şaşkınlığıyla kalakaldık! 


55. Kıssa: “Gönül İpimi Bağladılar” 


Gurbetteki adam o pir-i fâni kadının yanına gidip, “Bana halini anlat” deyince; kadın, “Aman uzaklaş! Şimdi kimseyle konuşacak halim yok, benim gönül ipimi bağladılar!” dedi. 


Hisse: 


Bak, bunca çeşit talepkâr ağzını bağlayıp, başını uzatmış. Ne söyleyeyim; konuşacak dilim yok ki; gönlüm kanla doldu; buna dayanacak canım yok! Felek her ne kadar bu umutla çok çabaladıysa da bulunmaz dert yüzünden matem elbisesi giydi. Dağ bu hakikati öğrenmeye azmetse de sonunda yıkılıp elinde hava kaldı. Deniz gibi buradan bir damla alanın, susuzluk derdinden dudağı kurudu, öldü. 
Güneşten bahsedecek olursam, o da sararmış bir yüzle her akşam bu dertle batar. Ay ise gördüğün gibi... Her ay hayretle bu yolda elinden kalkan atar. Yeryüzü üzüntüden başına toprak saçar; avare felek eyvahlar edip matem tutar. Arşın ağzı kana bulanmış, midesi boştur; levh yeniden yazmaya başlamış, kalemse hiç olmuş. 
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56. Kıssa: Habersiz Yaşanılmaz 
Kıymetli bir zat dedi ki: 


Kalplerin huzur kaynağı olan arştan her gün kara toprağa hitap gelir: 

“Orada Cenâb-ı Hakk'ın muradından haber var mı; haber ver, zira habersiz yaşanılmaz.” 


Hisse: 


Bu uçsuz bucaksız vadide hepimiz hayran ve avare kaldık. Gidenlerin ahvalinden, toprakta uyuyanların hayalinden kim söz edebilir? Hepsi, dimağları sevdayla dolu olarak gitti, yanan bir kandil gibi söndüler. 


Hepimiz halka gibi kapıda asılı kaldık, işimizde aciz düştük. Öyle bir dert ki dermansız kaldık, öyle bir menzil ki ucu, sonu yokl Kimsenin gideceği bir yol yok, toprağa girmekten başka çare yok! Kim bilir bu kahırla boğazımızdan daha nice zehirli şerbetler geçecek! 


ON ÜÇÜNCÜ MAKALE 
HAYRET VADİSİ 


Zavallı halimle çok geceler uykusuz kaldım, bir ömür bu işin peşine düştüm. Bu denizde çok gemi yüzdürdüm fakat sonunda her şeyimi denize saçtım. Yıllardır bu düşüncede birçok hali öğrendim. İster takipçi, ister önder olsun hayrette iken herkes beraberdir. Kimsenin ilâhi sırdan haberi yoktur; bizler aydan balığa kadar esiriz. Gayb ilmi, gaybı bilenin ilmidir; gayb ilminin perde ardında olmasının sebebi budur. Acayip bir kıssa, kapalı bir iştir bu; bu düşünce içindeyim bir zamandır! Bunca koşuşturmadan sonra şimdi oturdum, zira bu vadinin sonu yoktur! 


Bu madeni bir müddet parmaklarımla kazdım; fakat bunca gayretime rağmen hiçbir şey görmedim. Gönül muradıyla bir an uyumadım, ömrümce bu derdi çektim. Feleğin mihnet kitabını okuduğumdan kirpiklerimden damla damla kanlı yaş akıttım. 


Bir an konuşamadan soldum, bir gece mutlu olmadan yok oldum. Bu mavi hisar beni kökümden sarstı, feleğin devri benim dallarımı kırdı. Gönlüm aydınlık zamane pazarında bir murad okunu bile hedefe atmadı. Felekten bir tatlı 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kadeh içtimse, binlerce zehirli şerbet devirdim. Hayatımca gönül kanıyla yaşadım, rahat bir nefes almadım. Ömrüm geldi geçti ama gönlümün isteği bir an bile gerçekleşmedi. 
Önceleri durumum parlak olsa da sonunda canımdan hüzünlenir oldum. 


Kalem gidince kâğıt ne işe yarar? Kâğıdı yanıma bırakmışım kendi halinde ne yapar? Bu kambur felek beni öyle avare etti ki kendimi kendi elimle öldürdüm. Ey dünyal Sefillikle elinden geleni yapsan da muvaffak olamazsınl Ey dünyal Bana bir zaman mühlet ver de, senin yüzünden doyasıya ağlayayım. Benim varım yoğum belli, o halde kanımın akması senin ne işine yarayacak? 


Dünya benim ölümümle matem tutmaz, bir avuç kemiği alem almaz. Gönül derdimi anlatmaya başlasam sonu gelmezl Derdimin dermanı yok, en iyisi süküt etmek, çünkü kederin sonu yokl Kendimden daha ne kadar söz edeyim, bir şey bilmediğimi biliyorum. Kimim ben, hiç kimse, hiç kimseden de değersiz! Günahım çok, ibadetim ise az! 
Dinde geri kalmış, dünyada öne çıkmışım. Asi günahkarlar gibi dünyamı ve ahiretimi kaybetmişim! Zihnim heves dolu, gönlüm ise zayıf, her nefeste yüz şey düşünürüm. 


Bir vakit gelir Hakk'a münâcâtla ağlarım; bir vakit olur harabatta dert içerim. Ne hırka sahibi er olurum ne de tamamen yoldan çıkarım! Bazan mescide giderim, bazan harâbata! Ne başkasına ne kendime; ne iyiye ne kötüye yaraşırım. 


Bütün ömrümü kıymetsiz bir şeye harcadım. Ne yazık ki ömrüm heves içinde telef oldu, benim gibi bir değersizin elinde rüsva oldu. Eyvanımdan her an duman yükseldi; her şey divanımdan çıkıp heder oldu. Saçlarım süt gibi ağardı; şimdi ise hırsımdan süt isteyen çocuğa benziyorum. Gönül işinde katıyım, işte ise gevşek; çok yol gittim ancak hâlâ ilk adımdayım. 


57. Kıssa: Bunca Yürüyüşe Rağmen... 


Vaktiyle yorgun bir ihtiyar gözü kapalı bir devenin döndürdüğü bir değirmene rastladı. O sırada feryat edip vecde geldi. Bir zaman sonra kendine gelince dostlarına şöyle dedi: 


Şu başı dönmüş deve, dertli gönlünden hal diliyle bana şunları söyledi: 


Sabahtan akşama kadar gittim, kendi kendime, çok yol aldım, dedim. Fakat gözümü açtıklarında bunca yürümeme rağmen ilk adım attığım yerde olduğumu gördüm. 


Hisse: 


Hepimiz o ilk adımdayız; törenin, âdetin esiriyiz. Bizim bekâmız belamızdır, fenâmızda rahatlık vardır. Sevincimiz, gamımız bizdendir; başımıza ne gelirse, bizden gelir. 


Varlığımız olmasaydı ne olurdu; eyvahlar olsun ki bir faydası yok! Canın varlığı bedenin ölümüne değmez, bir ömür yaşamak ölmeye değmez! Şüphesiz ki bizim varlığımız alçalışımızdır, yokluğumuz da varlığımızdandır. Varlığımız olmasaydı, varlık bunca yokluktan huzura ererdi. 
Benim gibi hayret içinde olan, şu mihnetten dolayı hüzündedir; gece gündüz uzun zamandır bu haldedir! 


Gönlümün tüm muradı kendimden fâni olmaktır. Çünkü fenâda bekâ vardır. Ey sakil Gönlümün yanışını sen bilirsin; beni perişan etme, gerisini sen bilirsin. Yıldırımın 


hasedinden canımı duman kaplıyor, canım geç geldi fakat erken ölüyor! 
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58. Kıssa: Avcı Aslanın İşi 


Allah Resülü (sallallahu aleyhi vesellem) ashabından bazısına, “Bizi de duanda unutma”““ buyurmuştur. Şu işin zorluğuna bak, güneş zerreden dua istiyor. İyi bil ki bu yolda avcı aslanlar karıncadan yardım isterler. Senin dermanın ve huzurun hiçliğindedir. Fena olup da varlığından kurtulduğunda hayalinin ötesinde huzura kavuşacaksın. Sen yoktun, varlığından fena ol, zira kendinden fena olunca kurtuluşa erersin! Ne dikensiz gül ne de sersemlik vermeyen mey vardır; sen senle olduğun müddet çok iş var demektir! Sana düşman olan senden başkası değil, düşman hiç kimseyle hemdem olmaz! Senle senin aranda bir şey vardır; kenara çekil zira burada can korkusu bulunur! 


Hisse: 


Bu nasıl bir vadi ki her adımı çukurla dolu! Nasıl bir deniz ki yolda yılanlar var! Bu denizde ne ten ne de can görünür; ne baş bellidir ne de son... İster Feridün ol, ister Efrâsiyâb; sen bu denizde bir damla susun! Rüzgâr harmandan bir saman götürdüyse, niçin aylarca böyle yas tutarsın? Din önderleri için de ölüm varken, bu denizde saman çöpünün ne değeri olur? 


Eğer bilmiyorsan gönül doygunluğu ile bak! Ey saman hamalı! Boş yere saman çöpü için üzülme! Ey dost! Hiçliğe varınca sen bir hazinesin, padişahsın. Yaratılışında varlığın için de bir yer vardır. Fikri ve görüşü doğru olanın tabiatı o hazineye sahip olur; değilse onu öylece bırakır. Niçin bu kadar boş işle uğraşıp durursun, hem zalimlik hem de 


44 Ebü Davud, Vitir, 23 (nr. 1498). 
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cahillik edersin? Senin o hazinenin neden koyulduğundan, neden alındığından haberdar olmanı gerektiren nedir? 


Sen o hazinenin içinde değildin; bir an bile o hazineden istifade edeceğini bilmiyordun. Efendi! Madem o hazineyi verip alan padişahtır; niçin çokça feryat edip durursun? 
Ömrün aziz olsa da fazla konuşma; zira şimdi nöbet sırası başka bir topluluktadır. Güllük gülistan görünen şu dünya bir tarladır; buraya bazan hazan, bazan da nevbahar uğrar! 
Tohum ekildikten sonra elbet yeşerir, bu yeşilliğin biri hasat edilirken diğeri yetişir. Niceleri olgunlaşıp bir zaman öylece kaldılar; fakat sonunda tohum gibi felek değirmeninin altında ezildiler. Feleğin usulü böyledir, o halde madem biricik varlıksın, durma vaktini ziyan etmeden tek olan Allah'a yönel! 


ON DÖRDÜNCÜ MAKALE 
DÜNYANIN ALDATICILIĞI 


Eğer bu meydanda ölüm olmasaydı, efsane dolu bu eski mabed çok hoştur. Fakat bizi kendi halimize bırakmadığı için bu mihnetler evinde yas tutarız. Hoşa gitmeyen ölüm ardımızdan gelmeseydi yaşamak ve varlık ne güzel olurdu! Mutluluk varsa da gam olmadan başımızda dönmez; varlık varsa da adem korkusu olmadan yoktur. 
Serkeş âlemde neşe arıyorsun, ancak bu âlemde mutluluk devri olmaz! Dünyanın lezzetli şarabını ateş bil; tüm mutluluğunu da mutsuzluk... Onun gülsuyu ve miski gözyaşı ile kandır, bu ikisinden mutluluk beklemek ise divaneliktir! 


Güzel öd ağacının kokusunu alan mutlu olur fakat onun aslı dumandır (tütsüdür)! Burada atlas ve siyah ipeğin olsa da, öyle bir efsundur ki bunlar aslında bir kurtçuğun salyasından ibarettir! Bal hoş bir kokuya ve lezzete sahiptir, fakat o aslında bal arısının artığıdır! Burada sana öyle bir meydan baş gösterir ki köpek gözüne, (postu değerli) kunduz görünür. Kurtçuğun salyasını kırmızıya boyadın; Rumi atlas elde ettim, dedin! Felek sana güzel bir esinti verse de, sonunda gözünü toprakla doldurur! Felekten anlayış beklersen, bunu zarar görmeden elde edemezsin! Bahtını denemek 


ESRARNAME ə 143 


için bir ceviz kırarsan, içinde bir şey bulamazsın! Yüz defa denizin dibine dalarsın da inci bulamadan eşek yüküyle kum çıkarırsınl Bir gram altın için kayalara yüz kazma vurup onları parçalarsın! Bütün bu gayretini kendine harçlık elde etmek için yaparsınl Hazine varsa da onu bulamazsın, hal böyle iken bir ömür viranede yaşanır mı hiç! 


Sen bu gülşende gül toplamak istersen elin kirpi sırtı gibi dikenle kaplanır! Denizin zırhı rüzgâr esince görünür, o zırh balıkta da vardır. Felek üzerinde yüz kılıçla hazine verse ne fayda; bu kılıçtan dağ kekliğinin başında da vardır. Bu dünya ister sana ister karıncaya kemer vermiş olsun, ikiniz de bu kemerle üryansınız! Felek ister sana ister doğan kuşuna külah vermiş olsun, ikiniz de bu külahla can verirsiniz! 


Ölü kalbin belki canlanır diye külah başında bekler durur! O külahı başından at da kendine yol hazırlığı yap; başında saç var o külahı başından al! Şu dünya sana taç verirse bu ancak hile içindir; zira o taç, horozunkiyle aynıdır! Hüdhüd kuşu gibi habercin olsa da başındaki taç sana yüzlerce defa güler. 


Bir makam elde edersen eğer sakın attab kumaşına bürünme, zira makam da senin için bir tür bağdır! Makam düşkünlüğün ne vakte dek sürüp gidecek, bu sevda senin için düğümdür! Seni öven sözleri boğazına geçirilmiş yağlı ilmek bil; seni besleyip şişirenin de esasen gurur ve kibir hastalığı olduğunu... 


Burada kızıl altın hoşuna gidiyorsa, kuyumcu gibi ateşi körüklemelisin! Bu işte kullanacağın suyu da gözünden akıtmalısın; o vakit ateş ya alevlenir ya da söner! Lale gibi kızarmış bir yüz gerekse sana, gönlünün laleden daha fazla hüzünlü olması lazım. 
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Toklukta da açlıkta da gamdan başka bir şey görmedin, şu dünyayı hem doyasıya gördün hem de görmedin. 
Âb-ı hayat çeşmesi âlemden lezzetlidir, fakat bu çeşme karanlıkta görünmez bir yerdedir. 


Gördüğün o güzel tavus kuşu bir iki kuru üzüme feda olur, yazık! Hüma kuşu sultanlık nişanı taşır fakat köpek gibi kemikle yaşar. Onun ateşini dalga dalga görürsün, nefesi de toz toprak içindedir. Bir kılıçta cevher varsa, o cevher kılıcın aslındadır. Adı kâfur olan hâdim, aslında damdan inmeyen kuzgundan daha siyahtır. Adına amber denilen hizmetkârdan ise sana kötü kokular geldiğinde hoşuna gitmez. Cevher (öz) ismini taşıyan bir başka hizmetçi de öyle küçüktür ki ne araza ne de cisme sahiptir. İşte sana fâni cihanın güzelliklerini sıraladım, ben yaşarken bu kıssa yüzünden öldüm! 


59. Kıssa: Nefes Alıp Veriyorsun Ama... 


Vaktiyle bir adam gönlü gamla dolu Mecnun'a, “Cihan halkına bir işaret ver” dedi. Bunun üzerine Mecnun şunları söyledi: 


“Bu harabenin insanları şişe kalıplıdır. Hacamat ustası gibi cahillik içinde kan ve hava ile hoşça nefes çekerler.” 


Hisse: 


Dünyayı böyle daha çok tarif etsem yaraşır, zira onun şaşılacak işlerini izhar etmekle vakit hoş geçer. Göğsün onun yüküyle ateşle dolsa yeridir, çünkü bir vakit ağlarsın, bir vakit gülersin onunla! Durma, eğer âlemde mutlu olmak istiyorsan sırrını gizle; sakın ola konuşma, sözlerini perde ardında gizle! Sevinçli anında ağzından bir sırrın ifşa olursa, başına mutluluğun peşinden yüz dert gelir! 
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Ayrılık olmadan vuslat yaşanmaz, ne dikensiz gül olur ne de sineksiz şekerl Şu vefasız dünyanın nuru yoktur, durmadan matem tutturur, sevinç yaşatmaz! Sana gümüş sunarsa, bir anda elinde taşa döner; durmadan mazeretler bulup işleri aksatır. Ömrümüz boyunca bencillik yaparız, bu sebepten kendi muradsızlığımızı ister dururuz! Murad varsa, belanın ortasındadır; hazine varsa ejdernanın altındadır. 
Taht varsa sağlamlığı yoktur, ömür varsa payidar değildir! 


Şu vefasız dünya süfli bir yerdir, merkezden kenara kadar hep sıkıntı ve derttir. Bilmem şu cihanda gamsız biri var mıdır; eğer böyle birini bulursam elimi ona sürmek isterim! Varlık gam ve yük getirir, benim sahip olduklarım üzerime yük doğurur! 


Hz. Âdem (aleyhisselam) yasak buğdaydan yemeseydi, insanoğlu böyle gama müptela olur muydu? O üç yüz yıl dert içinde kaldı, bir buğday uğruna toprağa kanlı gözyaşı döktü. Bizim babamız, aslımız odur; bir buğday uğruna yüz belaya hedef oldu. Mutlulukla bir lokma istersen eğer, bunun imkânı yoktur; çünkü Hz. Âdem'den doğdun! Onun bir buğdayı yüz bela getiriyorsa, sana da dert çekmeden bir lokma nasip olmaz! Durma, ağır gam yüküne razı ol; gayret et, eğer can isterlerse senden canını ver! Fakat sende o erliği görmüyorum, zira sende öyle bir kuvvet olsaydı eğer mezara girmeden arşa yükselirdin. 


Feleği alt üst etsen de kimse bir avuç topraktan başka bir şey hatırlamaz. Ey tuzağa düşmüş! Elinden ne gelir ki; sabırlı ol, rıza göster ve huzuru elde et! Sana kendini ateşe at diyen yok; başına toprak saçma, kaderine razı ol! 
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Durmal Aklın varsa eğer seyreyle olup bitenleri, divane olacaksan eğer böyle bir divane oll Bunda bir maksat görmüyorsan, ne vakte dek başını yerlere vuracaksın? 
Ey dertli erl Bırak başını yere vurmayı, zira sonunda başını kerpice yaslayacaksın mezardal Şu liyakatsiz feleğe yüzünü dönme, yoksa o da sana bir sille vurur! Ateş gibi cedelleşmenin ne faydası var, zaten her bacadan duman çıkıyor! Bu kadar inatlaşmayla mutsuz oldun, iyisi mi teslim ol, çünkü tuzağa yakalanmışsın! Ey kanayan mestane gönlüm! Durma kanamaya devam et; zira ciğer kanı içmeden kimsenin işi yoluna girmedi! 


60. Kıssa: Canı Kavurma Çeken Yoksul 
Seleften şöyle işittim: 


Canı yılda bir kez kavurma isteyen bir yoksul vardı. Bir zaman eline para geçti ve doğruca kasap dükkanına gitti. 
Fakat kasap kötü tabiatlı idi, yoksulu karşısında görünce ona bayat ekmek gibi et verdi. Öyle ki yoksul adam karşısında et göremedi, ciğer ve kemikten başka bir şey yoktu önünde. Oysa o, kasaptan et istemişti, ancak kendisine verilen ciğerden ibaretti! Bunun üzerine yoksul kendi kendine şöyle dedi: “Bizim işimiz ciğer kanı olmadan düzelmez!” 


Hisse: 


Bir defa gönlümüz kana bulanmış bizim, bir avuç ciğer kanı içen kimseden ne isterler ki? Ne ağır yükü çekecek gücümüz var; ne de canımızda fakra dayanacak hal... 
Sevgilinin derdiyle dert bize yoldaş oldu; gam çekmekten başka işimiz kalmadı. Eğer felek bizi öldürmeye niyetlenirse, sevgilinin aşk derdini kefen diye üzerimize çeker! 


EE AN əsə 


61. Kıssa: Taştan Kaçarken... 

Şöyle işittim: 

Vaktiyle bir yerde bizim gibi gönülden yana nasipsiz olan meczubun biri yaşardı. Çocuklar onu gördükleri her yerde taşlamaya başlardı. Yine böyle bir günde bu meczup 


ellerini açıp dua etti, derken bir gök gürültüsü koptu ve dolu yağmaya başladı. 


Hisse: 


Ne söyleyeyim, yürü git ey gafil! Senin yârinle ünsiyetin yok! Sen yâr ehli değilsin; sen işten uzaksın, iş de senden! Mutlak surette bil ki başı yüce güneş kimseye yüzünü çevirmeyecektir. O meşhur güneşin karşısında sivrisineğin ve filin ne önemi vardır? Sen işin aslına iyi bak! Sakın işleri en iyi bilene isyan etme! 


Söz söylediğinde üstü kapalı konuş, şu hayal ve perde oyunundan kurtul artık! Mutluluk olmadığından, gönlünü dert ve kedere alıştır; bir hemdemin yok, dudaklarına gem vur! Ey civanmerd! Sözünü örtülü söyle, alçak tabiatlılara sırrını ifşa etme! Yaşadığım sürece dostumla bile sözümü örtülü konuşmaya karar verdim. Zira beni anlayacak bir dost yok, benimle oturup kalkan şu münafıkların elinden perişan haldeyim! 


İçine düştüğümüz şu hal hep oturup kalktıklarımız yüzünden, cehennem azabımız kötü arkadaşların elinden! Ey gönül, sus! Kendine bir sırdaş bulamıyorsun; sakın konuşma, senin bir hemdemin yok! İyisi mi sen Hak erleri gibi şu üç hali kendine ahlâk edin; susmak, sabırlı olmak, kanaat etmek! 
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Uzlete çekilen erlerin yolundan git, eğer mertsen avam halkın ahlâkından sıyrıl! Dünya düşkünleri senin yolunu keser, onlar er değil; yalnızca hafif meşrep kimselerdir! Bir tarafta bade, bir tarafta sevgili; böyle insanların içinde nasıl zâhid olursun? Kimi eğlencede kimi musibette; dilleri ve gönülleri yalan ve gıybette! Cihan beyhude konuşan insanlarla doldu, tüm âlem deve çanına benzedi. 


Bu yolda yüz binlerce baş top gibidir; nerede çalışacak, nerede konuşacaksın? Candan bahsetsem kan içinde; tenden söz etsem kapı dışında! Can ne yapacağını bilemezken, şu zavallı bedenden ne gelir? Canlar kan içinde yüzerken, kemiklerden ne hasıl olur? Büyüklerin yüzünde kanlı yaş var, zamanın münkirleri onların yanında ne yapıyor? 


Aklıyla yüz kelin başına külah olan biri, körlüğüyle bu yoldaki düşüncesizlere benzer! Her kim Hz. Musa Jaleyhisselam) gibi körlere asa (hak ile bâtılı ayırıcı) olursa, bu yolun firavunlarının yüzünden hedefe varırken türlü sıkıntılar yaşar. Senin yolunu kesenler o kadar çok değildir, konuşursam eğer düşmanın ağlamaya başlarl Bu yolda gitmeye mecbursun, niçin menzilden sapıyorsun, Hakk”a tevekkül et, O senin hiç olduğunu en iyi bilendir. Aşıkların yolunda ilerle, bu yolda bir köpekten ne eksiğin var? O köpek bu yolda bir koku buldu, bu sebepten taşa, sopaya rağmen geri dönmedi. Aç ve uykusuz kaldı, Ashab-ı Kehf”i korudu. Eğer bu yolun eriysen adım at, ayağını bas ve O”nun yoluna feda oll Eğer sana, “Bizim yolumuzda başını ortaya koy” derlerse sevinçle sarığını çıkar hemenl Yüz hamle görüp de siperini atarsan, sen de o divane gibi zahid olursunl 
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62. Kıssa: Emniyet İstiyorsan 


Vaktiyle bir mümin divanenin birine, “Kim Kabe”ye giderse güvende olur” dedi. Bunu işiten divane doğruca . yola çıktı; Mekke'ye vardı ve Kâbe'nin karşısına geçti. Fakat tam Kâbe'nin eşiğine adım atarken başından sarığını kapıp kaçtılar. Divane, bir bedevinin elinde sarık hızla kaçtığını görünce kendi kendine, “Güvenlik neymiş anlaşıldıl Sarığımı başımdan alıp kaçtılar, böyle bir yerde başım bedenimde kalır mı? Güvenlik nişanı belirdi, bastığım Kâbe'nin eşiğinde güvenliğin ne olduğunu anladım! 


Hisse: 


Yüzlerce başın yolunda çevgen topu gibi oynandığı yerde sarığın, külahın emniyetinden söz edilir mi? Bu kapıda binlerce baş bir zerre; binlerce deniz bir damla etmez. 
O kapıda binlerce can saçılırken meydana; sarıklar kapılr, külahlar alınır elbette! Baştan ve deriden sıyrılmadıkça dostun dergâhında güvende kalmazsın! İyi bil ki senden bir saç teli bile kaldıkça asla emniyetin olmaz. Bu yolun emniyet nişanı kuşkusuz Miraç gecesindeki, “Mülk âlemini bırak, meleküt âlemine gel!” hitabıdır. Ortaya çıkarsan, hayran kalırsın; gizlenirsen, gizli kalırsın! 


63. Kıssa: Ben Bende Değilim 


Kıymetli bir zat şöyle dedi: 


Bu işte bir ömür bağlılık ve ciddiyetle bulundum; gizlendiğim zaman ben bende değildim, ortaya çıkınca vardım fakat bende hâsıl olan neydi? 


ON BEŞİNCİ MAKALE 
DÜNYANIN DEĞERSİZLİĞİ 


Dünya ve içindekiler gerçekten yüktür, baş yükünün layığı ise ölümdür. Kabir ise dar ve karanlık bir yerdir, hal böyle iken sırat da ince olmalıdır. Sırat kıl gibi ince bir köprüdür; cehennemin bu köprüye bir bağı vardır. Sen bütün derdin kederin dünyada olduğunu zannediyorsun; oysa kıyamet gününün gamı vardır bir de! Bu manada konuşacak mecalimiz bulunmuyor, zira göçüp gidenlerden geri gelen biri yok! Ne gidenlerden bir nişan ne de bu sonsuz vadiyi gören vardır. 


Pek çok can bu mihnetle iki parça oldu; bu ne büyük bir girdaptır, kim bilir? Pek çok baş bu yolda çevgen topu oldu; bu ne karanlık bir vadidir, kim bilir? Ne çok insan kana bulandı; toprak altında ne haldeler, kim bilir? Dünyada yapılan ve yapılmayan her şey perde ardında bir oyundur. Bunca sıkıntı ve elemden maksat nedir; mum gibi sönüp öleceğiz elbet! Dünya bekâsı olmayan hoş bir saraydır, fakat bâki olmadığından beladır! Bu cihandan geç, boş konuşmaları bırak hemen! Madem bekâsı yoktur bu âlemin hemen terket onu! Benliğini bırakmadıkça dünya yüzünden çokça yoruldun, boşuna çabalayıp kendini tükettin! Ne kahırsız bir lokma yedin, ne de zehirsiz şerbet 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içtin! Gönlüne kan ırmakları aktı, cihan işlerinden gönlünde fırtınalar koptu! İş bilir isen bir düşün; fâni olan mı, ebedi olan mı hayırlıdır senin için? Binlerce gam çıktı yoluna, ancak bir kez mutluluğa erdin. Bütün cihan bir parça gama değmez; bir değil, yarım arpaya bile değmez! 


Dostum! Dünya ile çok dertlenme, çünkü burada kimse kalmayacak! Niçin bu gaddar dünya ile avunup kibirlenirsin; sen o murdar akbaba değilsin ki! İyisi mi sen dünyanın tüm meyvelerini toplayıp elde ettikten sonra onları geri bırakmışsın farzet! 


64. Kıssa: “Diyelim ki İyileştim” 


Vaktiyle işi odun kütüğü kırmak olan yoksul biri hastalanıp yatağa düştü. İmam Gazâli (rahmetullahi aleyh) hatırını sormak için gidip onun baş ucuna oturdu ve, “Üzülme, tekrar sağlığına kavuşursun” dedi. Bunun üzerine hasta adam şöyle dedi: 


“Ey ârif zat! İyileştim diyelim, kalkıp yine kütük kırmayacak mıyım ben?” 


Hisse: 


Niçin malını biriktirip istiflersin, sonunda hepsi bir anda virane olmayacak mı? Menfaatinle dünyadan hoşnut olma, ersen dünya kârından zarar et! İyi bil ki bu yolun eri için dünyanın sağlayacağı faydalar hep zarardır! Benliğinin fâni olmasından başka yol yok, hiç olanın hiçbir şeyi olmaz! Büyüklerin nezdinde asıl maksat dindir, dünya menfaatinden zarar etmek onlar için kazançtır. Onlar yüz yıllık ömür derdini kâr bildiler, bu sebepten dünyada iken ahiret 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mülkünü satın aldılar. Ey fâni dünyada kalan! Elinden geliyorsa sen de böyle bir ticaret yap! Zira bizim kazancımız hep ziyan doğurdu, ahu efgan olsun şu varlıktan, maldan ve mülkten! Doğduğumuzda ıstırap ve telaş içindeydik, öldükten sonra da ayakaltında ezileceğiz! 


Dünya var oldukça canlar gelecek, biri ayrılırken biri içeri girecek. Cihanın mutluluk ayı bulut ardındadır, bura- nın tüm işleri dert ve pişmanlıktır. Bir vakit gelecek dünya bizi dert dolu sinemizle uykuya daldıracak. Dünya adaletsizlikle halkı nasıl yakacağını bilir, kurt vahşiliği öğretmeye görsün! Zamane öyle bir efsun yapar ki, kimse meydanda onun elini göremez. O acayip işlerini sol eliyle yapar, sen de sağ ayağını bas yola! Senin onun sihriyle ne işin var, dünya senin makamın değil, yalnızca geçiş yerindir! Dünya bu yolculuk sırasında türlü hengamede bulunur; sen oyalanmadan geç buradan; zira onun aldatıcılığı çoktur! 


Çocuk değilsin! İşlerin önüne ve ardına bak; dostum, hengamede fazla dolanma! Ne istiyorsun, kendinden geçmişsin; gönlün toprak içinde kanla dolmuş. Durma, canını al ve bu dünyayı terket, onu görmezden gel, başkasına bırak! Şu pergel gibi dönen cihandan ne mühleti istiyorsun, neticede onun süfliliği karşısında kaybedeceksin! Felek sonunda almayacağını başta verir mi hiç? O kanatlarını açmış bir tavus kuşuna benzer, cihan halkını da kanatlarının üzerine koymuştur. 


Gündüz bu gökyüzü mor duman rengindedir; gece ise kara su olur, bundan başka ne olacaktı zaten! Sen morluk ile siyahlık arasında kalmışsın, meydanda ölüp gitmişsin! 
Durma, bu abanoz renkli topaçtan, bu yırtıcı terziden ne bekliyorsun? 
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Felek, yıldız ateşleriyle dolu bir leğen gibidir, senin yanan gönlün leğen ile kor altındadır. Ayağın ateşte kalsaydı layıktı buna, hani şu ateş renkli yaygının altında! Güneşe karşı başında külah bulunsaydı eğer, feleğin karşısında direnecek gücün olmazdı. Benim gönlüm felek yüzünden öldü; bu felek benim gibi daha nicesini kaldırıp yere soktu. 
Bu dönen kubbe kimi yukarı çıkarırsa, sonunda onun canını alır. Cihan korkmadan ve hesap vermeden kan döktü, nicelerini kılıcıyla toprağın altına soktu. 


Şu felek her lahza sana bir şey getirir, her saat başına bir bela doğurur. Müptela gibi acizlikle şaştım kaldım. Heyhat! Gönül nasıl baş eder bunca bela ile? Söyle daha ne kadar gam, keder çekeceğim? Günden, geceden, aydan, yıldan feryat içindeyim! Hiçbir sabah bize yaklaşmıyor, günlerimiz hep karanlık gece oluyor. Gecelerimi mutlulukla geçireceğim fakat akşam bir türlü gelmiyor. Burada hiç hilal doğmuyor, üzerimize vuran mehtap da bizi aldatıyor. 
Dokuz on yıllık gamımızı borç alacak yeni bir yıl gelmiyor. 
Ayın, yılın, gündüzün, gecenin işine bak, şaşılası feleğin oyunlarını gör! Akşam olunca feleğin kucağına kömür koyarlar, her gün bu şekilde kömürleri yakarlar. Bu münasebetsiz meyhane bir tandır yakmıştır, o tandırdan yanmadan ekmek çıkmaz! Zamanede bundan kötü bir fitne yok, bu çemberde ipin geçeceği bir boşluk yok! 


Buradan kaçıp göçmek istersen eğer ayağın yok ki bunu nasıl yapacaksın? Sana feleğin çemberinde dön diye kim dedi; bak, sonunda o felek senin servi boyunu nasıl da büktü! Coşup duran denizi andıran gökyüzüne def çemberi gibi kulağı küpeli hizmetkâr oldun! Feleğin çemberi seni sarmış, sen niçin feleğin boynuna kolunu dolarsın? Çember gibi gökyüzü çok çember cevirdi, Hakk'ın kapısında 


154 e ESRARNÂME 


halka gibi başını çok vurdu. Elekçiler gibi çok eledi ama kalburunda bir şey birikmedi. Bu kederle sırtı çember gibi kambur oldu, dert yüzünden giysisi lacivert oldu. Oyun için kalkmak, asker gibi bu çemberden geçmek istiyorsun. 


Sen daha elifle çemberi birbirinden ayıramıyorsun, çember gibi olan felekle aman sakın uğraşma! Bir zaman gelip de can çekişmeye başladığında bu çemberden geçersin. Bir ip yüz arşın olsa da o çemberden geçecektir sonunda! 


Eyvahlar olsun pişmanlıklarımıza, hilelerimize! Eyvahlar olsun çemberden geçtiğimiz dönemlere! Ey dünya! 
Sende vahşi bir tabiat var! Bunca insanı güzelce doyurdun; her birini bolluk, nimet içinde besledin fakat sonunda hepsini yedin! Ey dünya! Senden memnun kalan var mı? Senin her devrin cefa ile geçiyor! Ey dünya! Sen insan görünümlü gulyabanisin; buğday dersin, arpa satarsın. Ey dünya! Kiminle geçineceksin, şu kambur halinle daha ne kadar oyunlar oynayacaksın? 


Ey gönül! Dünyanın peşinde koşmayı bırak, bu dünya düşkünlüğün ne vakte dek sürecek! Onun dönüşüyle daha ne kadar ziyan edeceksin? Günlerin içinde dolandığı dokuz küp yüzünden niçin kıvranıp mutsuz olacaksın? 
Dünya senin başına gelen işlerden sana üzülmezken, sen niçin onun yüzünden başına toprak atıyorsun? Feleğin üstüne toprak atsan ne fayda; taş olsan bile toprak içinde ufalanacaksın! Dünya kimsenin derdini dinlemez, kimsenin çaresizlik dışında çaresi yoktur. Dünyanın senin gibi çok damadı var, onun hatıraları bayramla, düğünle doludur. 


Ne bir an olsun senin mutluluğuna dayanır, ne seni bir an gamsız bırakır. Yaşadığın sürece sana hep elem verir, senin dünya ile ilgili işlerini düzene koyar. Ömrünce eline 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hep bela geçer, bir gün olsun keyifle oturamazsın. Oturacak olsan, seni zorla yerinden kaldırır, mezara kadar feryat içinde koşturur. 


Sen bu fani dünyada oturduğun sürece halini anlamazsın. Senin halin konduğu zaman ortadan kalkan tozun misaline benzer. Sürekli dönen dokuz feleğin devrinden ne kadar daha şikâyet etmelidir? Felek senden de serkeştir, böyle birinden yardım istenir mi hiç? Felek bir ömür dörtnala koştu da baş dönmesinden kurtulmak istedi. Kendine bakacak hali olmayan felek seni nasıl el bebek gül bebek büyütecek? 


65. Kıssa: Kendine Faydası Olmayan 


Vaktiyle meczubun biri yolda giderken bir tarlada eşek başı gördü. Oradakilere, “Bu eşeğe ne olmuş böyle, niçin kafatası sırığa asılmış?” diye sordu. Ona, “Aslını soracak olursan bu kötü gözleri defetmek için asıldı burayal” dediler. Meczup işin aslını anlayınca onlara şöyle dedi: 


“Ey ciğer yiyiciler! Bu eşek yaşıyor olsaydı eğer, şu yaptığınıza oturur gülerdi. Öyle görülüyor ki sizde eşek beyni varmış! Şu eşek kafasını buraya asmanızdan belli! 
Eşek hayattayken sırtından sopa eksik olmazdı, ölüsü kötü gözü nasıl engeller?” 


Hisse: 


Durma; kadere, kazâya razı gel! Sus artık; ne söylüyorsun? Bildiğin bir şey yok; ne arıyorsun? Bu işin peşine gölge gibi düşme; mumun gölgesi olur mu hiç? Kendi gölgeni düşürmeye çalışma boşuna; güneş senin için kalıcı bir gölge düşürür zira! Eğer kendi işini kendin çözmeye kalkarsan, kendi kendinin belası olursun! Perde dışında 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konuşacak olursan, gönül perdesini kana bularsın! Tedbir okunu bunca yayla gerip durma, o ok senden çıkarsa sana geri döner, unutma! 


66. Kıssa: Mutribin Başını Yaran Köylü 


Bir zaman gönlü daralmış bir köylü şehre geldi. Orada bir mutribin“ çeng çaldığını gördü ve çok hoşuna gitti. 
O sırada ne yapacağını bilmeden ayağından çarığını çıkarıp mutribe fırlattı. Fakat çarık mutribin başını yardı, o da çengi elinden bırakıp köylünün üzerine atıldı ve onun bıyıklarını yoldu. Zavallı köylü mecbur kaldı, köyüne geri döndü. Orada cehaletinden böbürlenerek, “Ben şehri hiç beğenmedim!” demeye başladı. Oysa beğenmediği zaten bıyıklarından belliydi! 


Hisse: 


Dünya üst üste yığılmış şişeler gibidir; bir taş atarsan hepsi üzerine düşer. Manada sır ehli olmazsan eğer, karanlıkta yumruk savurur durursun. Burada konuşacak olursan, âlemi kökünden sarsarsın. 


Bedenindeki yedi organ tuzağa düşmüş değil mi? Niçin, “Yedi organımla rahatım” dersin? Bedeninden bir kıl başını eğerse, yüzünde binlerce sıkıntı belirir. Bir parmağın kesilecek olsa, aczinden çırpınır durursun. Sen dokuz katlı feleğin altında duran şişe gibisin; bu halinle testiye girip de vızıldayan arıya benzersin. 


Senin hesabın ne, aslın nereden; değirmen taşı altında duran şişe gibisin! Bilmiyor musun fıtrat pazarında Hak'tan 


45 Mutrib: Bir musiki aleti çalan kimse, sâzende. 
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başka kudret sahibi yok! Sen bir yerlerden geldiğini sanıyorsun. Bu nasıl bir zan, ne kötü bir bela! Pencereden çıkan yarasa gibisin, eşik ucundan kapı önüne çıkıyorsun. Yarasa biraz bağda bahçede dolanıp bir ağaçtan bir ağaca konar. 
Bir saç kılı bulacak olsa bir yerde, kendini padişah zanneder! Kendinden başkasını görmediğinden bir saç ile mutlu olur. Fakat ateş yüzlü güneş gökyüzünde belirince; yarasanın gönlündeki hile gider, memesinden süt dökerek kaçar! 


Ey gece gündüz yarasa gibi olan! Bir avuç ayak takımı gibi davranıyorsun! Yarasa gibi birkaç tüye rıza mı göstereceksin? Körlüğünle tatlı ömrünü ziyan mı edeceksin? 
Yarasa gibi gündüz körü olup gece gündüz körlüğe esir mi olacaksın? Bu halinle ne güneş uzaktan görebilirsin, ne de gözlerin ışığı seçebilir! 


Gönlün canına liyakat vermemişken gözün o nura nasıl dayanabilir? Git, kendine yaraşanı yap, o güneşin önünde bir zerre ol! Ey zerre! Çık ve şu pencereden yüksel; zira bu ev aydınlık değil! Senin için bu pencereden çıkmak en uygun yol, cihan sahrası günlük güneşliktir. 


Ne kadar daha kendi değerinden bahsedeceksin? 
Eğer kadrini bilmek istiyorsan yerden bir avuç siyah toprak al, onunla bir nakış çizip havaya fırlat! İyi bil, eğer varlığından haberdarsan, işinin başı ve sonu bir avuç topraktır. Sen bir avuç topraktan ibaretsin, biraz değişikliğe uğramışsın o kadar! Tefekkür et ve asla kibirlenme! Kibre kapılıyorsun ey kan pıhtısı! Birkaç yoldan geçip dışarı düşmüşsün hepsi bu! Durma, biran evvel kibir sevdandan kurtul; kimsin ve neydin iyi düşün! Şu âleme gönlünce kapılmışsın, bir bak aslında nereye düşmüşsün? Şu felek aslında senin toprağında döner, fakat sen meydan altında döndüğünü söylersinl Sen onun yükseğini ve alçağını görmüyorsan, bu ikisinin arasında nasıl oturuyorsun? Erler gibi tefekkürle yol arıyorsun fakat sen dönen feleğin darlığında dolanıyorsunl 


Kendi yuvana doğru gidersin, bu âlemde kendi yerine ulaşırsın. Murdar hanenin çevresinde dolanır durursun, zamanın aldatmacalarından korkmazsın! Sen denizi görüyorsun fakat susuyorsun, bir anda kabarıp coşmasından 


korkuyorsun onun! 


67. Kıssa: Birçok Gemiyi Batırırsın 


Vaktiyle kıymetli bir zat sahilde durup denizi şöyle bir süzdü. Karşısında çarşaf gibi durgun bir deniz vardı, onun sırrına düşünceyle bile varamadı. Ardından denize şöyle seslendi: 

“Ey engin deniz! Senin sessizliğinden çok korkuyorum! Bir anda dalgalanıp coşsan, şuracıkta birçok gemiyi batırırsın!” 


ON ALTINCI MAKALE 
ÖLÜMÜ HATIRLAMAK 


Cihan mülkü yüzük kaşının altında olsa da sonunda toprağın altına gireceksin! Kimse ebediyen dünyada kalamaz, eğer bu gerçeği bilmiyorsan kabristana bak! 


Şu dünyayı iki kapılı bir han bil, bir kapıdan girince diğerinden çıkacaksın. Gafletle uyuyorsun, hiçbir şeyden haberin yok; fakat neticede istesen de istemesen de öleceksin. Ölümü yaklaşana sekeratta denir. Sen ey sekeratta olan! Gözleri aç, zira başından beri can çekişiyorsun! İster dilenci ol, ister sultanlar sultanı; sonunda üç arşın bez ile on kerpiç sana yoldaş olacak! 


Bütün dünya senin mülkün olsa bile yolun bu kapıya düşecek; ansızın çeneni bağladıklarında tüm dünya mülkü kıssa olacak. Sahip olduğun her şeyden ister istemez ayrılman gerekecek sonunda. Felek ne oyunlar oynamamıştır ki! Kimsenin bundan kurtuluşu olmayacak. Şu çalkantılı ömrüne bakıp da sakın aldanma, zira bir hiç üzerine bina edilmiştir! 
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68. Kıssa: “Hiçbir Şeyim Kalmayacak” 


Bir gün Mihne şeyhi (Ebü Said-i Ebü”l-Hayr (kuddise sırruhü)) eşeğinin sırtına cam yüklemiş halde yolda ilerliyordu. 
Onu gören biri, “Çok yavaş ilerliyorsun, eşeğine ne yükledin de böyle gidiyorsun?” diye sordu. Şeyh şöyle cevap verdi: 


“Neyim olsun! Büklüm büklüm bir kalbim var, eşek düşerse hiçbir şeyim kalmayacak!” 


Hisse: 


Ömür hava üzerine kurulmamış mı; hiçtir! Şu hiçin yüz türlü oyununa bir bak! Böyle bir ömürle canın şâd oluyor, fakat ölüm vaki olunca hava oluyor. Önüne İskender seddi çek- sen de ne vaktinden sonra ne de önce ölürsün! Senin ölümün önceden bellidir, doğumundan birkaç gün sonra... Bir dalı ikiye ayırırsan, başka dalın yüreği titrer. Feleğin dönüşü sana birkaç günlük zaman verir, fakat bu kendisi mest olmuş bir avuç kemiğin o kadar da vakti yoktur! Niçin soruyorsun; zerreden güneşe kadar dünyanın işi sanki dün yaşanmamış gibi çabucak geçer. İskender de olsan, şu fâni dünya sonunda sana İskenderiye kumaşından kefen giydirir. İsfendiyar gibi güçlü olsan da, sonunda onun gibi kör olursun! 


Sen bir dağ değilsin, yüce bir dağ olsan bile çaresizlikten saman çöpüne dönersin! Deniz değilsin, mavi bir deniz olsan da bulanıp perişan olursun! Aslan değilsin, kükreyen bir aslan olsan da feleğin tilkilerini bilmezsin! Fil değilsin, bir fil avcısı olsan da Nemrud gibi bir sivrisinek yüzünden ölürsün! Güneş değilsin, sende bu kemal olsa bile bir dönüşün ardından yok olup gidersin! Ay değilsin, parlak bir ay olsan da tutulma vaktinde tutulup kalırsın! Örs değilsin, 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örs ve çekiç olsan da ölüm gelince adımların değişir, sendelersin! Sağlam ve keskin bir demir değilsin, öyle olsan bile paslanıp dökülürsün! 


Aslan tabiatlı, fil kadar güçlü olsan da mezarda kurtların azığı olacaksın! Ruhunu bedeninden çekip çıkardıkların- da, seni kefene sarıp kurtlara götürürler. Kefen içinde yatıp ayaklar altında ezilince çok hırpalanırsın! İster topraktan ister ateş soyundan ol, bu lacivert dolapta hava gibisin! Bir ateşle nice meyve ağacının çiçeği döküldü, ateşten dökülenler bir defada kurtlara yem oldu. Ne zamana dek keçi gibi dağ eteklerine kaçacaksın, istesen de istemesen de ölümün pençesine yakalanacaksın! Düşün! Bunca kadın, erkek dertli gönüllerle nereye gitti? 


Cihan sahrasında baştan başa uyuyanlar görüyorum! 
Tüm yeryüzü fersah fersah gümüş bedenli, siyah zülüflülerle dolu! Bütün dağlarda, çöllerde adım adım servi boylu, badem gözlüler salınıyor! Fakat hiçbir sahrada, evde yolunun toprağında kanla dolu bir gönül olmayan yok! Her nerede bir çiçek bitmişse, her yaprağından bir âh sesi yükseliyor! Yeryüzünün tüm toprağı azizlerin; azizler yaprak olmuş, âlem yaprak döküyor! 


69. Kıssa: Bir Avuç Topraktan İbaretsin 


Vaktiyle bir adam mecnunun birine, “Hakk'ın işlerinden bize haber ver” dedi. Bunun üzerine o mecnun şunları söyledi: 


“Cenâb-ı Hak musavvirdir; hikmetiyle kemik parçalarını bir araya getirmiştir! Sonra rüzgâra emrederek onları paramparça kılmıştır!” 
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Hisse: 


Yerden bir avuç toprak alıp da o gamlı tanelere bir kıssa sorarsan, yüzlerce feryatla bulut gibi ağlamaya başlarlar ve her bir zerreden “eyvahlar olsun” sesini işitirsin. Şu gönül çelen dünya ilk günden beri halkı gece gündüz perişan eder. Toprağın hangi zerresiyle konuşsan sana korkusuzca hal dili ile şunları söyler: 


“Bizi toprak altına attın, fakat yakın zamanda bu senin de başına gelecek! Ey gafiller! Bizi toprağa atmayı nasıl kabullendiniz? Oysa başta bizler de sizin gibiydik, sonunda haliniz bizim gibi olacakl” 


70. Kıssa: Saka Kuşu Gibi... 


Vaktiyle bir padişah yolda giderken önüne bir kafatası koymuş meczup gördü ve ona, “Bununla ne yapacaksın?” 
diye sordu. Meczup şöyle cevap verdi: 


“Sultanım! Düşündüm de seni kendimle bir gördüm! 
Bilmiyorum benim gibi bir dilencinin başı mı, yahut senin gibi bir padişahın başı mı? Bir ömür şu cihanda dolandım durdum, gördüm ki ikimizin nasibi de sonunda üç arşınlık kefen! Ordun, mülkün, ülken olsa da iki somun ekmek sen yedin, iki de ben! Sen de benim gibi koşturuyorsun, ne yapacaksın; kurtul masiva bağından! Bunlardan kurtulmazsan eğer, yarın hepsi boynuna halka olacak! Bugün sakalar gibi su taşırsın ama yarın bu taşıdığın su sana ateş olacak!” 


Hisse: 


Azizim! Derde bak, derdini dinleyen nerede? Ömrün rüzgâr gibi gelip geçti; uyanıklığın nerede kaldı? Bir müddet soluk alıp verdin işte, nefesinin tükendiği gibi sen de tükeneceksin! Vaktin varken gönül kanını gözlerinden akıt, çünkü bir zaman gelecek elekçinin elediği toprak olacaksın! Dünya bu kadar uygunsuz olmasaydı eğer, toprak böyle gümüş kollu olmazdı! 


Ey gönül! Bırak uyumayı, artık söz dinle! Bunca göçüp gidenden ibret all Yüzlerce nazla gidenlerin yanına çok defa uğradın, senin de böyle yanına uğrayacak yeni gelenler! Ömrün uzunsa eğer bununla niçin övünüyorsun, yarın canını verirken çok yalvaracaksın! Ömrün ister yüz, ister yirmi yıl olsun, şu alıp verdiğin nefeslerden kârın nedir? Nasibine düşen yüz yıl olduysa, sen şimdiki nefesine bak, gerisi hep havadır! Bütün ömrün gamdan ibaret ve oldukça kısa, onun değerini ölümün acılığını tadınca bilirsin! 


Dertle kanlı yaşlar döküyorum, bilmem bu sözleri nasıl söyleyeyim! Fâni zindanda ölüm korkusuyla yaşarken öldüm! Nice canlar Nil gibi nil renkli kubbenin altında coşup kabarıyor. Ömür tabağının üzeri açık olduğundan ecel kedi gibi elini cana uzatıyor! Bu değersiz dünyada ne yapacağım, kedinin çekincesi yok, tabak ise açıkta! Durma gönlüm! Ocaktaki kap gibi ne kadar daha kaynayacaksın, suskunlukla kendine bir kapak yap! Bu bela kabında yüz türlü dert ile piştin, öyle ya ben tuz gibi bu kaba yaraşırım! 


Ey günahkâr! Gönlün ocaktaki kap gibi kararmış, kabını ocaktan kaldır artık! Kabın taşmış sen hala cedel peşindesin, bu halinle her kapta bulunan kepçe gibisin! Ne söyleyeyim! Her işinde acayip bir kuş gibisin, tabağı ters çevirip durmaktasın! Her saat kendine tazelik kat; boş sözlerle vaktini geçirme! Daha ne kadar sofradan, kâseden 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söz edeceksin; böyle ham düşünceleri bırak artık! Tüm saltanatın, mülkün fasulye ve darıdan daha değersiz! Canın kadar sevdiğin malın mülkün var ya; hepsi boş, çünkü ölüm var peşinde! Cihan sahrası senin mülkün olsa da sonunda gireceğin yer iki arşın toprak olacak! 


Sen toprak olmak için doğmadın mı zaten annenden; niçin bahçeler, köşkler diker durursun? Kendine göre sade ev yapan kimsenin hanesi bal gibi tatlı ve güzel olur. Canın toprağa düşecekken sen niçin köşkünü göklere kadar yükseltmeye çalışırsın? Kendi evvelinden, sonundan haberin yok; toprak ile kan arasında sıkışıp kalmışsın! Başlangıcına, nihayetine bir bak; ezelde ne oldu, ileride ne olacak! 
Senin kanlı yerin önce ana rahmiydi, kan seni yıkadı da kandan toprağa geldin! Önce kandan meydana geldin, sonunda da yoldaki toprağın altına gireceksin! Toprak ve kan arasında kim mutluluk arar, akıl sahibi kimse sana bu manada ne söyler? Nasıl bir gaflet ki bunca sıkıntının arasında toprak ile kan arasında işlerini yürüttün! Sen ister temiz, ister kirli git; kandan geldin, toprağa gideceksin! Söyle, kan ve toprak arasında ne ararsın; sen yalnızca bir kulsun, niçin özgürlük peşine düşersin? Bendeler gibi meydanda el pençe muhkem dur; zira âdemoğlu gamsız olmaz! Hazineni altın ve gümüşle ağzına kadar doldursan da, sonunda sıkıntı çekmeden su bile içemeyeceksin! Esirliğini bil, kapı açılmıştır; gevşeklik etme sakın, çünkü işin zor olacaktır! 
Bunca sözün sana ne faydası olur; durma kendi elinle gayret et, acele davran! Unutma, kendi elinle bir şeyler yaparsan eğer, bir işi yüz bin defa yapmış olursun! 
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71. Kıssa: Hayırlı İnfak 


Varlıklı bir adam ölüm döşeğine düşünce çocuklarına, “Ben öldükten sonra mallarımı köyün büyüğüne verin. O buraların büyüğü olduğundan benden kalanları fakirlere dağıtır!” diye vasiyet etti. Adam ölünce bütün parayı köyün büyüğüne teslim ettiler. O, kendisine verilen paralardan bir sikke aldı eline ve şöyle dedi: 


“O fani adam hayattayken şu kadarını kendi eliyle vermiş olsaydı, muhakkak bu kendisi için daha hayırlı olurdul” 


ON YEDİNCİ MAKALE 
GAFLET TUZAĞI 


Ey yoldan uzak düşmüş gafil! Ansızın gafil olarak öleceksin! Hayatını gafletle geçiriyorsun, böyle devam edersen yazıklar olsun sana! Bir ömür yaşamak hevesiyle koştun, fakat hayattan muradını alamadın! Gözlerin hasretle yol aradı durdu, fakat sonunda hep kendini tepetaklak buldun! Dünya hayatının suretine aldandın, manasızca hep boş davalar peşinde oldun! 


72. Kıssa: Paçavra Peşinde Koşan 


Vaktiyle bir adam nerede yırtık, parçalanmış giysi görse alıp biriktirirdi; bundan başka da yaptığı bir şey yoktu. 
Bir gece bu biriktirdiği giysilerle dolu evinde yangın çıktı. 
Elbiselerle beraber o adam da yanıp gitti; onun bu haline iki cihanda da kim dertlenir? 


Hisse: 


Ey yırtık, parçalanmış elbiseleri toplayan, niçin bunları biriktiriyorsun? Bu paçavraların arasında ne vakte dek oturup duracaksın? Gözlerin yolda eski püskü eşyalar arar, fakat bir gün gelir hem sen yanarsın hem de onlarl 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Sen ölünce kurtulacağını zannediyorsun değil mi, oysa belaya müptela olmuşsun, nasıl kurtulursun? İyi bil ki ruhun teninden ayrılınca zerre zerre tufana kapılacaksınl Hiçbir zerre seni boş bırakmayacak, her zerren can derdine kapılacakl Mezarından seni zorla kaldırdıklarında kendini yalın ayak, baş açık mahşer sahrasında bulacaksınl 


Sen kendi harmanını ateşe verdin! Kendine nasıl bir zulüm ettiğini bilmiyorsun! Nefs-i emmârenin gulyabaniliği ne vakte dek sürecek, ne zamana kadar dünya muhabbetiyle yaşayacaksın? Ömrünü kolayca elinden yitirdin, kendi haline ağlasan yeridir! 


Cihanda kıymetli olan bir nefesin var, onun değerini bilmelisin! Fakat gaflete düşüp ona ehemmiyet vermedin, bir soluğunun kıymetini bilmedin! Bazan mucize, bazan delil gösterdiler; bazan Tevrat, bazan Kur'an gösterdiler. 
Seni hak ile bâtıldan haberdar ettiler, senin için Cenâb-ı Hak ile ünsiyet yolunu kısalttılar. Sana neyi, nasıl ve niçin yapacağını anlattılar, artık arzularının gözüne mil çek de Allah'a hakkıyla kul ol! Bütün bu zorluk ve çağrılar sen güzel destarını düzeltesin diye değildi! Kibir pazarında geziyorsun, kimse sana ne isim vereceğini bilmiyor! Yüz çeşit güzel elbise giyersin üzerine, yarın sarınacağın kefeni düşünmezsin. Başın yarılmadan, ayağın kırılmadan ekmeğe, giysiye, makama doymazsın! 


Sende böyle baş, ayak olduğu müddetçe, her şeyin kârını, zararını hesaplar durursun! Ey toprak tabiatlı! Bu kadar zan rüzgârına kapılmışsın ama başını toprağa koyunca neyin var neyin yok ardında bırakacaksın! Sevinçlisin, kendini gurura vermişsin, ancak bir anda ellerin boş kalacak! 
Sen uykudasın, bu yüzden laftan sözden anlamıyorsun, 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hatta kefene sarıldığında da anlamayacaksınl Durma, eğer Hz. Peygamber'e (sallallahu aleyhi vesellem) bağlılığın varsa çalışıp gayret et, bu âlemden göçerken azığını yanında götür! Böyle gafletle başıboş otururken bir ibadetle kurtuluşa ereceğini mi sanıyorsun! Ey dost! Şu halin sana hiç yakışmıyor, bu cihandan giderken benliğinden temizlenmiş olman gerek! Feryat ve suskunluğun bir faydası yok, senin varlığının iyiye döneceği yok! 


73. Kıssa: Rıza ve Sabır 


İşittim ki vaktiyle bir ihtiyar şiddetli bir diş ağrısına yakalandı. Seher vaktine kadar inleyip durdu, derken hatıftan bir ses geldi: 


“Bu gece ağrı sebebiyle başını yastığa koymadın, niçin Hakk'a isyan ettin?” 


Ertesi gece ihtiyar, Cenâb-ı Mevlâ'dan utandığı için susup dilini bağladı! Ağrıdan ciğeri yanıyordu, fakat Hak'tan utandığı için başını önüne eğmişti. Yeniden hatıftan bir ses geldi: 


“Şimdi Hakk'ın işlerine sabırlı olmayı öğrendin!” 


Hisse: 


Başımıza acayip bir iş gelmiştir, önümüzde bunların misali çoktur. Ne konuşmak mümkün ne susmak; ne agâh kalınır, ne şaşkın! Böyle zor bir iş insanoğlunun başına gelmiştir! Söyle insan kimdir; bir aciz! Bir avuç topraktan ibarettir, bir nefeslik ömre sahiptir! Bir avuç kemik düzene koyulmuş, üzerlerine bir deri gerilmiş. Bir avuç damar ve sinir bir araya gelmiş, bazan balgam bazan ter dökerler. 
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Şu gafil insan bir eliyle yüz naz ile yemek yer, diğer eliyle yıkayıp yediklerini kendinden defederl Konuşursa kötü sözler çıkar ağzından, mutluluğu da ancak bel altındadır! 
Ferahlama yeri ayak yoludur, rahatlayınca da gidip çıkardıklarını asmalığa döker! Câriye ve kadınla sohbet ettiğini görsen, kötü işler peşinde olduğunu anlarsın. Kendine ipek böceği kozasından kefen yapar, sonra da, “Ben ipekli giysi giyerim” diye övünür. Gönül kanıyla dışarıdan altın getirir; fakat ecel gelince biriktirdiklerini ondan geri alır! Oysa onun görmesi tuzlu iç yağından, işitmesi de bir parça kıkırdaktan! 
Ayağına bir diken batsa, oracıkta belaya müptela kılar onu! 
Yemeği biraz fazla yese, ağrılar içinde kıvranmaya başlar. 
Az yerse zayıflık ve halsizlikle sağlığından olur. 


Diri olsun ölü olsun tüm ömrü bir ana rehindir. Ne bir an soğuğa dayanacak mecali vardır, ne de sıcağa... Hiçbir işte sabrı yoktur, beklemeye güç yetiremez. Karınca misali zayıftır, yılan gibi zehirli; başında da saman gibi bir zan dağı vardır! Önce yüz meşakkatle bu zindanda doğar, sonra da türlü ıstırapla can verir! 


74. Kıssa: Dünya İşlerinin Hakikati 

Bir gün adamın biri o manalar bilen Mecnun'a, “Bu insanlar kimdir, şu dünya işleri nedir?” diye sordu. Mecnun şöyle cevap verdi: 

“Bütün bu işler ayrandır, onun üzerine de bir defadan 


sinekler toplanmıştır!” 
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Hisse: 


Şu içine düştüğümüz nasıl bir vadidir ki kendi elimizle ayak izlerimizden olmuşuzl Bu vadide hepimiz kendimizin canavarıyız, ilk günden beri kendimizle uğraşır dururuz. 
Aciz kalınca feryada başlar, beladan kurtulunca da başımıza gelenleri unuturuz hemenl Yazıkl Şu dünya koşturmacamızda çok derdimiz var, elde ettiğimiz ise hiçl Gözünden yüz denizlik yaş aksa da Allah bilir bu işin de boştur senin! 


Aziziml Eline bir kabak alıp da ona göz ve yüz yapsan, içini buzla doldurup bekletsen ondan damla damla yaş aktığını görürsün. Fakat bu yaşlar yağmur kadar çok olsa bile kimsenin yanında bir değeri olmaz! İşte bizler de ilahi kudretin karşısında böyleyiz, gülmemiz ve ağlamamız içi buz dolu kabak misalincedirl 


Binlerce gönül bu ateşte kebap olmuştur, kimin bu bir damla yaşı dökmeye mecali vardır? Döktüğün soğuk yaşlarla hükm-i ilahi değişir mi sanıyorsun, ne söylüyorsun, kiminlesin, neredesin? İki alem de yok olup gitse, Hakk”a zararı da faydası da dokunmaz! Rızkını önünden çekip aldıklarında, bir daha kendini Rabb'inle kıyaslamamayı öğrenirsin! Feryat etsen de etmesen de iş olup bitmiştir; bütün nakışlar o pergelle işlenmiştir. Tenini ortaya koy ki felek seni sürmesin, böyle gelmiş böyle gider ne yapabilirsin? 
İşin her zora girdiğinde niçin hayretle âhu figan edersin? 
Durmadan, “bu nasıl, o nasıl, niçin bu doğru, neden o tepetaklak?” diye soruyorsun. Gözün varsa eğer aç gözünü de tefekkür et! Mevcudatın dinginliğine bak bir an, her zerrenin kendi sebatına bak! Aklını ve temyizini kaybettiysen eğer, niçin her şeyi soruyorsun? 
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Ey Attarl Can yurdunun yolunu tut, dünyaya aldanma, bırak o düşmanlarının olsunl Sen akbaba değilsin, murdar olanın etrafında dolanma, sen şu dünyayı insan yiyen vahşilere bırak! Hz. Süleyman'ın (aleyhisselâm) yüzüğü kaybolunca, cin taifesi bir avuç kötü insanın bağından kurtuldu. Sen ayağını hiçlik yoluna bas, bir avuç ham insandan ne arıyorsun? Bâtıl olan her şeyi önünden kaldır; Hakk'ın yolunu tut, kendinden kurtul! Mal ve makam sevgisini at gönlünden; sen kendine perdesin, artık ayağa kalk! Neden canın âlem yüzünden dert ve sıkıntıyla dolu, dünyadan aldığın azık senin için yeterlidir! Eğer şu bunamış nefis olmasaydı, rızık derdin ve endişen de olmazdı. Kendinden geç ve din yoluna adım at, nefsinin putlarından kurtul! Din yolunda bir zerre gevşeklik gösterme, zira din ile ancak hakikat elde edilir! 


75. Kıssa: Dininden Dönmeyen Yahudi 
Vaktiyle keramet sahibi bir erden şöyle işittim: 


Bir gün yahudinin biri meyhaneye gitti. Orada dünyaya — aldanmışların kumarhanesi olan yıkık dökük bir yer vardı. 
Bir köşede iki kişi kumara oturmuş; gümüşü, altını ortaya koymuştu. Bunları gören yahudi onlarla kumara oturdu; bir zaman sonra da elinde avucunda ne varsa kaybetti. Bir köşkü, bir de bağı vardı, ikisini de orada kaptırdı; elinde hiçbir şeyi kalmadı, iflas etti. Elinde altın, gümüş hiçbir şey kalmayınca gözünü ortaya koydu bu defa; fakat onu da kaybetti. Neyi var neyi yok elinden gitti, üstüne bir gözü de kör oldu. Onun bu haline şahitlik eden bir adam, “Her şeyini kaybettin! Bırak artık, tövbe et! Dinini değiştir, müslüman ol!” dedi. Bunları işiten yahudi öyle kızdı ki adamın gözüne 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bir yumruk attı ve, “Ne istiyorsan yap ama dinim hakkında bana söz söyleme!” dedi. 


Hisse: 


Bir yahudi yahudilikte böyleyse, bilmem din ehlinin hali nasıl olmalıdır? O yahudi bir gözü kalana kadar her şeyini kaybetti, fakat yine de gönlünü dininden koparmadı. 
Ey dünya kumarhanesinde her şeyini böyle kaybeden! Bazan ay gibi parlak yüzünü kaybettin, bazan de siyah zülüflerini... Gençliğini, ok gibi düzgün boyunu bu yolda yitirip yaşlandın. Nurlu kalbini, aydınlık gözünü gafletle harabatta kaybettin. Kendini şehvet belasıyla kirlettin, ruhunu ve tenini gaflete bulaştırdın! Ey hurafelere kapılan! Artık başını meyhane sokağından çıkarmanın vakti gelmedi mi? 


ON SEKİZİNCİ MAKALE 
YAŞLILIĞA DAİR 


Eyvahlar olsun haline! Yolu gören gözün yok, tatlı ömrünü gafletle geçirdin hep! Vakitlerini kendinden habersiz harcadın; peki, mezara girince mi bir şeyler yapacaksın? 
Ey işlerinde hırsa kapılan! Elif gibi boyun bükülmüş! Şimdi ibadete koyulmanın sebebi, ansızın gelecek ölümden korktuğun için mi? Çok sevindin, hayattan muradını aldın; şimdi ise yaşlanıp elden ayaktan düştün! 


Ey ihtiyar! Ne vakte dek kendine ilaçlar yapacaksın; gitmek zorundasın, daha ne zaman tedbir alacaksın? Hırsız bir zerre kadar azalmadı, sütten kesilmemiş çocuk gibisin! Hırs, yaşlı kimseler için daha da kötüdür, bembeyaz saçlarla günah işlenir mi? 


Ey şaşkın ihtiyar! Madem saçların ağarmış, artık günah peşinde koşma! Şu halinde bile bir elinde ateşli azık, diğer elinde kadeh var! Bedenini acı su ile yıkayacağına kefenini tuzlu gözyaşınla yıka! Tilki gibi hile peşinde koşma, artık yerinde dur; günlerini zahmetle geçirme! Şu dünya yurdundan korkun yok mu senin; sonunda senin gibi bir gafili oradan çekip götürecekler. Güzel ve rahat oturup kalmışsın yerinde, felek ise koşuyor; sen yem toplayan bir 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kuşsun, ömrün ise uçup gidiyor. Uykudasın, yaşın elliye varmış, uyan artık çünkü zamanı geldil 


Dünya hayatında hep kan ağladıysan da, bu şimdi kurtulman için yeterli değil! Şu fâni dünyada olan nasıl bir iştir? 
Bu âlemin işi öbür âlemin işidir. Kendi haline yan, çünkü başkası senin derdinle dertlenmez, nasıl diyeyim ki gerçekten böyle bir kimse bulamazsınl Başına bir şey gelmişse eğer, bu senin işindir, kimse senin gam yükünü çekmez! Bir kimse senin ölümünle dertlenirse, bil ki o aslında kendisi için korkmaktadır, çünkü ölüm ona da uğrayacaktır. 


Gün olur dudaklar gülmeyi unutur, gün olur neşeden yanaklar ağrır. Ey ihtiyarl Önünde bir iş var, bunun için ciğer kanı iç, elinden geldiği kadar imanla göçmek için gayret etl Öyle bir zaman gelecek ki eşin dostun olmayacak yanında, kendinle baş başa kalacaksınl Hiç korkun yok mu; yarın ateşe girdiğinde, bugün yanında olanlardan kimseyi bulamayacaksın etrafındal 


Artık söyleyeceğimi söyledim ve ayrılıyorum, ekinimi ektim fakat hasatımı bilmiyorum. Şimdi işim konuşmak oldu benim, ibadete güç yetiremiyorum. O rüzgârlar başımda esmiyor artık, çünkü toprağın altına girmem gerekiyor. Ömrüm ne var ne yok her şeyini topladı, kabre gireceğim artık, elimde yalnız hava kaldı. Sevinçli ya da dertli gitsem de arzulu bir gönülle toprağa gireceğim. 


Şu dertle dolu âlem bana çok gam verdi, kambur felek sırtımı iki büklüm etti. Derdim daha ne kadar sürer bilmiyorum, fânilikten başka bir şeyim yok dünyada! Din ve dünya işlerinin sırrını çok araştırdım; fakat din yolunda çok geride kaldım. Nefesim soğudu, gönlüm elimden çıktı; yaşlılıktan saçlarıma karlar yağdı. 
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Simsiyah saçlarım bembeyaz oldu, bana gereken artık kefendir, zira kafurum var beniml Bütün saçlarım beyazlık yurdu oldu, felek de üzerime siyah bir örtü çekti. Yaşlılık yüzünden elden ayaktan düştüm, yardımıma koşacak birini de bulamıyorum. Gençler yüzüme bakmaz oldu, alaycı sözleri, bakışları yüreğime ateş düşürüyor. Tüm bunlara rağmen ben sabrımı koruyorum, çünkü bugün genç olanlar yarın benim gibi biçare, perişan olacaklar. 


76. Kıssa: Kaçınılmaz Son 


Vaktiyle gencin biri uzaktan beli yay gibi bükülmüş bir ihtiyar gördü. Başındaki gençlik sevdasıyla ihtiyara, “Ey ihtiyar! Bu yayı kaç paraya satarsın; gel, hemen paranı vereyim!” dedi. Bunun üzerine yaşlı adam gence şunları söyledi: 


“Ey hayat! Delikanlı, bunu bana bedava verdiler. Paran sende kalsın, yarın sana da bedava verecekler çünkü!” 


Hisse: 


Yaşım altmışa gelmişse de zararı yok. Bu yaşımda böyle yay gibi olduysam, altmıştan sonra yetmişi de görürüm; zira böyle bir av kimin eline geçer? Okçu yüzüğü ile ok düzgün atılır, altmış yaşına gelince beden yay gibi iki büklüm olur. Okçu yüzüğü ve yay ile kuvvet artar; bu yaşla, bu keman bedenle gönül yarası artar. 


Yaşlılıktan derdim çoğaldı fakat sırtım dışında hiçbir yerim kamburlaşmadı. Zaman benden yanadır zannettim, fakat gördüm ki ömrümün yarısını götürmüş. Yaşlılık vakti bir anda geldi, başımdan böyle bir duman hiç çıkmamıştı. 
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Ömür duvarının üzerine elimi uzattım, oradan ne havalandı anlamadım. Ömür testim tortulandı artık, ne kuvvet kaldı ne de yiğitlik... Bazan şehvet duygusu gelirdi, fakat güçten düşünce bu duygular da gitti benden. Artık benden bir iş çıkmaz, oysa bir zamanlar gücüm yerimdeydi. 
Yenilmeyecek ne kadar kötü şey yedim, yapılmayacak ne çok iş yaptım. Gönül ateşimden ciğerimden dumanlar çıktı, hızlı gittiğimi çok geç anladım. Düşünen bir aklım olsa da önümde beni bekleyen hangi dertler var bilemiyorum. Gözümden uyku, gönlümden huzur kayboldu, nasıl bir sonla karşılaşacağımı bilemiyorum. Ölüm korkusu sardı, yüreğim günbegün eriyor; eşeğim topal kaldı, yolum ise hayli uzun... 


Gençlik zamanlarımı hatırlayınca çeng gibi her makamda feryada başlıyorum. Biliyorum, ecel vakti yakın; zira uzunca bir ömür sürdüm. Eyvahlar olsun! Mâsiva yüzünden dünya girdabına düştüm. Kendimde bir hazine arıyordum, bu hazinenin perdesi gözümden kalktı. Bir gece elimi hazineye uzattım, fakat sonunda canımdan oldum; ne yazık, türlü zahmetler çekmiştim oysa. Gönlümde yüzlerce hasretle dünyadan giderken, hayretten başka ne kalacak geriye? 


Öyle bir sevda var ki başımızda ondan bir kazancımız yok, öyle bir düşünceye sahibiz ki ondan bize düşen ancak müşkiller! Zamanımızın ziyanı biziz, kendimize perde olan da... Bizler işleri dağıtıp bozanlarız, buna rağmen kendi yüzümüze öşığızl Dünya bir beşik, bizler de uykudayız, gaflet sarhoşluğuna kapılmışız ve perişan haldeyiz. 
Allahım! Bana kıyametten önce o hakikat manasından bir koku ihsan eyle! 


ON DOKUZUNCU MAKALE 
KALBİN HASTALIKLARI 


Ey dost! Yolunda çok kum tanesi var, bunların her birinden kurtulman gerek. Kum tanelerini teker teker alman, bir dağı yerinden oynatmaktan daha kolaydır. Hevâ, kibir, ucb, şehvet, hırs, yalan, öfke, cimrilik, gaflet, kızgınlık hepsi de yoluna pusu kurmuştur; bunlar seni ansızın kuşatır. 


Bu kumlar bir araya gelirse, dağ olup seni ezer! Ey din eri! Gönlünü bu tanelerin oluşturduğu dağdan sakındır; zira cehennem ateşinin dağı bu dağdır! İyi bil ki dünyanın ne kadar süsü varsa hepsi de canına bulanıklık getirir. 


Kendi yetiştirmediğini niçin istersin, kendi kaybetmediğini neden ararsın? Ey hevâ ve hevesine kapılan! Hak Teâlâ sana verdiği bir dirhemi vakti gelince senden geri alacak! 
Öyle nankörsün ki iki dünya da senin bu halini bilir! Burada bir gram altının peşine düşmüşsün de ahiretin yüz mülkünü elinden kaçırmışsın! Oysa senin asıl yurdun dünya değil, buraya aldanmak doğru değil. Şu vefasız dünya bir geçit yeridir, senin ise bu seferde tahammülün yok! Ey akıllı geçinen! Sen bir ten ve ruhtan ibaretsin, külhan ortasında yanan bir çırasın! Bu külhan senin bahçen olacaksa eğer, 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bırak çıran yansın dursun! Can yakan, gönül alan şu dokuz kat felek bir gün senin düğününü yapacaksa, öyle bir günde hemen, “On kasesi bir dirhem!” diye bağırmaya başla! 


Eğer âlemin derinliklerindeki Yunus (aleyhisselam) misali isen ve yerin balığın karnı ise ses çıkarma! Ay yüzlü Yusuf laleyhisselam) gibiysen kuyudaki yerine kanaat etl Biraz su, biraz ekmekle yetin, niçin hep fazlası için hesap yaparsın? 
Bütün rızkın yarım ekmek olsa da, dünyadaki işin namus ve şerefini koruyarak olsun. Durmal Her gün yarım ekmeğini kazan, ardından otur ve ahiret işleriyle meşgul ol. Her kim kanaat içinde ferağat ederse, başına ay ve güneşten taç giyer. 


77. Kıssa: Külahını Satmayan Derviş 


Vaktiyle fakirin biri başında eski bir külahla tekkeden çıktı. Onu gören biri latife ederek, “Ey akıllı kimsel Şu başındaki külahı bana kaça satarsın?” diye sordu. Derviş bu soruya şöyle cevap verdi: 


“Bana dünyaları versen de bunu satmaml Şu külaha niceleri talip oldu, pek çok dünya malının karşılığında bunu benden istediler. Fakat satmıyorum! Çünkü daha fazla ettiğini biliyorum, bunun bir ipliği mücevherlerden değerlidir. 
Sen benim başımda olanı bilmezsinl Benim başım yok, nasıl tacım olsun!” 


Hisse: 


Ey gönül! Derdin varsa eğer, âgâh ol; zira seni uyku ve yemek için dünyaya getirmediler! Bütün âlemi yedin diyelim, bilmiyor musun ölümden kaçış yok! Daha ne vakte dek sana senden âfetler uğrayacak? Sen kendine âfetsin, kendi önünden kalk artık! Söylesene ne zamana kadar 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utanmazlığın, küstahlığın devam edecek, öyle taş yüreklisin ki kurumuş yaprağa benziyorsunl Eğer yarın sorgulama olmayacaksa işlerini eğri ya da doğru yapmakta serbestsinl Yolun toprağı nasıl ki sana altın oluyorsa, yarın da senin için döşek olacakl Bu feleğin çarkı seni değirmene attı, bir gram altına karşı yüz kuru ot attı. 


78. Kıssa: Altın Düşkünlüğü 


Köpeğe, “Altının var mı?” dediler, sıkılarak gah havladı gah saldırdı. 


Hisse: 


Köpek bile altının utancından feryat ediyorsa, bir gram altınla efendinin gönlü nasıl huzur bulur? Köpek, altının ismini duyunca sıkılıp havlamaya, saldırmaya başlar, üç kuruş olsa bile böyle yapar. Sen ise eline bir dirhem geçse, o değersiz para yüzünden sesini yükseltmeye başlarsın hemenl Yüz vadi dolusu altın harcasan, bir dirhemin peşine düşersinl 


Ey dünya düşkünül Sarhoşsun, şu dünya düşkünlüğünle sonunda ne göreceksin? Ey heves düşkünül Niçin putperestlik yapıyorsun? Kâfirler gibi puta yönelmişsin! 
Neden kâfirlerin yolunu tutuyorsun? Onlar puta tapıyor, sen de altına! Ey din eri! Yüz batmanlık bir put ile üzüm salkımı bir değildir kâfirin yanında; oysa bir gram altın bile olsa senin gözünde altındır! 


Durma, dünyayı onu isteyene bırak; altın da put da kâfirlerin avucunda kalsın! Altın, put yapmaktan başka işe yaramaz; put da ancak yıkılıp atılmaya layıktır! Yüzlerce altın hazinesini önüne koysan da son gününde yoksul olarak öleceksin, unutma! 
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79. Kıssa: Eğer Aklın Varsa 


Vaktiyle bir meczup, sultanın yanına varıp, “Altını mı seversin yoksa günahı mı?” diye sordu. Sultan, “Altından haberi olan muhakkak altını severl” dedi. Bunun üzerine o meczup şunları söyledi: 

“Aklın varsa niçin günahını yanında götürüp altını burada bırakıyorsun?” 


Hisse: 


Günahını yanında mezara götürdün de altınlarını ardında bırakıp öldünl Senin canını teslim etmen gerekirken altınla gümüşle maksadın ne? Dünyayla ortak olmayacaksın, git, bir lokma, bir hırka sana yeterl İster toprak üstünde ol, ister hasır, dünya ile düşüp kalkmadıkça padişah sensinl 


Madem mihnetsiz ekmek bulamayacaksın, zahmet çekmeden çul bulamayacaksın, niçin kendini bu kadar sıkıntıya soktun da bahtsızlığın ellerine düştün? Hırkan ve ekmeğin var, fazlasının peşine düşmen şan ve şöhret içinl Neden insanlara bağlanıp kaldın? Bak, sonunda ciğerin kanla, gönlün hırsla doldul Bir gram altın için gönlünün iki parça olması, “Onun parası vardır” demeleri için mi? 


Ey dertli erl Yarım ekmek için niçin şerefinden, onurundan oluyorsun? Azizim, unutmal Saman çöpü kadar minnet yükü, yüz gam dağından ağırdırl 


80. Kıssa: Minnetsiz Olmak 


Bir gün hali perişan olan bir adama, “Sen neyi seversin?” diye sordular. Şöyle cevap verdi: 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“Minnetsizliğil Bana ne verirlerse versinler minnetsizlikten başkasına minnetim olmaz!” 


Hisse: 


Niçin insanlara bu kadar bağlısın? Öyle anlaşılıyor ki sen bu insanlara muhtaçsın! Fakat unutma ki bir gün altın ve gümüşün kalmadığında kimse sana bir gram altın vermez! Açlıktan yarı ölü hale gelsen bile onların elinden yarım ekmek bulamazsın! Gün gelir iki lokma ekmek için alçak kimseler seni yere çöktürürler. Oysa iyi bak! Yüce Allah'ın bunca ihsanına rağmen günde kaç kez yere çöküyorsun? 


Senin gözün hanlarda hamamlarda iken can ile cana- nın sırrı gönlünde nasıl yer eder? Ekmeğini handan alırsan sofranın bereketi kaçar, gösterişli sofradan muhakkak hayır gelmez! Niçin sultanın sofrasının etrafında dolanıp durursun? Şan ve şöhret peşinde olanlar ancak bir avuç âciz, alçak ve miskinden ibarettir! 


81. Kıssa: Sineğe Hükmedemeyen... 


Vaktiyle bir padişah âşık bir divanenin yanına varıp, “Ey mecnun! Benden dilediğini iste! Güneş tacım, gökyüzü ise atım! Niçin sana ihsan etmem için benden bir şeyler istemiyorsun?” dedi. Gönlü yanık âşık padişaha, “Ey uykusunda rahat yatan! Şu sinekleri benden uzaklaştırsan... 
Beni o kadar ısırdılar ki sanki cihanda benden başkasını bulamadılar!” dedi. Padişah, “Bu benim işim değil! Sinekler benim hükmümün, fermanımın altında değil ki!” diye karşılık verdi. Bunun üzerine o divane şunları söyledi: 


“O halde git buradan! Sen benden yüz misli âcizsin! 
Bir sineğe bile hükmedemiyorken padişahlığından utan!” 
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Hisse: 


Niçin zenginin, makam ehlinin etrafında dolanıp durursun? Eğer ersen böyle kimselerden uzak durursun! Görüyorsun, insanların pek çoğu dünyanın talepkârı! Hepsi de türlü dert ve sıkıntının içine düşmüş, arpa üzerine arpa koymakla uğraşıyor! İnsan tabiatı bulunduğu yere göre şekillenir, her insan huy kazanmaya meyillidir. Eğer insanların yaşamlarına aldanırsan, sen de cehaletinle hırsa kapılırsın! 
Zengin senin gözünde varlık sahibidir, yoksul ise yüzlerce sıkıntı içinde... Sana ikisinden de kâr ve zarar gelmez, o halde niçin bedeninde can derdi yok? 


İyi bak! Hırs yolunda yoksuldan ve zenginden sana dönen nedir? Ömründen on sene eksilecek olsa malını artırmak için artırmaya çalışmazsın! Malın mülkün canından fazla; bilmem bu nasıl bir cinnet hali, nasıl bir sevda? Ey gafil! Ne vakte kadar oturup kalacaksın, yakin sahibi bir ersen kanaat et! Yastığın yoksa başını kerpiçe yasla, bir güzel yoksa çirkinle idare et! Şu yarım canını madem ki yarım ekmekle besliyorsun, dünya işleriyle kendini yorma! 


82. Kıssa: “Biz de Bir Şekilde Sabahladık” 


Yoksulun biri bir gece fırında yatarken oradan samur kürk içinde padişahın geçtiğini gördü. Mevsim kıştı ve hava çok soğuktu; yoksul adam padişaha seslendi: 


“Ey akıllı sultan! Soğuktan haberin yok belli ki; ama biz de bir şekilde sabahladık!” 


ESRARNAME ə 183 


Hisse: 


Azizim! Şu dönen mabedin dibinde erler gibi sabır ve kanaat sahibi ol! Yiğitçe sabrederek otur, koşuşturup durma, sebat et! Bir hekim bu duruma işaret ederek ne güzel söylemiş: 


“Her işte sabırlı olmak makbuldür! İnsanların acizliği hep konuşmaktan ileri gelir!” 


Bu söz akıl için güneş gibidir! İnsanların canları hırsla koşturur; iyi bak, eğer gönlünde hırsa yer vermeseydin Me'vâ cennetinden uzak düşer miydin? Hırs ne uzun bir mihnettir, ne perişan bir iş! 


83. Kıssa: Karıncanın Hırsı 


Hemen herkesten şunu işitmişimdir: “Bir karıncaya yılda bir dane yeter!” Fakat o karınca hırsıyla toprakta delikler açar; bazan buğday yüklenir, bazan arpa, bazan da darı... Gün olup da zamanede bir fırtına esince dene o delikler kalır, ne de daneler... Madem ona yılda bir dane yeter, o halde fazlasının peşine düşmek ona haramdır! 


Hisse: 


O küçük, akılsız, zayıf karıncanın hali insanlara örnek oldu. Zira o kendi hırsının pençesine yakalanmış, nam ve şöhret belasına düşmüş! Ölüm onu beklemediği bir anda yakalar, o vakit elinde, avucunda olan her şeyi kaybeder. 
Sevdiği, peşinden koştuğu şeylerden muradını alamaz. 
Ecel gelip de ansızın canını alınca dünyanın bütün işlerini bitirmiş olur. Ne o kalır, ne de çokça kapıldığı hırsı; efendi nerede? Yüz fakir önde ilerlerken... 
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84. Kıssa: Kendini Akıllı Zanneden Fare 

Şöyle işittim: 

Keskin gözlü bir fare kedilerin pençesinden kan ağlıyordu. Bir gün bu fare, darlığından dünyanın daraldığı yuvasının küçük deliğinden dışarı çıktı. Evin bir köşesinde yanlışlıkla unutulmuş bir yumurta olabileceğini düşündü. 
Hemen aramaya koyuldu ve sonunda yumurtayı bulup ona doğru yaklaştı; fakat ne yaptıysa onu yerinden oynatamadı. Ne pençesiyle ne de dişleriyle yumurtayı kesebildi. 
Yumurtanın etrafında uzunca bir vakit dönüp dolaştı, ardından aklına acayip bir hile geldi ve geri dönüp bir başka fareye seslendi, onun kulağına bu fikri fısıldadı. 


Diğer fare yumurtanın altına girdi, elleri ve ayaklarıyla onu sarıp kemer oldu. Uyanık fare onun kuyruğundan tutup yuvasının ağzına kadar çekti. Fakat dışarıda bu uyanık fareye kinlenen bir kedi pusuya yatmıştı. Hemen yerinden fırlayıp o kendini akıllı zanneden fareye doğru atıldı. Fare yuvasının ağzı daracıktı, uyanık fare kedinin korkusundan delikte sıkışıp kaldı. Sonunda kedi, fareyi ve yumurtayı yakaladı; pençesiyle hem yumurtayı hem de fareyi ikiye böldü. Böylece fareyi hırsından ve derdinden kurtarıverdi. 


Hisse: 

Bak, o zalim fare ne kadar didindi de sonunda kendi oyununa düştü. O rehber er, fare ile fikri bozuk fare misalini yerinde getirdi. 

Ey gece gündüz hırslarının esiri olan! Ey karınca ve fare 


gibi hile peşinde koşan! Hırsın senin boynuna tasma olmuş! 
Senin hırsın var, devenin de yuları! Her an yıldız gibi gündüz 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körüsün, karınca gibi gece gündüz hırsının tutsağısınl Kan ağlamayı kendine nimet bilme, eyvahlar olsun şu farenin, karıncanın ve insanların hırsındanl Eyvahlar olsun şu sinek yiyen örümceklerdenl Bunların hepsi murdar peşinde dolanan akbabalar gibidir. Eyvahlar olsun bir avuç kemik ayıklayıcısının hırsından! Hepsi de köpek tabiatlı kötü ahlâklı! 


Kan içen mide olmasaydı, insanlar böyle biçare olur muydu hiç? Şu hırsla dolu insanlara bak! Gece gündüz koşturma içindeler, işleri güçleri midelerini doldurmak! Hepsi de su ve ekmek derdine düşmüş, cehennemi doldurmayı istiyor! Midenin istekleri, insanların kendilerine çektirdikleri her sıkıntıdan daha ağır basar. Mide senden ateş ve duman çıkarır, bu cehennemden o cehenneme sıçratır! 


Yüreğin varsa doldur mideni! Fakat sonunda yüreğin bile senden kaçar! Nefis öküzünü besiye çekmişsin, sonunda da onu putlaştırmışsın! Sâmiri“ hile ile altından buzağı yaptı da insanlar ahmaklığından ona tapındı! Nefsin buzağısı doymadıkça, yüz ibadet etsen de seni rahat bırakmaz! 


Karnın doyup da rahata erdiğinde sırtından büyük bir yük atarsın! Çünkü senin canın beden kuyusuna düşmüş, bir iple çukura sarkıtılmış! Nefis kurdunu hile ile esir kıl; kendin kuyudan çık da onu baş aşağı sarkıt! Eğer tilki gibi kuyuda kalırsan, nefis kurdun seni kuyu dibinde parçalar! 


85. Kıssa: Kuyuya Düşen Tilki 


Issız bir çölde bereketli bir kuyu vardı; bir ipin iki ucu iki kovaya bağlıydı. Yukarıdan boş kova indiğinde diğer 


46 Sâmiri: Hz. Musa [aleyhisselâm], Allah Teâlâ'dan vahiy almak için 
Tür dağına gittiğinde İsrâiloğulları'na altından buzağı heykeli yapıp buna tapmaya çağıran put yapıcısı. 
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kova kuyudan dolu olarak çıkardı. Bir zaman başıboş bir tilki oradan geçiyordu. Her nasılsa o kuyuya düşüverdi. 
Kuyunun dibinde kovayı görünce içine oturup kovanın ipine sıkıca tutundu. 


Yaşlı bir kurt o sırada kuyunun başına geldi. Baktı ki bir tilki kuyuya düşmüş. Tilkiye, “Bizi özlediysen söyle! Ben mi ineyim yoksa sen mi çıkarsın? Bana sorarsan kuyudan senin çıkman daha iyi olur. Zira böyle bir çölde benim gibi bir dostun olması senin için daha iyi!” dedi. 


Yüreği daralmış tilki, “Benim ayağım sakat, en iyisi sen aşağı in!” diye seslendi. Kurt hemen kovaya oturdu, kova da yaydan fırlayan ok gibi aşağıya inmeye başladı. 
Kurt hızla kuyunun dibine inerken tilki de aynı hızla yukarı çıkıyordu. Yolun yarısında birbirlerine rastladılar, göz göze geldiler. Zalim kurt, “Ey tilki! Beni yalnız bırakma!” dedi. Hilekâr tilki, “Sen git, beni aşağıda bekle, biraz sonra yanına gelirim!” diye karşılık verdi. 


O zalim kurt nasıl aman bulacak; kurt ile tilki hiç dost olabilir mi? Kovalardan biri yıldırım hızıyla inerken, diğeri fırtına gibi yukarı çıkıyordu. Kurt kuyunun dibine inmiş, tilki de yukarıdan ona bakıyordu artık. O kocamış kurdun dermanı ne olabilirdi, böyle bir halin çaresi yoktur! Ne diyelim, o kötü kurt kuyuya düştüğünde, ağzı laf yapan tilki kendini kurtardı. 


Hisse: 


Bedenin bir kuyudur senin, canın da onun içine düşmüş; nefis kurduna izini kaybettirmiş! Söyle, canın Allah'ın ipine sarılsın, bu kuyudan ancak bu şekilde kurtulursun! 
Şu nefs-i emmâre külhanda kalmış bir köpek gibidir, kemik uğruna tendedir. Sende dokumacı kuş kemikleri bulunsa da emin olma zira yanı başında bir köpek var! 
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86. Kıssa: Kebap Çalan Kedi 


Bir kedi, gözüne sofradaki kebabı kestirdi ve onu alıp kaçtı. Sofradan biri hemen fırlayıp yakalamak için kedinin peşine düştü. Olan biteni uzaktan seyreden muhterem bir zat, adamın kediyi yakalayıp ona vurmaya başladığını görünce, “Ey gönlü kararmışl İşin bu kediye mi düştü? Ey köpek tabiatlı geçimsiz! Vuracaksan eğer kediye kebap çaldıran köpeğe vur!” diye seslendi. 


Hisse: 


Bir tazı ile oturmak ne hoş, onunla hemdem olmak... 
Önce köpeğe iğne vermek için yanına gelirler, iğne verdikten sonra da kılıç denerler onda. Sen köpeklere karşı çok aslanlık ettin, fakat nefis köpeğine sözün geçmedi! Nefis köpeğini bağla, rızkın hazırdır; bir bak haline! Sen bağlısın, o ise serbest! Bir müptela gibi aciz kalmışsın, nasıl işlerini yerine getirmek için güç bulacaksın? Sen Rezzâk olan Allah'a güven; sabırlı ol, her an sakin kal! Yüce Allah kâfirlerin bile rızkını verirken senin gibi iman sahibini aciz bırakır mı hiç! 


87. Kıssa: Taşın İçindeki Kurtçuğa 
Rızık Veren... 


Vaktiyle hayır ehli bir kimse bize şöyle anlattı: 


Çöl yolunda bir kuyu vardı. Su çekeyim derken yüzüğüm birden parmağımdan kayıp kuyuya düştü. Oradan geçen birini dipteki balçığı yoklasın diye kuyuya indirip, “Ne varsa kovaya doldur da yukarı çekeyim seni! Belki balçığın içinde yüzüğümü bulabilirim!” dedim. 
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Böylece kuyudan birkaç kova çamur çektim ve içinde yüzüğümü aramaya koyuldum. Derken balçık içinde siyah bir taş gördüm, öyle güzel bir şekli vardı ki parlak ve temiz... 
Acaba kıymetli bir taş mıdır diye incelerken birden elimden düşüverdi ve kırıldı. Yerde iki parçaya bölündü ve ortasından bir kurtçuk çıktı, kurtçuğun ağzında yeşil bir yaprak vardı. 


Hisse: 

Yüce Mevlâ öyle büyük bir nimet vericidir ki taşın içindeki kurtçuğu bile rızıklandırır; çöl yolundaki karanlık kuyuda taşın içindeki kurtçuğu yaşatır. Ey hırsa kapılan! Rezzâk olan Allah'ın lutfunu gör! O'nun lutfu ne geniştir, nimeti ne 


kadar yücedir! 


88. Kıssa: Rızık Yiyen Gitti Ama... 


Dindar bir kadın vardı; bir gün kocası yolculuğa çıktı; ne eşi kaldı yanında ne de yiyecek azığı... Bir vakit sonra yanına gelen başka bir kadın, “Yalnız kaldın, zor duruma düştün!” 
dedi. Bunun üzerine o takva sahibi kadın şunları söyledi: 


“Hayır! Ben yalnız değilim! Cenâb-ı Hak beni gözetiyor! Kocam yanımda olmasa da rızkım gelir! Rızık yiyen gitti ama rızık veren her an beni görmektedir!” 


Hisse: 

Ey “Erim!” diyen! Bir kadından da geridesin, yazık şu haline; niçin bu durumdasın! Yerinde olsun, olmasın, durmadan ihtiyacımızı dile vurduğumuzdan kendi kendimize 


bela olmuş haldeyiz! 
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89. Kıssa: İnsanlardan Bir şey İstememek Vaktiyle bir derviş şöyle bir hikaye anlatmıştı: 


Kâbe'yi tavaf ediyordum, o sırada beli yay gibi bükülmüş, saçları kafur gibi beyazlamış nur yüzlü bir fakir gördüm. Yanımda az çok bir şeyler vardı, dünya malı olarak bir de misvak... O fakire, “Ey yaşlı er! Şu misvağı sana vereyim mi?” diye sordum. Söz bilir ihtiyar şöyle cevap verdi: 


“Ben ihtiyaç kapısını nasıl açarım! O kapıyı bir kez açarsam, sonsuza dek kapanmaz artık! Ben o kapıyı yüz yıl önce kapattım, bu yaştan sonra nasıl tekrar açarım onu!” 


Hisse: 


Ölmeden hırsın azalmayacak, hırs derdinin merhemi topraktır! Hırs çukuru yüksekliği olmayan bir çukurdur, tül-i emel de uzun bir iş... İpek böceğine bak, genç yaşında kendini kefen içinde gizler. Kendi hırsı ve sersemliği yüzünden nice sol sağ, nice arka da ön olur! Dolaşmaktan bedeninde takat kalmayınca kendi eliyle kendini mezara koyar. Yüz kez topladığı şeylerle, bir şekilde meydanda giriftar olur. 


Balaban kuşunun hali beni güldürür. Göl kenarında utançla oturur, çektiği sıkıntılarla da başı önde yürür. Her an susuz gönlüyle dert çeker, “Su içersem deniz eksilir” der. Bu manada sen kendinin balaban kuşusun, dert çekmekte de ondan ilerdesin. Su içinde ateşte yanan balaban kuşusun, iyisi mi sahip olduklarını güzelce ye! Bir an mutlu ol, sızlanmayı bırak! Elindekine şükret, yarını görebilecek 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misin? Dünyada bir iplik bile bırakma, Hz. İsa (aleyhisselam) bir iğne yüzünden gökyüzünde durdurulmadı mı?“7 


Cömertlik et, zira cimrilerin başları fil ayakları altında ezilmeye layıktır! Onların canlarında öyle bir düğüm vardır ki kimse onların yüzünün güldüğünü göremez. Cimrilerin cimrilikleri sebebiyle din ve dünya işleri bir arada olmaz. 
İşe bak! Ahmaklıklarından olsa gerek buğday pazarında arpa vermezler de canlarını verirler! 


90. Kıssa: Cimrinin Hali 


Vaktiyle şehrimizde elli kese altını olan bir cimri hastalandı. Bir er benden o cimri için şerbet hazırlamamı istedi ve beni o cimrinin yanına götürdü. Oraya varınca karşımda dert ve sıkıntıya düşmüş yüz yaşında bir ihtiyar gördüm. 
Hırs derdinin hastalığı ile baygın halde yatıyordu yatağın- da. Gönlü ölüme yaklaşmış ve bütün kapılar yüzüne kapanmıştı. Cimriliği yüzüne yansımış, yemek yememekten dudakları mosmor kesilmişti. O sırada gözüme ağzı çamurla sıkıca kapatılmış bir gülsuyu şişesi ilişti. Orada bulananlardan birine, “Şu şişeyi aç da hastanın yüzüne biraz gülsuyu serp” dedim. Bu sözlerimi işiten cimri hasta, korkusundan birden yerinden fırlayıp bağırmaya başladı: 


“Aman o şişeyi açma! Onu açarsan kalbimi sökmekten daha kötü bir iş yapmış olursun! Benim gönlüm bu güzel koku yüzünden hasta! Sakın onu bana serpme, canım ateştedir!” 


47 Hz. İsa laleyhisselam) gökyüzüne çıkarılırken yanında elbisesini diktiği bir iğne bulunuyordu. Bundan dolayı ilâhi hikmet gereği dördüncü semada konaklamasına hükmedildi. (Bursevi, Rühu”I-Beyan, 2/29). 
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Cimri adam bunları söyledikten sonra canını teslim etti, artık ne hale düştü bilmiyorum. Sonrasında o zavallıyı 


yıkayıp bin zorlukla toprağa verdiler. Ardından o gülsuyu şişesini getirip mezarına döktüler. 


Cimrinin toprağını gülsuyuyla yıkayınca o kalbi kararmışın gönlü daha da beter oldu. Hayattayken gülsuyunu şişeden çıkarmak istemiyordu, öldükten sonra toprağı gül koktu. Gülsuyundan bir damla eksilmesin istedi fakat sonunda o suyla mezarında dikenler bittil 


Hisse: 


Sana cimrilerin sonunu anlattım! İyi bak, ne güzel bir sır söylediml 


YİRMİNCİ MAKALE 
İBADETLERE SARILMAK 


Ey azizler! Yarın iki yanak da toprağa düşeceğine göre vakit varken onları şimdiden toprağa sürün! Yanakların temiz gül yaprağı toprağa döküleceği zamanı düşünün! O vakit ne feryada güç yeter ne de Yüce Mevlâ'nın huzurunda secdeye... Şimdi gücünüz varken, gece gündüz yakınlik fırsatı elinizdeyken niçin Hakk'ın zikrinden gafil kalırsınız? Eğer Hak eriyseniz artık gayret edin! 

Sen! İşine yarayacak bir şey yaptığında erliğinle iftihar edersin! İstediğin vakit de çokça ibadet edebilirsin! Fakat ne acıdır ki kırk saatin birinde ibadete yönelirsin! Yarın yanında gönül ateşi ve seher inlemelerinin dışında hiçbir yoldaşın kalmayacak! Oysa sen hiçbir gece ibadet niyetiyle sabaha kadar uyanık kalmadın! 

Dostum! Âgâhlık istiyorsan uyuma, böylece sırlara 


vâkıf olursun! Niçin bu kadar uyudun? Ömrün uzun geliyor sana değil mi? Fakat unutma ölüm uykusu gelince bir 


daha uyanamayacaksın! 


Durma, uykunu mezara at hemen, böylece aklını uyandırırsın. Baksana, şu aciz kalmış güneş bile uykudan 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gözlerini hiç kızartmadıl Güneş gibi böyle bir derdin olsa, uykusuzluktan sararmış bir yüze sahip olursunl 


Ey gece gündüz uyuyanl Yaşlılık sabahı geldi, sen ise hala uykudasınl Ölümün seni uyutmasından korkmuyor musun? Ölüm gönlünü uyutacak, seni perişan edecek! Uykudasınl Uyanık olanlar hep yol aldı, azizler ve vefalılar gittiler! 


Şu serkeş dünyanın kesesindesin, sahte para gibi yerinde kalmışsınl Gafletle fitne içindesin, ağzında çok laf var, başında türlü sevdalar... Diyelim ki gece sabaha dek uyumadın, uyuyunca niçin geç vakte kadar yattın? Dostum! Sabah vaktini gafletle geçirme; güvendesin, sağlığın da yerinde üstelik! Seher vakti nesim rüzgârı esince o vakitte muradını alırsın. Dergâhta giyilen o hilat var ya, seher vakti gelince giyilir. Gece bitip de seher vakti olunca toprak zerreleri coşar. 


Hakikatin kokusunu alan gönül seher vakti uyanık kalmayı ahlâk edinir. Senin yolun o dergâha gidiyorsa, sabah vakti senin için feryat vaktidir. Ey gönül! O bereketli vakitte uykuyu bırak, bir âh çekip harem kapısının halkasını vur! 
Kanlı göğsünden tertemiz bir nefes ver, bu fırsatı kaçırma! 
Zira böyle sabah çok olur fakat sen toprakta olursun! Gece olunca o halkayı tut, kaynayan gönlünü zincire vur; ya da divane gönlünün bağını çözüp hasretle, şevkle hoşça feryat et! Dile gel ve Yüce Mevlâ'ya sırrını bildir, harap olmuş gönlünün muradını istel Yağmur yüklü bulut gibi doya doya ağla, belki gönlündeki perde kalkar böylecel O anda çektiğin ah kabul olursa, dünya ve içindekilerden daha hayırlı olursun. 


Azizim! Ömrün geçip gitti, anla! Gece gündüz uykuda kalmayı bırak! Gece uyuyorsun, gündüz de gaflet uykusundasın! Ey gaflette boğulmuş, utan! Ey uykuda olan! 
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Uyan artık, bunca günah sana yeter; niçin böyle uyuyorsun, mezarın yatak olarak sana yetmeyecek mi? 


Binlerce kıymetli zatın nurlu canı sabah uyananların secdegâhına fedadır. Ne güzel bir lezzettir bu! Karanlık gecelerde niyazını Hak Teâlâ'ya arzedersin. Toprağa yüz sürmek ne güzeldir, namazını gözyaşları ile eda edersin. 


Bütün ufuklar durulmuşken, senin yolun Hakk'ın dergâhına uzanmıştır. Yüce Allah'ın huzurunda ellerini açarsın; bazan ağlar, bazan namaza durursun. Böyle bereketli bir vakitte mahlükat uyurken sen Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda olursun. Gafiller yataklarında uyurken, sen Rabbü'i-âlemin'e yakarırsın. Karanlık gecelerde yüce Allah'a niyazda bulunmak ne güzeldir, ve ne güzeldir kendinden uzakta olup O'na yakın olmak! Senin için bundan daha güzel bir iş olur mu? 
Bir gece olsun O'nun huzurunda olmak ne güzeldir! 


Yüz gece hevâ ve hevesin uğruna ayakta kaldın, bir şehvet kırıntısı için tatlı uykundan feragat ettin! Nefsin için geceler boyu uyumadın ya, bir gece de seni yoktan var 


eden Allah için uyuma! 


91. Kıssa: Cennet ile Cehennem Arasında 


Vaktiyle kâmil bir pir vardı, başkaları gibi gafil kalmamıştı. Ne gece uyur, ne gündüz dinlenirdi; sabah akşam kimse onu uyurken görmezdi. Bir zaman adamın biri bu kâmil pirin yanına gelip, “Ey gönüllere aydınlık veren! Ne gece uyuyorsunuz ne de gündüz... Bunun hikmeti nedir?” 
diye sordu. Kâmil pir şöyle cevap verdi: 


“Söyleyeyim sana! Üstünde cennet, altında cehennem olduğunu bilen insan uyumaz. Birini aşağıda alevlendirirler, 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diğerini yukarıda süsleyip bezerler. Hal böyle iken cennet ile cehennem arasında nasıl uyurum ben? Henüz adımın hangi deftere yazıldığını bilmezken, bu iki yerden hangisine gideceğimden haberim yokken gözüme uyku girer mi hiç? Gönlümde bir yangın, canımda ise ateş ve kıvılcımlar... Gözüme nasıl uyku girer? Gönlüm ve canım böyle tutuşup yanarken uyumak benim perişanlığıma sebeptir.” 


Hisse: 


Nice ün yapmış kimsenin temiz canı, gece ibadete koyulanların halvetine fedadır. Azizim! Daha ne kadar uyuyacaksın, aç artık gözünül Başını dizlerine yaslayıp düşün de zikre koyul! Böyle yap ki geceler boyu üzerlerine mehtap vuran bir avuç perişandan olmal 


Mehtaplı gecelerde niçin uyudun, bu uykudan eline ne geçecek? Ömrün sona erince mezarının üzerine nice mehtaplar vuracağını hiç düşünmez misin? Uyku seni kefene sarmış, mezarına da ay ışığı düşmüş. Uykusu gelen kimse, yarın toprağına nice mehtapların vuracağını düşünürl 


Mehtaplı gecelerde nasıl uykun geliyor? Aşıklar böyle gecelerde uyumaz! Bir akıllı çıkar da, “Aşık uyumuş, maşuk uyanıktır” derse bu uygun olmaz! Âşıktan, maşuktan söz etmek kimin haddine! Bu ne biçim bir laf! Toprağa nice temiz erler girer! Sen nefis ve hevâ külhanının adamısın, nasıl olur da padişah âşıklarından sayılırsın? 


92. Kıssa: Külhancının Aşkı 


Vaktiyle bir padişahın ay yüzlü güzel bir kızı vardı. Bir gün çevgen oynamak için dışarı çıktı, onun gül cemalinden 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her an yüzlerce gönül kanadı. Güzellik topunu meydana atınca, felek onun topuyla çevgen oynadı. Yanağı cihanı süslemekten bahseder, güzelliği dünyaya tekme atardı. 
Akıl, yolunun toprağına oturmuş, ter onun yüzünde sükün bulmuştu. Aşkının derdi faydasız bir Rey lal renkli dudağı dumansız helvaydı. 


O meydanda bir sermest dolanıp duruyor, kendince orada geziyordu. Derken uzaktan o kızın yüzünü görüverdi ve olanlar oldu, başına gelmeyen kalmadı. Sabaha kadar külhan yakan bu zavallının gönlü birden mum gibi eridi. 
Aşkından canına ateşler düştü, dermansız dertlere duçar oldu. Gönlü aşkla divanelik macunu yaptı, yanakları yaştan yüz türlü kan akıttı. Zavallı biçarenin ciğerinden kâfur gibi soğuk nefes geliyor, uzaktan sıcak terler döküyordu. Acayip bir hale düşmüş, hayrette kalmış, gönül elinden ateşler içinde kavrulmuştu. 

O divane âşık alev alev yanan canıyla nefes verdi, sarhoşluktan elbisesini parçaladı. Canını pare pare etti, canının yerine eline elbisesi geldi. Cihan gözünde yerle bir oldu, kendinden geçip düştü ve bayıldı. Boğazlanmış bir tavuğun kan ve toprak içinde çırpınması gibi kendini oradan oraya savurdu. 

Bu nasıl bir aşk, nasıl bir dert böyle! Sonunda on gün on gece toprak üzerinde bu şekilde yattı. Biraz kendine gelecek olduğunda tekrar kendinden geçti. Bir yandan feryat ediyor bir yandan sağa sola koşturuyordu. Yağmur gibi yaşlar döküyordu gözünden, sahrada bir ırmak olmuştu adeta. Gönlü sahranın dışına çıktı, kan çölüne düştü. Gözyaşlarıyla çamurlar içinde kaldı, dünya dolusu dert, gönül sahrasına yerleşti. Ne sırrını açacağı bir mahremi, ne de 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hal diliyle konuşabileceği bir dostu vardı. Yemiyor, içmiyor, uyumuyordu, fakat bunu dile getirecek bir cesareti de yoktu. Gönlüne seslendi: 


“O cihanı aydınlatan bir padişah kızı, dünya toprağı onun ayaklarına serilmişl Bir fermanı ile sayısız asker toplar! Bir adamı yanıma gelirse ona karşı duramam! Külhandan çıkan bir dilenci böyle bir aşkı izhar ederse ona dünyayı dar ederler! Ne yapayım, nasıl söyleyeyim? İşlerim zora düştü, eşeğim çamura saplandı, yüküm yerlere serildi.” 


Böylece on yıl geçti. Fakat o âşık sevdasından dönmedi. Şahın akıllı bir veziri vardı. Bu zavallı âşığı görünce hemen tanıdı. Ama padişahtan korktuğu için bu meseleyi açmadı. Bir gün, “Açılın, kenara çekilin!” sesleri arasında tüm sahrada toz toprak birbirine karıştı. Zamanın güzeli meydana çıktı, sayvanın altında beşikteki güneş gibiydi. Külhancı onu görünce hemen fırladı yerinden ve yanına gitti. Gönlü, canı anlatacaklarıyla doluydu fakat dili tutulmuştu. 


Padişah kızı eline çevgeni alınca, zavallının kalbini canından söküp kopardı. O sırada vezir fırsat bulup külhancının halini gizlice arzedip, “On yıldır senin aşkınla gece gündüz ne uyudu ne de mum gibi yanmaktan usandı. Bu zavallı senin iyiliğini isteyenlerden. Ona, sultanlara yakışırca iyi davran. Elbiseleri eski püskü olsa da topunu bir kez ona atıver. Böyle bir yar utandırır belki ama sizin için garip bir durum olmaz bu...” dedi. 


Padişahın kızı bu sözleri işittikten sonra lutfedip atını sürdü ve topunu o biçareye doğru atıp, “Durma, onu bana geri getir! Neden öyle donakaldın?” dedi. Bunu duyan zavallı olduğu yere yığıldı ve kıvranmaya başladı. Gözlerinden yağmur gibi yaşlar aktı, kavak yaprağı gibi titremeye 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başladı. Canından yüz kadeh kan elbisesine döküldü, bütün cihan onun başında toplandı. Dertli dertli nefes veriyor, 


kalabalık içinde halden hale giriyordu. 


Sonunda o zavallı âşığı toprağa bulanmış halde alıp külhana geri götürdüler. Gönlü keder denizine gark olmuş, gözlerinden dağ suyu akıyordu adeta. Hava onun nefesiyle soğumuş, felek onun yüzünden sararmıştı. Bu halde bir ay boyunca sanki dağ altında kalmış saman çöpü gibi yaşadı. 


Bir gün padişahın kızı vezire, “Galiba o zavallı bizden korktu. Gel, külhana gidip haline bir bakalım. O âşığın derdini dinleyelim. Zira âşıklar coşarsa fil karıncaya esir olur!” dedi. 


Bu ne büyük bir devlet böyle! Başı yüce güneş kendi zerresinin yanına gidiyor. Padişah kızı külhana doğru hareket edince gönlü yanan külhancıya haber ulaştı. Onu karşısında görünce de kendinden geçip yere yığıldı. Onun bu halini gören padişah kızı âşığının yüzüne baktı ve ağlamaya başladı. Zavallının coşan gönlünü teskin etti; kendisi öldürdü, kendisi matem tuttu. Kendi varlığına yol bulanlar, mâşukunun merhametine erişir. Pervane muma nasıl dayanır? Yanan mumu görünce kendini onun alevine atar. 
O zavallının böyle bir vuslata takati yoktu; feryat etti, âhı göklere yükseldi. Gözyaşlarından yüzüne gülsuyu çarptı, sonunda bir nara atıp canını teslim etti. O hayran âşıktan iki nefes çıktı; biri cansız, diğeri canlı... 


Hisse: 

Ey külhancı gibi aciz olan! Sende sevgilinin vuslatına dayanacak güç yok! Ey toprak parçası! Ham hayale kapılma! Kötü sıfatlardan münezzeh olan yüce Allah senden 


müstağnidir! 
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Külhancıl Durma külhanını yakl Bu ateşte yüz ağıtla yanl Bu boş iddialar ve kıssalar ne vakte dek sürecek, unutma, sarhoşlar beyhüde konuşurlar! Mâşukun sana yönelirse ne canın var ne yerin, ne yapacaksın? Ne onun huzuruna götürecek canın var, ne de onu çağıracak yerin var! 


93. Kıssa: Deveyi Yem Zanneden Fare 


Bir fare çölde sahipsiz bir deve gördü. Gidip yularına yapışıp çekiştirmeye başladı, deve de farenin ardından güzelce yürüdü. Fare, onu deliğine kadar götürdü, fakat yuvası devenin sığacağı bir yer değildi, ne çare! Bunun üzerine deve şöyle dedi: 

“Ey yolunu şaşırmış! İşte geldim, yerin nerede? Kendi acizliğinden habersizsin! Beni azık diye evine getirdin! Benim gibi bir deve iğne deliğinden nasıl geçer?” 


Hisse: 

Durma, canından bu yükü kaldır, zira bu işte deve kedi olmuştur. Ey zavallı fare! Konuşma! Boyundan büyük işlere kalkışma! Ey karınca! Git, kendine bir yuva ara, ağzına göre lokmadan söz et! Sana kalsa sırtında mahfe taşıyor- . 
sun, neşeli olmanın sebebi budur! 


YİRMİ BİRİNCİ MAKALE 
AZ KONUŞMAYA DAİR 


Mülk, hazine ve parayla mağrur olma; çünkü dünya senin gibi nicelerini hatırlar! İbadet edilmeye layık olan ancak Cenâb-ı Hak'tır, nurlu canınla O'na yönel! Her işinde yüce Mevlâ'yı an, O'nun zikrinden bir an gâfil olma! Bir işte yardım isteyeceksen, O'ndan iste, çünkü sığınacak başka bir kapın yok! 


Dostum! Eğer halinden memnun isen şüphesiz bu O'nun muradıdır! Kendini ibadetlere alıştır, günahlardan sakın; çünkü günahlar ibadetlerin nurlarını alıp götürür! Keskin olma, çabuk öfkelenme; kimseye de kızgınlıkla bakma! 


Kinlenip göğsüne ateş düşürme; yoksa gece gündüz kendini yakarsın! Hırs ehlinden olup temiz canını bedeninden usandırma! Hiçbir surette yalan söyleme, çünkü bu büyük günahlardandır! 


Hasetlik ahlâkına yer ederse, gönlün hayattan tat alamaz! Bir işi istemeden yapacaksan nasıl sonlanacağına iyi bak! Sabırsızlıktan yana kalbin hasta ise sabretmeyi öğren, her şeyin bir vakti vardır. Kendine bir yoldaş arıyorsan, yarın üzülmemek için akıllı birini seç. 
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Şu zamanda ehil olmayanları iyi tanı ki ehil olanı bulabill Kimseyi yüz kere denemedikçe sırlarına ortak etmel Sakın bir ahmağa değer verme, çünkü ahmak, hamlığından her an hata yapar. Eblehlerin yanında sırrını söyleme, ahmaklara da karşılık vermel Avam ve cahil kimselerin sana üstün gelmesine müsaade etme, çünkü bunlar zulümle insanı canından bezdirir. 


Taş gibi ağır ve vakarlı ol, boş yere konuşma, cıva gibi hafif ve durması gereken yeri bilmeyenlerden olma! Akıl ölçünü korursan, olgunlaşırsın. Sırtından gelen bir parça suyu dökme, belinde kalsın ki sana destek olsun! Şehvete kapılarak yaptığın her işte kendini kaybedersin. 


Dilini konuşmaya alıştırma, otuz dişinle otuz gem vur onal Önce düşün sonra konuş, çok soru sormaktan ve beyhüde sözlerden kaçınl Söz söyleyeceksen tatlı dilli ol, çünkü güzel konuşmak her iyiliğin aslıdır. Sırrını hiçbir surette kadınlara açma, çünkü sırrını muhafaza edemeyip herkese söylerler. Çocuğuna henüz küçük yaşta dinini öğret, zira bu taş üzerine yazı nakşetmek gibi olur. Evladını kötü arkadaştan muhafaza et, çünkü insan ahlaksız kimselerle günahkar olur. 


Yaşlı insanlara hürmet göster, ne demek istediğimi yaşlanınca anlarsınl Az konuş, konuşunca da güzel sözler söyle, iyi, kötü her aklına geleni söylemel Büyüklerin sözlerini öğren, her bir nükteden yüz ders çıkar! Emek vererek, sıkıntı çekerek hüner öğrenmiş kimseye her bilgi için bir hazine ver. Seninle izzet bulan bir kimseyi cahillik yaparak rezil etmel Biri sana bir söz söylediğinde düşün, “Ben bunu daha önce duymuştum” demel Çok defa deneyip kabul ettiğin kimseyi sakın bir daha denemeye kalkmal 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Ağzı bozuk kimseyi yanına yaklaştırma, çünkü sonunda sana da kötü konuşur! Cahil insanla hiçbir zaman işin olmasın, çünkü ömür törpüsüdür. Sana kötü işlerin nasıl yapılacağını söylemeye kalkanı hemen yanından uzaklaştır, ona asla izin vermel Gıybet yapanı kendinden uzak tut, yoksa seni de diline dolarl Kimsenin ayıbını açığa çıkarma, en iyisini yüce Mevla bilir. Baktığın herkesi kendinden üstün bill Kimse için kötü düşünme, herkes için hayır murad et, halim ol, en küçükten küçük oll 


Herkese karşı merhametli ol, güneş gibi her yana ışık saç. Gönül yurdunun abat olmasını istersen kalbini kalp ehliyle şad eyle! Gözlerini namahremden sakın, bir bakışla yüz günah yükünün altına girmel 


Gıybet etme, kötü söz söyleme, aksi halde sonunda hasret içinde kalırsınl İyilik yaparak bir mum yakarsan, sen de onunla parlarsın. Akıp giden ömrünü yele verme, hayatın değerini bilmeyenler bunu anlamadıl Cevap verirken senden küçüklere güzel davran, böylece güzel iş yapan erler gibi senin de davranışın beğenilir. 


Konuşurken kimseyi aşağılama, eğer iş bilen kimsey- sen alçak gönüllü oll Kimseye küçümseyerek bakma, zira şu hayatta hem tavus kuşu hem de sinek gereklidir. Boş konuşup kimseye yakışıksız söz söyleme, kimsenin kalbini incitmel 


Yanına bir ahmak gelirse, onun karşısında dik durl Bir Allah dostuyla karşılaşırsan onun huzurunda başını önüne eğ, toprak gibi oll Liyakatsiz kimselerin etrafında dolanırsan kıymetli biri olsan da kendini rezil edersin. Her önüne gelenin peşine takılırsan, sonunda başın çok ağrır! Elinden 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geldiği kadar tecrübe sahibi yaşlılara yakın ol, çünkü onlar gençlikten haberdardır. 


Yoksullara sadaka ver ki malın yılan ve zehir olarak sana dönmesin! Yanına bir zengin uğrarsa, ona parası olduğu için ihtiramda bulunmal Yorgun bir fakir gelirse sana, halini hatırını sor, sakın gönlünü kırmal Üzerinde az da olsa hakkı bulunan kimsenin hakkını unutmal 


Bir karıncaya bile küçük görerek kibirlenme, çünkü sen de kudret karşısında onun gibi acizsinl Aklın yerindeyse iyi görüşlü ol, kusursuz birini arıyorsan bulamazsın, çünkü eksiklik ve noksan sıfatlardan münezzeh olan ancak yüce Allah'tır! 


Hiçbir işte nankör olma, haktanır isen kazâ ve kadere razı ol! Eğer ansızın gönül darlığına tutulursan kabristana git ve bir müddet gözyaşı dök! Az gül, hüzünlü halini koru; bir köşeye çekilip tefekküre dal! 


Beladan kurtulmak istiyorsan, esirleri zindandan kurtar. Bir vakit siyasette kal ki sonradan üzüntüye düşme! 
Çok konuşup da kimseyle cedelleşme, çok inatçı olmak bir fayda vermez sana! Çocuğunu saygısız biri olarak yetiştirme, yoksa kendi mücevherini çamura atmış olursun! 
Cevap vermeden önce hemen öne atılma, bir süre beklemen şarttır! 


Cömert ol, sana her el açana “cehennemliktir” demen reva mıdır? Ömrünce gönlünü hoş tut, çünkü hoşnutluk tükenmez bir hazinedir. Kendinin saf ve temizliğinden çok bahsetme, kendini bil, bir avuç su ve topraktan ibaretsin! 
Boş düşüncelere kapılıp gönlünü yaralama, gereğinden fazla düşünmek sana zarar verir! Eski dertleri hatırlayıp 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kendini yıpratma, zira onların yükü sana bir şey kazandırmaz! Hz. İsa [aleyhisselâm] gibi gül de yüzünde güller açsın, asık suratlı somurtkan kimse eşek gibidir! Tanımadığın biri hakkında iyi ya da kötü şeyler söyleme! Sır perdesinde gönlü aydın biriysen, ölenin ardından kötü sözler söyleme! 


Senin için kötülük düşünen düşmanın varsa, onu güzellikle susturmaya bak! Sakın düşmanını küçük görme, bir kıvılcım koca bir şehri baştan sona yakar! İnsanlara iyilik etmeye gayret et, bunu da Allah rızası için yap! Aklı başında biriysen, terkettiğin boş ve kötü sözleri elinden geldiğince düşünme! Yolda yürürken başın önde olsun, başkalarına bakma, kendinle ilgilen! 


Yerli yersiz fazla yemekten kaçın, şüphesiz fazla yemek seni sıkıntıya sokar. Gece başını yastığa koyunca sıdk ile kelime-i şehadet getir. Sabah vakti uykundan uyan, uyanıklık gafletle uyumaktan evladır! Namaz vakti gelince bâtıl düşüncelerle namazını ziyan etme! Daima sonunu düşün, böyle yapan kimse kurtuluşa erer! Her an ibnü”l-vakt ol, yüce Allah'ın seni görüp işittiğini düşün! Zâhirini temiz tut, şeriat ahkâmına riayet et; tabiatın kirlerinden kendini muhafaza et! Dışını temiz tuttuğun gibi içini de temiz tut ki yarın içindekiler dökülünce seni utandırmasın! 


Vaktini öyle güzel değerlendir ki “yürü” denildiğinde hemen yola koyul! Zengin olsan hatta padişah olsan yapman gerekeni yap! Canını teslim ederken dilin tutulursa eğer nefis ve şeytanın doğurduğu düşünceleri unut! O an korkma, umutlu ol; Hakk'a teslim ol! Canını sevinçle veren, ebedi âlemde nice lezzetler bulur. Şu atasözünü burada kullanmak yerinde olur: “Can verirken de güler yüzlü olmak gerek.” 
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Nasihatlerimi gaflete düşüp de küçümseme sakın, bunları bir bir yerine getir, nasiplenl Eğer sırlar yolunda işin varsa, şu yadigarın kıymetini bill Bunların hepsini iyi öğren ve sessizce otur, diline gem vurup sus! Sabretmeyi kendine ahlâk edin, Hakk'a boyun eğ; yol varsa budur; hakikat bunda gizlidir! 


94. Kıssa: Hakikatin Manası 


Akıllı biri bir pirin yanına varmak için Çin'e gitti ve ona, “Beni hakikatten haberdar et!” dedi. Tarikat piri ona şöyle söyledi: 


“Hakikatin manasında on kısım vardır! İyi dinlersen sana bunları söyleyeyim: 


Biri az konuşmak, dokuzu susmaktır!” 
Hisse: 


Şahların elinde susma doğanı vardır; unutma, bülbül güzel ötüşü yüzünden kafestedir. 


Canın teslimiyete alışırsa, her zerren seninle konuşmaya başlar. Pınar gibi ne zamana kadar coşacaksın? Susarsan deniz olursun! Bu denizden inci çıkarmak isteyip de dalgıçlık edecek kimse nefesini tutmalıdır. 


YİRMİ İKİNCİ MAKALE 
BİTİRİŞ 


Attâr! Manalar denizinden dil elmasıyla inciler çıkarırsın. Şu Esrârnâme senin kaleminle sona erdi ya âlemde övünç duymak artık sana yakışır. Şu gök kubbenin altında kimse bu minvalde söyleyemez. Fikir yönümle öyle güçlü bir şiir tabiatım var ki söylediğim bir manadan yüz mana türer. Düşünmekten öyle mestim ki gözüme uyku girmez. 
Az ya da çok gece uykusu bilmem, bir yandan diğer yana döner dururum. Belki sonunda biraz uyurum diye zihnimden manaları çıkarırım. 


Bir söylerim fakat dilimden on dökülür; kötü söyledim, derim ama güzellikler çıkar ortaya. Gönlümde öyle manalar var ki Allah biliyor söylemesem olmuyor. Şiir sanatında öne çıkmışım ben, muhakkak ki bu böyledir! Bunu gördükten sonra şunu bilirim, “Allah hikmeti dilediğine verir” (Bakara 2/269). 


Can deryamdan çıkan incilere bak, dilimden birer birer dökülüyorlar. Şu söz güzelliğine ve sırların keşfine bak, terkiblerin ve sözlerin manasını gör! Bir söz söylesek yüzyıl boyunca ilk günkü gibi kalır. Bizden ne kadar bahsetsen sözde kalır ancak manaların aslı korunur. 
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Ey akıllı kimsel Gel, bir kere şu söze bak, eski sözleri kimin söylediğini gör! Eskiyen her şey zayıflar, dünyanın lezzetleri yeni şeylerdedir! Fakat âlem yaratıldığından beri benim gibi söz ustası bir şair çıkmış mıdır bilmiyorum! Sözün, İsa (aleyhisselâm) tabiatlı fikirden çıkması gerekir ve şair doğuracaksa (söz söyleyecekse) Meryem gibi bâkire olmalıdır. 


Bu okuduğun sözler övülmenin ötesindedir, çünkü bu tatlı sözlerin coşkusu vardır. Benim gibi fakiri bir gün görmek isteyen, sözlerime baksın, latif şiirimi görsün! Sana kendi şiirimden örnek getirdim, her hususta sır incileri gösterdim. Eğer sır ehli biriysen, aç gözünü, dalgıçlık et de sözün sırrını çıkar. 


Müflislik sofrasını kurmuşum ben, nice divanelikler yapmışım! Nerede yalnız bir köşeye çekilmiş gönül ehli varsa buyursun bu dert içinde benimle otursun. 


Attâr! Daha ne kadar böyle konuşup sözü söze bağlayacaksın? Sen toprak gibi olmalısın, ayaklar altında temizlenmelisin! Yolun toprağı gibi herkesin ayağının altında alçakgönüllü ol, susmayı ahlâk edin! Her hususta sabırlı ol, kısası sabrı öğren! 


Cenâb-ı Hakk'ın ihsanını, merhametini düşünerek sabırlı ol; Hakk'ı zikret, kendinle meşgul ol! Sana her dem taze bir can gerekse, Hakk'ın adını dilinden düşürme! Daima korku ile ümit arasında yaşa ki Cenâb-ı Hakk'ın katında ebedi sermayeyi elde et! 


Her an nura gark olabileceğin halde niçin daima Hakk'ın huzurunda olmazsın? Yüz türlü şeyden şeref bulsan da Hakk'a yönelmekten başka senin için güzel bir yol var mı? 
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95.Kıssa: Daha Değerlisini 
Alamadıktan Sonra... 


Vaktiyle bir meczup yolda sevinçle giderken gözü mahir bir bakkala ilişti ve ona, “Ey güzel insan! Sende beyaz şeker ile badem içi var mı?” diye sordu. Bakkal, “Evet, ikisinden de çokça var; fakat müşterisi yok!” diye cevap verdi. Bunun üzerine meczup şöyle dedi: 


“O halde niçin oturup ikisini de güzelce yemiyorsun? 
Bunları türlü meşakkatle sattıktan sonra, onlardan daha kıymetli ne alabilirsin ki?” 


Hisse: 


Gönlünün ve canının altındaki her nefeste kim bilir ne sırlar gizlidir! Sırlarla dolu binlerce denizi bir nefeste elde edebilirsin. Bu öğüt sana yeter; Cenâb-ı Hakk'ın muradı olmadan bir nefes bile çıkmaz senden! Aldığın nefesleri koruyabilirsen, sultanlığa yükselirsin! 


Allah'ı zikret! Daha ne vakte kadar şiirle uğraşacaksın? 
Susmayı bil! Ne zamana dek konuşacaksın? Şiir, kemalin doruğunda olsa da iyi baktığında onun erkeklerin hayzı olduğunu görürsün! İyi bil ki faydasız kitabındaki her harf senin için engeldir! 


Artık şu sarhoşluk uykusundan uyan, bundan böyle mâsiva bağından kurtul! Eyvahlar olsun ki kıymetli ömrün gelip geçti! Benim ömür satın almam gerekseydi, bir an istirahat edecek zamanım olmazdı! 


Ömrümden geriye bir nefes kalmışsa, bilirim ki daha yüz âlem kalmıştır! Okumam gerektiğini bilirken niçin bu 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kadar söz söylüyorum? Bunları kendime söylüyorsam ne kadar daha konuşayım? Diğer ölemin renk ve kokusundan nasibim olsaydı, sözlerimde bu kadar renk ve koku olmazdıl 


Eyvahlar olsunl Bildiğimle amel etmedim, ibadet vaktinde üzerime düşeni yapmadıml Yüz yıl din yolunda yürüsem de nasıl istiğfar edeceğimi bilmiyorum. Aldığım her nefes için istiğfar etmeliyim, fakat biliyorum buna güç yetiremem. Yüce Allah lutuf sahibidir, günahım çok olsa da bağışlayıcıdır. Ebedi fazlıyla bir beyitim için beni bağışlarsa buna şaşılmazl 


96. Kıssa: Fazl-ı İlâhiden Ümit Kesmemek 


Hikayecilikte meşhur Firdevsi-i Tüsi yirmi beş yıl kaleminin ucuyla Şahnameyyi bezedi. Kitabı bitince ömrünün de sonuna geldi. O dönemde meşhur bir bilgin vardı. Ona ne kadar ısrar ettilerse de Firdevsi'nin cenaze namazına katılmadı, üstüne, “Firdevsi çok söyledil Durmadan eski Persleri övüp durdul Ben onun hakkında riyakar olamam, böyle bir şairin namazını kılamam!” dedi. 


Zavallı Firdevsi”yi alıp götürdüler ve kara toprağa verdiler. O gece bilgin, rüyasında Firdevsi'nin yaşlı gözlerle yanına geldiğini gördü. Başında zümrüt renkli bir taç, üzerinde yeşil bir elbise vardı. Karşısına oturup ona şunları söyledi: 


“Ey bilginl Benim gibi muhtaç birinin namazını kılmadın! Namazımı kılmadığın için de utanıyorsunl Biliyor musun, yüce Mevla fazlu keremiyle meleklerini gönderip beni cennetine kabul ettiğini bildirdi. Bana, “Firdevsi firdevs cennetine girecek” dediler. Ve hatiften bir ses geldi: 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"Ey Firdevsil O Tuslu bilgin seni yanından kovsa da ben seni kabul ettim! Bu yüzden mezarında rahat ol! Çünkü sen bir beyitinde benim tevhidimi ikrar ettin! 


Fazl-ı ilahiden ümidini kesme, bizim lutfumuza cimriliği ortak etmel Eğer sır ehlindensen iyi bil ki asi azdır, lutuf ise çokl Tüm insanları bağışlasam da ancak bir avuç toprağı bağışlamış olurum!” 


Hisse: 

Allahıml Sen Attar”: bilirsin, şiirlerinde hep senin tevhidini söyler. Senin nurunla bir şua gösterir, Firdevsi gibi manalar açar. Attâr'a da Firdevsi'ye bağışladığın fazlınla 


cennetinde yer ver. Firdevs cennetine İlliyyin derler, orası sıdk makamı ve din-kasrıdır. 


97. Kıssa: Ümit Dolu Bir Gönülle 


Vaktiyle ömrünün son demlerine gelmiş oldukça yaşlı bir ihtiyara, “Ey gamlı insan! Yoldaşın kimdir? Kabir yolunda azığın nedir?” diye sordum. Şöyle cevap verdi: 


“Halimin ne olacağından haberim yok; fakat ümit dolu bir gönül götürüyorum yanımda, ellerimse bomboş!” 
Hisse: 


Allahım! Şu hayret mabedinde o ihtiyar gibi ellerim boş, gönlümse ümitle dolu. Ebedi yol azığım yok, fazlından ümitvarım! 


Allahım! Ümidimi boşa çıkarma, gönlümün hâcetini kereminle kabul et. Canımı nurunla münevver eyle, gönlümü 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huzur makamında diri kıl! Beyhüde sözlerime rağmen beni huzuruna kabul et, müşkillerimin arasında bana yakin ver. 


Ya Rabbil Tevfikinle beni benden kurtar, kendi nurunla bana sağlam bir berat ver. Gönlümü sırlara mahrem kil, beni gaflet uykusundan uyandırl Kudretinle gönlümü aydınlat, rızanla kalbimi zenginleştir! Son nefesimde bana yardım eyle, o çaresiz halimde feryadıma yetişl Ruhum dünya yurdundan ayrılırken, iman nurundan ayırma benil İman ile göçünce, dünya dolusu günahımdan korkum olmasınl 


Allahıml Bizler aciz kullarınız, olup biten her şeye ancak seyirciyiz! İster cennetlik olalım, ister cehennemlik; hâlık olan sensin, her şeyi ancak sen bilirsin! Kimin hakiki manada müttaki olduğunu senden başkası bilemez; hangimizin üstün ahlâklı, hangimizin şaki olduğunu bir tek sen bilirsin! 


98. Kıssa: Ayrılık Vakti 


Ölüm halindeyken bir ihtiyar ağlamaya başladı. Ona, “Bu ağlayışının sebebi nedir?” diye sordular. Şöyle cevap verdi: 


“Yüz yıldır her halimde bir kapıyı çaldım; şimdi ise o kapı birden açılacak! İşte o iştiyak yüzünden böyle ağlıyorum! Ve bilmiyorum o kapı açıldığında adım saadet ehlinden mi, şakiler arasından mı okunacak? Şimdi bu felekten düşüyorum, nereye ineceğimden haberim yok! Çaresizim, hakkımda ne ferman buyurulduğunu bilmiyorum!” 


Hisse: 


O ihtiyarın canı bedeninden kopunca iki âlem de birbirinden ayrıldı. Bu tarafta beden baygınlığa düştü, diğer 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tarafta can suskunluğa... Kim bilir, birbirinden ayrılan iki şey neredeydi, nereye geldi, nereye gitti? 


Ey civan mert! Şu mısraları okuyup geçersen sana zararı olmaz! Fakat bir yerden bir beyit hoşuna gider de benim gibi çaresize dua edersen bir zaman benim işimi görür, sana ise hiçbir ziyanı dokunmaz! 


Çabuk okunan dualar dergâh-ı izzete yaklaşınca karanlık toprakta benim için nur olur, bana huzur, sana ise sevap getirir, günahlarıma kurtuluş vesilesi olur. 


Sen fâni dünyada hoşça otururken, benim toprak altında unutulmam reva olur mu? Önümüzde ne zorlu bir yol var, kendimize karşı ne kadar da merhametsiziz! 


99. Kıssa: Üç Dilek 
O derviş meşrepli ne güzel söylemiş: 


“Allah'tan üç şey dilerim; biri uykuda selâmetle ölmek, diğeri ölümde kıyamete kadar uyumak, üçüncüsü ise dile gelmez! Nasıl diyeyim? Söylemenin yolu yok! 


Hisse: 


Allahım! Bizi güzellikle yâd eden kimsenin yüreği fazlınla sağlam olsun! Bu şaire dua eden iyi niyetli kimse nur içinde kalsın! 


Durma! Kadehinde kan varsa eğer getir kanlı gözyaşlarını bizim toprağımıza dök. Çünkü bizden sonra vefa sahibi kıymetli zatlar bizim toprağımızda çok ağlarlar! Gönülden bize çok hitap ederler fakat toprağımızdan ses gelmez. 
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Niceleri türlü dertler çekip gam ve hüzün ile toprak altına girdiler. Şimdi sıra bize geldi, keder ve üzüntüyle toprağa düştük. Çok söz söyledik, sonunda suskunluğa büründük; konuşma makamından suskunluk yurduna geldik! 


Toprak altında çok suskun var, kimsenin onların halinden haberi yok! Binlerce temiz can, temiz bedenleriyle bunca toprak dolu yüze fedadır! Bunca söz söylemek de neden? Sonunda toprak olmak var ya! 


100. Kıssa: Şimdi Niçin Susuyorsun? 
Vaktiyle o bilgili üstattan şöyle işittim: 


Abbâdi can çekişmeye başlayınca Abbâse hemen başucuna geldi ve onun son demlerini yaşadığını gördü. 
Abbadi ecel sarhoşluğuyla baygın düşmüştü, o bülbül gibi şakıyan dili susup kalmıştı. Bir süre ona öylece bakan Abbâse daha sonra şunları söyledi: 


“Ey latif dilli, hoş sözlü! Konuşurken ağzından şeker saçardın. Söz ustalarının yanına oturunca hepsi karşında el pençe divan dururdu. Şimdi niçin böyle susuyorsun, o hırsla konuşan haline ne oldu?” 


101. Kıssa: Münâcat 


Babam son anlarını yaşarken ona, “Durumun nasıl?” 
diye sordum. Dedi ki: 


“Nasıl olayım oğul? Hayretten ne yapacağımı şaşırdım, gönlümü yitirdim, gerisini bilmiyorum! Şu çokça tecrübe edilmiş yay benim gibi ihtiyarın koluyla çekilmiyor. 
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Âlemin içip durduğu böyle bir deniz benim gibi bir damlayla kabarmıyor!” 


Ona, “Bir şeyler söyle, çevgen topu gibi avare oldum!” 
dedim. Şunları söyledi: 


“Ey bilgili oğul! Yüce Mevlâ'nın fazlıyla her konuda hünerin var! Hayatım boyunca gaflette kaldım, ne diyeyim; ömrümce boş sözler sarfettim!” 


Babam ardından son nefesini verirken, “Allahım! Muhammed sana emanet!” diye dua etti, annem de “Âmin” dedi. Sonra da tatlı canını Rahman'a teslim etti. 


Hisse: 


Allahım! Babamın ve annemin dualarını kabul eyle! 
Boynumda türlü günahların yükü olsa da o iki ihtiyarın duası benim için yol muskasıdır! 


Yâ Rabbi! Bu iki güçsüz ihtiyarı mağfiret eyle, beni de onlara bağışla! O temiz yürekli ihtiyarın iman ışığını kendisine kandil yap, hata ve kusurlarını affeyle! İman nuruyla saçları bembeyaz oldu, onu ümitsizlik karanlığına bırakma! 


Dünyada olduğu gibi ahirette de işi senin dergâhına düştü, fazlınla onu koru! Daracık kabrinde, kara toprakta ona yardım eyle! Üstündeki kefenini cennet giysisi kıl, üzerine rahmet yağmurları yağdır! Fâni bedeni toprağa karıştı, şerefli canını temizlik yağmuruyla yıka! 


Nur üstüne nur olan Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa'dan [sallallahu aleyhi vesellem) onun canına sür-i İsrafil esintisi ulaştır! Günahlarını bağışla; ruhunu müvevver eyle, din nuruyla aydınlat! 
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Allahıml Şahların yanında çaresiz adam karnında soğuk bıçağı, üzerinde ham bezi ile beraber. 


Ölüp giden insanları gördüm, hepsi de bıçak ve kirbasla uyudu. Bedenim kirbas kefen getirdi, dilim ise elmas gibi bıçakl Şimdi ham kumaş ile soğuk bıçak getirdim ben, pek çok gönül yarası ve pişmanlık... İster kabul et, ister kov, sen bilirsin! Çünkü kudret sendedir, dilediğini yapar- 


sınl Kimse şu mısralardan daha dertli söz görmemiştir, her beyitten ayrı bir kan damlamıştır! 
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